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SÜLEYMAN AĞA 


PARİS'E GİDİYOR 


1990'LARIN BAŞINDAN BU YANA AVRUPA LİGLERİ DÜZENLİ OLARAK EVİMİZE GİRİYOR. 
DAHA ÇOK BÜYÜK ŞAMPİYONALARI HEVESLE İZLEYEN FUTBOLSEVERLER 30 YILA YAKIN BİR SÜREDİR BAŞTA İNGİLTERE OLMAK ÜZERE AVRUPA'DA OYNANAN MAÇLARIN DA AKTİF KULLANICISI. ASLINDA ÜRÜN SATIN ALAN, SATAMAYAN (YA DA SATMAYAN) TÜRKİYE İÇİN BU DÖNGÜNÜN KIRILMASI YOLUNDA BU YIL İLK ADIM ATILIYOR. ZİRA SÜLEYMAN AĞA'NIN PARİS SEFERİ BAŞLIYOR. 


OKAY KARACAN 


adim tarihte 1535'e gelindiğinde 
İK ösen ülkesi bulunduğu coğrafyanın en zenginiydi. Yavuz'un ağzına kadar doldurduğu hazine Kanuni'nin seferleriyle 


gücünü korumuştu. Sokakta ekonomi canlıydı. 


Sinan, bayındırlık devriminin mimarıydı. 
Şehir güzelleşiyordu. Devlet ve milletin alım gücü yüksekti. Ticarette Venedik, Ceneviz zayıflarken Fransızlar yükselişe geçmişti. 
Sultan Süleyman'ın Fransızlara Osmanlı limanlarında serbest ticaret izni vermesiyle değişimin ilk topu patlamıştı. Marsilya'ya akan Provans üretimi için pazar artık İzmir ve İstanbul limanıydı. Batının tüm malları limanlarımıza gelip oradan dağılıyor, sürekli talep edilip kabul gören gümrük indirimleriyle iç üretim rekabet gücünü yitirirken, teknolojisini yenileyemeyen, açık denizlere çıkamayan, Avrupa'daki değişime kapalı kalan Osmanlı'nın hazinesi zayıflıyordu. Zaman içinde Fransız bayrağı takan İngiliz, Hollandalı ve diğerlerinin de 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Bu ay köşemi spor adamı şapkamın yanında iktisatçı kimliğimi de kuşanarak kaleme almayı uygun gördüm. 
Futbol tarihine olan tutkumla iktisat tarihine olan ilgim bir araya gelince ortaya çıkan ürün için bu satırlarda geçirdiğiniz zamana umarım hayıflanmayacaksanız! 


mmm  —  — — — — kapitülasyonlardan faydalanacak olması 

17. yüzyıla gelindiğinde ekonomik gücünü kaybeden Osmanlı için felaketin habercisiydi. 
Artık Osmanlı Avrupa için bir açık pazar olmuştu. Yüzyıllardır Osmanlı ülkesine gelen binlerce seyyah, teba'nın karakterini, ülkenin dinamiklerini öğrenmişti. Buna karşın bir defasında sadece Süleyman Ağa'yı Paris'e göndermek dışında Avrupa'yı hiç görmemiş 


olan Osmanlı yön bulamıyordu. Orada olan biteni bilmiyordu! 

Türk ticaretini Galata ve Pera'da kurulmuş yüzlerce yabancı şirket yönlendirmeye başladığında 18. yüzyıla gelinmiş, 19. yüzyıl ilk borçlanmanın yapıldığı dönem olmuştu. 
Kapitülasyonlara yenik düşen Osmanlı bir türlü ayağa kalkamıyordu. 

Bu ay köşemi spor adamı şapkamın yanında iktisatçı kimliğimi de kuşanarak kaleme almayı uygun gördüm. Futbol tarihine 

olan tutkumla iktisat tarihine olan ilgim 

bir araya gelince ortaya çıkan ürün için 

bu satırlarda geçirdiğiniz zamana umarım hayıflanmayacaksanız! 

Avrupa ya da Dünya Futbol Şampiyonası yoksa yaz ayları tatsız geçiyor! 

Ronaldo'nun zaferiyle sonuçlanan Fransa 2016'yı dün gibi hatırlıyor, otantik Rusya 2018'i iple çekiyoruz... 

Konfederasyonlar Kupası'nın yarattığı cılız heyecan dışında 2017 yaz ayları hayatının ana eksenine futbolu koyanlar için eh işte! 


TÜRK FUTBOLUNDA KAPİTÜLASYONLARIN SONU 

Ağustosla birlikte yeni bir sayfa açılacak. 
Türkiye her geçen sene hızla global Dünya'nın tüketen müşterisi olmaya doğru ilerliyor. 
1990'ların başından bu yana Avrupa ligleri düzenli olarak evimize giriyor. Daha çok büyük şampiyonaları hevesle izleyen futbolseverler 
30 yıla yakın bir süredir başta İngiltere olmak 
üzere Avrupa'da oynanan maçların da aktif kullanıcısı. Aslında ürün satın alan, satamayan (ya da satmayan) Türkiye için bu döngünün kırılması yolunda bu yıl ilk adım atılıyor. Zira Süleyman Ağa'nın Paris seferi başlıyor. 
Malumunuz olduğu üzere bu sezon Türkiye Futbol Ligi Fransa'da yayınlanacak. Yani oyunumuz vitrine çıkıyor. Canlı yayınlarla, muhtemelen yapılacak özel tanıtım programlarıyla Türkiye Süper Ligi bir ürün olarak Avrupa pazarındaki yerini alacak. Büyük Futbol Fuarı'nda stant açıyoruz. 

Yani Türk bayrağıyla Fransız limanlarında şansımızı deneyeceğiz... 

Kapitülasyonların tersine işleyeceği bir yıl olsun... Futbol'un 1535'i olsun... 

Rövanş olsun işte! 

Yıllar önce Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Eurosport kanalında banttan yayınlanması bile ciddi ilgi uyandırmıştı. Avrupa'nın 

lig lerini gelişen televizyon teknolojisi sayesinde hızla pazarladığı ortamda içe kapanık bir politikayla oyalanıp duruyorduk. 
Bu dönemde İngiltere Ligi bir virüs gibi yayılıp her yeri sardı. En az 10 yıl geriden İspanya onları takip ettiyse de İngiltere'nin yarattığı ekonomik girdi yakalanamadı. 
İtalya, Almanya pazarını genişletmek için takipteler. Ne var ki farkı kapatmaları bir hayli zaman alacak. Ekonomik büyüklük açısından 6. sırada olmasına karşın ligin bilinirliği üç büyüklerin isimleriyle müsemma... 
Sınırların teknolojiyle yeniden çizildiği bir dönemde daha fazlasını kazanmak için korkunç bir rekabet var. O bakımdan bu yıl çok önemli. 
Beşiktaş birçok Avrupa takımını takiben Çin furyasına ilk adımı attı. En azından açık denizlere çıkıldı. Finansal 

Fair Play'in bunalttığı bir dönemde yeni gelirler 

için sınır ötesi bilinirlik ve cazibeye ihtiyaç var. Sonuç verir mi diye tartışılıp duruyor. 
Bu arada temmuz sonu 
İspanyol devleri Barcelona, 
Real Madrid, İtalyan Juventus ile Manchester United'ın 
Amerika'da boy göstermesi sınırların boyutunu gösteriyor. 
Futbol ekonomisinin bugünü ile 16. yüzyılın mukayesesine girmek heyecan veriyor. Ama bu fanteziye girmeyeceğim. 


Bu ay köşemi spor adamı şapkamın yanında iktisatçı 

kimliğimi de kuşanarak kaleme almayı uygun gördüm. 
Futbol tarihine olan tutkumla iktisat tarihine olan ilgim bir araya gelince ortaya çıkan ürün için bu satırlarda geçirdiğiniz zamana umarım hayıflanmayacaksanız! 


PARİS SEFERİ 


Geçen ay 20 yaşındaki bir Alman delikanlı bana tüm sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ve O7/'yi izlediğini söyledi. Bir hayli etkilenmiş, maç maç ezberlemişti olan biteni... 
Mesele budur. Şimdi her hafta her takımın kendini gösterme şansı var. Burada esas 

olan iyi oyun. Rekabet yoksa müşteri kaçar. 
Bu durumu federasyonundan, kulüplere, oyunculara ve hakemlere kadarhatta seyircilere kadar doğru dürüst anlatılmalıdır. 


İzmir Limanı'nda yoğun bir ithalatla 

parayı alıp dışarı götüren sistemin tersine Altınordu direniyor. İki yılda iki önemli ürün pazarladılar. Bir bakıma İstanbul limanıyla ortak çalıştılar. Başakşehir gemisine 

taktığı Altınordu bayrağıyla bu seferki kapitülasyonlara direnç koyuyor. 

Avrupa'da seyyahlarımız var bu sefer... 
Sayıları artıyor... Ekonomik buhran yaşayan kulüplerimizin Avrupa'da ilerlemesini engelleyen UEFA'nın Duyun-u Umumiyesi'ne karşı uyanma ve silkinme zamanı geldi. Bunu değerlendirmek için iyi bir yıl bizi bekliyor. 

Fransızların bizim ligi izlemesi için, yani bizim ürünleri kullanması için 

iyi nedenler var. Fransız dominasyonu Afrika kökenli onlarca oyuncunun yanı sıra Gomis, Belhanda, Ben 
Arfa, Feghouli, Le Guen vs. 
gibi yeni Levantenler olarak Türkiye'deler... Hatta Mevlüt bile! 


BU SEZONUN DEĞERİNİ 
HERKES ANLAMALI 

Yeni stadyumların dolu olması, oyunun kaliteyi yakalaması için dua etmeliyiz. Avrupalı yeni bir ürünle tanışacak. Çok basit değil. Misal Wenger ve Fransız oyuncu istilasıyla Premier Lig'in Fransa izlenme oranları bu futbol-televizyon devriminin miladıdır. Onu trenin en arka vagonu olarak takip edeceğiz... 


Buraya dikkat! Fransa'da izlenmek demek daha fazla oyuncumuzun kendini göstermesi halinde yeni pazarlar bulması demek. Buraya gelecek yabancıların kendi kamuoylarından ayrıca uluslararası futbol piyasasından uzak kalmayacak olmaları demek. 

Özetle oynatmamak üzerine kurulu yapımızın oynamak üzerine inşa edilmesi için en kritik sezonu yaşıyoruz. Tek puana savunmaya çekilenin değil, aslanlar gibi oynayanın artık bir Avrupa piyasası var. En azından Fransa piyasası. 

Gelmez denen adamların gelmesi için açık bir ekran var, daha ne olsun... 

Bu sezon özel bir sezondur, öyle bakmayan kördür... 

İlk seneyi takiben Fransız bayrağı çekip diğer limanlara giriş yapabiliriz. Yeter ki akıllı olalım. 
Temiz bir lig, kavgasız ve kaliteli bir lig olsun. 
Geçen ay 20 yaşındaki bir Alman delikanlı bana tüm sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ve 07'yi izlediğini söyledi. Bir hayli etkilenmiş, maç maç ezberlemişti olan biteni... Mesele budur. Şimdi her hafta her takımın kendini gösterme şansı var. Burada esas olan iyi oyun. 
Rekabet yoksa müşteri kaçar. Bu durumu federasyonundan, kulüplere, oyunculara ve hakemlere kadar hatta seyircilere kadar doğru dürüst anlatılmalıdır. 

Yıllardır ithal heyecanlarla yerli ürünün değer kaybına şahit oluyoruz. Seyirci kumanda elinde 77'den 79'a yöneliyor. Ucuz ithal ürünleriyle yerli üretimi yok edip milli takımı sıradanlaştırıyoruz. Şimdi ışık doğuyor sanki? 
Süleyman Ağa'nın Paris'ten eli boş dönmemesi için elimizden ne gelirse yapalım. 
Yapın! 
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EDEBİYATIN, SANATIN VE TARİHİN ŞEHRİ PRAG HER YIL GENÇ OYUNCULARIN BULUŞTUĞU li izi ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR: ALL-STARS CUP! ALL-STARS 


a Bâğanml? 
İk metan 


ap 


CUP 2017'YE ARSENAL, PSG, BORUSSIA DORTMUND, ATLETİCO MADRID, CHIVAS, PORTO, 


MIDTJYLLAND GİBİ TAKIMLAR KATILDI. ÖNEMLİ ORGANİZASYONDA TÜRKİYE'Yİ, ÜLKEMİZİN 


ALTYAPI FABRİKASI ALTINORDU TEMSİL ETTİ. 


ERBATUR ERGENEKON 


azım Hikmet, Prag'dayken şiirlerini N hep Slavya Kahvesi'nde yazarmış. Bu yüzden bu masal şehrin içinde bir yazı kaleme alacaksam, başka bir yerde kâğıda dökülemezdi kelimeler... 
Ustanın, içine rüyalarının tozunu serpip; martıların kanadında İstanbul'a ilettiği bir özlem mektubu değil bu. Ama içinden Prag geçen bir hikâyeden bahsederken, Nazım'a bir selam göndermeden geçemezdim diğer satırlara. 
Edebiyatın, sanatın ve tarihin şehri Prag her yıl genç oyuncuların buluştuğu çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor: AlI-Stars Cup! 
All-Stars Cup 2017'ye Arsenal, PSG, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Chivas, Porto, Miatiylland gibi takımlar katıldı. Önemli organizasyonda Türkiye'yi, ülkemizin altyapı fabrikası Altınordu temsil etti. 
Meslek gereği, Dünya Kupası'ndan Formula Te birçok büyük uluslararası organizasyonu yerinde takip etmiş bir gazeteci olarak, gençlerin yer aldığı etkinliklerin enerjisinin her zaman farklı olduğunu söylemem lazım. Aileler, genç sporcular, yetenek avcıları, antrenörler ve tabii izleyiciler müthiş bir atmosfer oluşturuyorlar, bu tarz turnuvalarda... 
Böyle uluslararası organizasyonlarda yer almak, genç yetenekleri sadece saha içinde değil saha dışında da farklı frekanslara taşıyor... 
Bir yandan “Yetenek Avcıları” (Güzel yarışma ismi olur) karşısında hünerlerini sergiliyorlar; bir yandan da formasını giydikleri kulübü 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temsil ediyorlar... Ancak en önemlisi böyle uluslararası bir arenaya adım atarak; farklı kültürlerden arkadaşları ile bir araya geliyor ve insan olarak gelişiyorlar... 

Bundan birkaç sene önce, bir başka uluslararası turnuva olan U16 İsviçre Kupası'nı yerinde takip etmiştim. Turnuva için Lihtenştayn sınırındaki İsviçre kasabası Bad Ragaz'da konaklamıştım. O turnuvada top koşturan genç oyuncuların diğer takımlardaki yaşıtlarıyla iletişim halinde kalıp, şimdi 

yavaş yavaş A Takım seviyesine yükselirken, uluslararası kalibrede nasıl evrildiklerine tanık oldum... Prag'daki turnuvada da defterime ilk bunu not ettim. 

"Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur" demiştir St. Agustine... 

Bu genç sporcuların vizyon gelişimi ile de 


Meslek gereği, Dünya 
Kupası'ndan Formula Te birçok büyük uluslararası 

organizasyonu yerinde takip etmiş bir gazeteci olarak, gençlerin yer aldığı etkinliklerin enerjisinin her zaman farklı olduğunu söylemem lazım. 
Aileler, genç sporcular, yetenek avcıları, antrenörler ve tabii izleyiciler müthiş bir atmosfer oluşturuyorlar, bu tarz turnuvalarda... 


bağdaştırabileceğimiz bir durum. Bu tarz uluslararası turnuvalarda yer alan gençler, uluslararası düzeyi ilk elden görüp, kendilerini buna göre hazırlıyor. Birçok ülkeden ve kültürden arkadaşlıklar kurup, bu ilişkilerini devam ettiriyorlar. Sonuçta lokal değil, global bir çizgiye erişiyorlar. Eskisi gibi değil, sadece telefonlaşmaktan bahsetmiyorum. 
Bir maçın ardından, gençler birbirlerini Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan ekliyorlar. İletişimleri ülkelerine dönünce 

de sürüyor. Birbirlerine fikir veriyor, farklı yollar açıyorlar. Tatillerde görüşüyorlar. Bir genç sporcu, profesyonel spordan uzaklaşsa dahi, uluslararası bir kimlik ekliyor kendine böyle bir organizasyon sonrası. Mesela az önce bahsettiğim, Bad Ragaz bir sanat kasabası, orada zaman geçiren gençler, bir heykel, bir resim, bir güzel beste kırıntısı dahi eklemişlerse kendine, ne çok pencere açtılar geleceklerine... Bu muhteşem 

bir şey. Özetle, ülkelerin ve dolayısıyla ülkelerdeki bireylerin uluslararası gelişimi için, tüm organizasyonlar çok önemlidir. 
Orada kazanılacak bir deneyim, eklenecek bir parça farklı hayat satırı, bu deneyimin ülke içine yayılmasıyla bir tümevarım etkisi yaratacaktır... Bu melodiyi her zaman tutalım düşünce filmlerimizin içinde... 

Özellikle bu tarz uluslararası turnuvalarda yer alan genç oyuncu adaylarının, hayattaki tek vizyonu; sadece 3 büyüklerde forma giyebilmek ya da herhangi bir kulübe imza atıp günü kurtarmaktan çok öteye gidiyor... 
Yani, altyapılardaki çocukları, uluslararası organizasyonlara götürelim. Bunun için teşviklerde bulunalım. Yatırımlarımızı bu anlamda çoğaltalım ki, o altyapıları gören 


genç yetenekler de “ben de oralarda olmak istiyorum” desin. Lokal değil global düşelim spora hayat notlarımızı. Gerisi “kelebek etkisi”... 

Bu noktada durup Altınordu kulübünü, 

başta sayın başkan Seyit Mehmet Özkan olmak üzere özel olarak kutlamak istiyorum. 
Yıllardır, bir sıradanlık gölünde boğduğumuz “altyapıya verilen önem” kavramını, saplandığı çamurdan çıkarıp, gökyüzünde bir bulutun üzerine koydukları için kendilerini ayakta alkışlıyorum... Başkan vekili Barış 


Orhunbilge'den, medya ilişkileri yöneticisi Ali Ergöçmez'e, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan U16 teknik sorumlusu Hasan Fırat'a kadar (ve tabii ismini sayamadığım tüm Altınordu ailesine) tek tek bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. 

Tesadüfler silsilesi üzerine kurulu genç yetenek yetiştiren düzenimiz Altınordu ile yerini sistemli ve projeli uluslararası bir çizgiye getirdi. Bugün Cengiz Ünder gibi, Çağlar Söyüncü gibi, Berke Özer gibi isimlerin arka arkaya futbol dünyasında vitrine çıkmaları, 


PRAG NOTLARI 


henüz ismi bilinmeyen ancak fabrikada hazır hale gelmekte olan gençlerin sırada olmaları, İzmir'in bu güzide kulübünün ortaya koyduğu bir vizyonun resmidir... Ben bu resmi hayat duvarımda çoktan çerçeveletip çok özel bir yere astım ve keyifle izliyorum... 


TURNUVADAN BAŞLIKLAR 

Yetenek Avcıları (Scout gerçeği): Çocuklar maçlarda ellerinden geleni yaparken, uluslararası bir takımın radar sahasında mücadele ettiklerinin farkındalar. İngiltere'den, İspanya'dan, Fransa'dan ve daha birçok ülkeden yetenek avcıları, karşılaşmalar sırasında harıl harıl alıyor notlarını. Evet, bu genç yetenekler için bir baskı unsuru ancak aynı zamanda oyuncu adayları, Avrupa kapısının önemli bir anahtarının onlarda olduğunun farkında. Bir de düşünün aynı oyuncuyu senelerce en alt kategoriden beri izleyip veriyorlar raporlarını bu kritik adamlar. 
Yani bir turnuvaya öylesine gitmek değil konu. 
Turnuvaları düzenli takip etmek gerek genç oyuncuların Avrupa penceresinden uzakta kalmamaları için. 

Altınordu: Yazıda uzun uzun bahsettim. Şimdi maçlarda gözüme çarpan iki ismi yazacağım. 
Elbette tüm çocukların istikbali parlak. Mustafa Kaya ve Salih Kavrazlı kenara not ettiğim isimler oldu... 

Borussia Dortmund: Teknik ekipleriyle yaptığım toplantılar beni etkiledi. Özetle: 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“Bir oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun, Dortmund sistemine uymak zorundadır” diyorlar. Altyapıya çok fazla ekleme yapmayı sevmiyorlar, kendi sistemlerinde yetişen futbolculara büyük önem veriyorlar. Ömer Özden ve Mert Göçkan U16'dan iki not edilmesi gereken isim. 

PSG: Şöyle özetleyeyim. Hem hemen her oyuncunun fizik yapısı 
Pogba'yı andırıyor. Müthiş olan altyapı sistemleri, güçlü Afrika asıllı fizik yapısı ile destekleniyor. Neredeyse basketbol takımı altyapısı gibiler. Fransızlar geleceğe çok sağlam damga vuracak ve bunun farkındalar. Benden söylemesi. 

Arsenal: İngilizlerde fizik yapı kadar sistem yapısı da önde, Farkları fark ediliyor. 
U16'da 7 numarayı giyen 
Josh Martin gelecekteki yıldız adayım. Bu ismi burada not düşmüş olalım. Müthiş bir orta saha oyuncusu bizi bekliyor. 
(EM'ciler eklesin.) 

Atletico Madrid: Cedric 
Wilfried müthiş bir forvet. 
İspanyollar farkında. Büyük bir yıldız yetişiyor. Şimdiden kendisiyle fotoğraf çektiren bir iki İspanyol gördüm! 
Chivas: Meksika ekibi, oyuncularının tarzı ile beni etkiledi. Oyuna olan tutkuları muazzam. Onları izlemek insanın zihnini açıyor, Güney Amerika havası estiriyorlar. 
Midtjylland: Gençlerin 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geleceğine dâir çizilecek haritalar için özel kişilik testleri ve araştırmaları uyguluyorlar. 


Bunun için bilimsel çalışmalar yapmaktalar. 


İdoller: Tüm gençlerin kendilerine örnek aldığı isimler, tarzını beğendiği oyuncular var. Çoğuyla bu konuyu konuştum. O oyuncuları herkesten daha fazla, daha yakından izliyorlar. Birileri hep yol açıyor, 


birileri o açılan yoldan geçiyor. Bu geçiş süreci tarih boyunca böyle sürüp gidiyor. 
Yıldızlar: Süper yıldız olacak gençlerin o ışıkları, ilk andan itibaren anlaşılıyor. O gençler -ki zaten çok fazla değil- başka bir frekansta yaşıyorlar yaşam süreçlerini... 

Porto: Turnuvayı kazanan takım onlar oldu. 
U16 teknik patronu şu önemli dersi verdi: “Ben U16 çalıştırıcısıyım. Senelerdir hep 

U16 takımını çalıştırırım. Bizde sistem böyledir. U12'deki bir çocuğun yaklaşımını psikolojisini U12 uzmanı çalıştırıcı bilir, ben U16 çocuklarını bilirim. Bu değişmez. Herkes uzmanı olduğu işte devam eder. U10 teknik patronu sonradan U12 ya da U16 antrenörlüğü yapmaz. Düzen böyledir.” (Bu anlatım kazandıkları turnuvadan çok daha önemli bir not olarak düştü tarihe benim için.) 


MARTILAR 

Güzel bir şehirde güzel bir organizasyon daha geride kaldı. Hafızamdan, kâğıdıma taşanlar anlar işte bunlardı... 

Turnuva notlarımı bitirirken, Slavya kahvesinde yudumladığım Çek kahvesinin de sonuna geldim. Nazım Hikmet bu kahvede Prag'ı seyrederken şu sözleri almış kaleme; takvimler 26 Nisan 1958'i göstermekte... 


"Prag şehri yaldızlı bir dumandır. 
Viltava suyunun köpüklerine 

Martı kuşlarıyla gelir İstanbul. 
Lejyonerler köprüsüne gidelim Tavfer, Martı kuşlarına ekmek verelim...” 


Şimdi kahveden çıkıyorum ve Viltava nehrinin kıyısına gidiyorum. Martılara ekmek vereceğim... 

Sonraki yazıda görüşmek üzere... 


SOY ADAŞI 


DEMBELE 


ONU TRANSFER ETMEK İSTEYEN KULÜPLER İÇİN KAPI 50 MİLYON AVRODAN AÇILIYOR. 
TRANSFERMARKT VERİLERİNE GÖRE CELTIC TAKIMININ TOPLAM DEĞERİ 51,7 MİLYON AVRO. KABACA BİR HESAPLA DEMBELE'NİN SATIŞI İLE CELTIC BİR KAT BÜYÜYEBİLİR. ÜSTELİK BUNU YAPARKEN YEREL LİGE VE KUPALARA KOYDUKLARI AMBARGOYU DA BİRKAÇ YIL DAHA SÜRDÜREBİLİRLER. 
ZİRA CELTIC'İN BEL BAĞLADIĞI TEK DEMBELE, MOUSSA DEĞİL... 


MAZHAR YASİN 


da futbolunun en köklü kulüplerinden / N Celtic, geçtiğimiz yaz Fulham'ın genç golcüsü Moussa Dembele'yi 

bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Fransız futbolcunun ismi, transfer piyasasında fazla yer tutmuyordu ancak nasıl olduysa Galatasaray'ın gündemine girmeyi başarmıştı. 
Taraftarlar ise ikiye bölünmüş durumdaydı. 
Dembele'ye bilgisayar oyunlarından aşina olanlar son derece sevinçliydi. Öte yandan futbolcuyu tanımayanlar, Galatasaray'ın daha bilinen, “yıldız” isimlere yönelmesi gerektiğini düşünüyor, Dembele transferine karşı çıkıyordu. “Yaşı genç, Galatasaray'da iş yapmaz” tezini savunan ikinci grup, bir yöneticinin oğlunu da arkalarına almanın verdiği güçle galip geldi. Moussa Dembele'nin Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmedi ve futbolcu Celtic Park'ın yolunu tuttu. 
Eylül 2016'da Celtic ve Rangers, İskoç Ligi'nde uzun yıllar sonra ilk defa karşı karşıya geldi. 
Dembele, Old Firm'de üç gol atarak hem takımının galibiyetinde pay sahibi oldu hem de kim olduğuna dair Google aramalarının sayısını bir hayli artırdı. 2 hafta sonraki Şampiyonlar Ligi grup maçında bu kez rakip Manchester City idi. 3-3 biten karşılaşmada attığı iki gol onu Tottenham Hotspur'da oynayan Moussa Dembele ile karıştıran İngiliz futbolseverlere de tanıttı. Bonservis bedelsiz transfer olduğu Celtic'te henüz 3 ay dolmadan yıldızlaşmayı başardı. Sezonun son iki ayını sakatlıklarla boğuşarak geçirmesine rağmen, tüm kulvarlarda oynadığı 49 maçta 32 gol atıp 


9 asist yaptı. Dembele şu an, başta Arsenal 
olmak üzere büyük kulüplerin radarında. 
Ama onu transfer etmek isteyen kulüpler için kapının 50 milyon avrodan açıldığını da belirtmek gerek. Transfermarkt verilerine göre Celtic takımının toplam değeri 51,7 milyon avro. Kabaca bir hesapla Dembele'nin satışı ile Celtic bir kat büyüyebilir. Üstelik bunu yaparken yerel lige ve kupalara koydukları ambargoyu da birkaç yıl daha sürdürebilirler. 
Zira Celtic'in bel bağladığı tek Dembele, Moussa değil... 


İskoçya, böylesine olağanüstü yeteneklerle donatılmış bir yıldız adayının sıklıkla ortaya çıktığı bir ülke değil. Buna rağmen ne Celtic futbolcusunu kaptıracak kadar acemice davranıyor ne de Karamoko Dembele kendisine gösterilen ilgiden şımarıp havaya giriyor. Çünkü futbolun beşiğinde işler, Türkiye'deki gibi yürümüyor. 


Karamoko Kader Dembele, 22 Şubat 200te Londra'da dünyaya geldi. Fildişi Sahili asıllı “Kaddy” tıpkı as takımdaki soy adaşı gibi 2016'nın eylül-ekim aylarında parladı. Tekniği, oyun bilgisi ve yetenekleri Celtic U13 takımındaki yaşıtlarına fazla geldiğinden, önce U16 ardından da U20 takımıyla antrenmanlara, hatta maçlara çıkmaya başladı. Sol ayaklı olmasına rağmen hücum hattının her yerinde oynayabiliyor. 
Olağanüstü tekniğinin ve çok kolay çalım 


atabilmesinin yanı sıra, paslarıyla da oyunu yönlendirebiliyor. Yaşına oranla son derece soğukkanlı ve kendisinden 4-5 yaş büyüklerle oynarken bile asla sırıtmıyor. Şu an için en büyük dezavantajı doğal olarak kısa olan boyu. Celtic'teki antrenörleri onu “dengeli, ayakları yere basan, mütevazı, öğrenmeye açık” bir futbolcu olarak niteliyor ve zamanla hem fiziksel hem de mental gelişimini tamamlayacağını düşünüyor. 

Karamoko öylesine büyük bir potansiyel 

ki, bir süredir Avrupa'nın önde gelen tüm kulüpleri transferi için kıyasıya yarışıyor. 
Celtic ise elini çabuk tuttu. Şimdiden yeni Messi yakıştırmaları yapılan ve dünya futbol tarihine damga vurması beklenen futbolcu ile dört yıllık yeni sözleşme imzalandı. İskoçya, böylesine olağanüstü yeteneklerle donatılmış bir yıldız adayının sıklıkla ortaya çıktığı bir ülke değil. Buna rağmen ne Celtic futbolcusunu kaptıracak kadar acemice davranıyor ne de Karamoko Dembele kendisine gösterilen ilgiden şımarıp havaya giriyor. Çünkü futbolun beşiğinde işler, Türkiye'deki gibi yürümüyor. 
Ne yazık ki, bizim futbol atmosferimizde küçük yaşlarda yetenek ışığı veren futbolcular doğru yönlendirilmiyor 

ve çocukların üzerinde gereksiz baskı oluşturuluyor. Bu baskıyı doğru yöne kanalize edecek mekanizmaların eksikliği de potansiyel yıldızları daha parlamadan söndürüyor. Örnekler bu satırlarda sıralanamayacak kadar çok... 

Büyük futbol düşünürü, üstat Ali Ece'den alıntı yaparak bitirecek olursak, “Şu zamana kadar Dembele ve Feyyaz isimli kötü futbolcu görmedim. Oğlum olursa adını Feyyaz Dembele koyacağım”! 
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ÖZEN TEORİSİ 


GÜZEL 


KONUSAN 


“ÖZEN TEORİSİ”, ZAYIFLAMAK İSTEYENLERE HEYECAN VEREN DİYETLER 

GİBİDİR. FAKAT “ÖZEN PRATİĞİ” DE DİYET GİBİ ZORDUR. VAZGEÇMEYİ GEREKTİRİR. DİYETTE YEME İÇME İŞTAHINIZDAN, ÖZEN'İN İDEALİZE ETTİĞİ FUTBOL KÜLTÜRÜNDEYSE TEK KİŞİLİK YÖNETME ARZUNUZDAN VAZGEÇMEK ZORUNDASINIZ. İŞİN ÖZÜNDE ÖNDER ÖZEN'İ BİR ZİHNİYETİ ANLATMAK İÇİN ÖZNE OLARAK KULLANIYORUM. ONUN ŞAHSINDA SOMUTLAŞAN BİR “İDEAL KULÜP DÜZENİ” HÜLYASI VAR; HEP BİR BAŞKA PAZARTESİYE KALAN... 


KENAN BAŞARAN 
Lİ 

ki yıl önce Aziz Yıldırım, medya 

mensuplarına artık kendisiyle değil, 

Giuliano Terraneo ile muhatap olacaklarını söylemişti. Hakikaten de sonrasında yeni transferlerin imza törenlerinde hep Sinyor Terraneo'yu gördük. Fenerbahçe, bir kez daha kurumsallaşıyordu! Önceki denemelerden biri olan Aykut Kocaman, sportif direktörü olduğu Daum'un koltuğuna oturmuştu. 
Fenerbahçe'nin “uluslararası kimlikli” sportif direktörlük atağı da yarım sezon sürdü. 
Kiminin “Mr. Bıyık”, kiminin de “Godfather” 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diyerek fenomenleştirdiği Terraneo giderken haberimiz bile olmadı. 

Ve biz imza törenlerinde yine başkanı gördük. Hatta bu sezon her oyuncunun imzasında başka bir yönetici vardı... Beşiktaş ve Galatasaray'da “başkanlı imza istikrarı” sürüyor. Oysa 2013'te Fikret Orman da gazetecilere Aziz Yıldırım'ın sözlerinin benzerini sarf etmişti: “Bundan sonra karşınızda sportif direktörümüz olacak...” 

O kişi, Önder Özen'di... 

O toplantıyı yerinde izlemiştim çünkü Beşiktaş'ın bu hamlesinin başarılı olması halinde futbolumuzu da olumlu etkileyeceğini 


düşünüyordum. 

Toplantıda Vatan Gazetesi muhabiri 

Erdal Cömert, Önder Özen'in hedeflerini anlatmasından sonra, “Siz Tanrı parçacığı mısınız?” diye sormuştu. Ortam ve özellikle de Özen, oldukça gerilmişti. Ben de soruyu yadırgamış ve “E biz de böyle düşünürsek, elbette bu iş de yatar” kabilinden yazmıştım. 
Aslında Erdal Cömert, kulübün içini benden daha iyi bildiğinden, “Hayal görmeyin” demişti kestirmeden. 

Sorusunun alt metni şuydu: “Önder 

Bey, iyisiniz, hoşsunuz, ancak sizin bu söylediklerinizi yapabilmeniz için Tanrı 


parçacığı olmanız lazım. Size o gücü vermezler”... 

Özen, Tanrı parçacığı değildi ve 3 yıllık mukavelenin 1 yılını ancak tamamlayabildi. “Bu işin olup olmayacağına dair kendime 1,5 yıl zaman biçiyorum” dediği halde... 

Futbol oynamışlar, bazen ayağı topa değmeyen gazetecilere sataşır: “Yahu sen hiç 
50 bin kişinin önünde oynadın mı? Konuşması 
kolay...” 

Önder Özen, binlerin önünde en azından kulübede oturmuş bir isim. Memlekette futbolu en güzel konuşan isimlerin de 

başında geliyor. Teşbihlerle bezediği saha içi ve dışı analizleri lezzetlidir. Fikret Orman'ın olduğu gibi, birçok kulübün de aklını böyle çelmiştir. “Güzel konuşan adam”, Kasımpaşa ile kulübeye de indi. Bir şirket kulübü olan Paşa'da, Özen'in başarı şansını yüksek görüyordum ama olmadı. Sonra, “Bedava bile giderim” dediği düşlerindeki Göztepe'de de tamama eremedi. Hâlbuki Mehmet Sepil, kâğıt üstünde Özen'in bu topraklarda zihni birlik yapacağı yegâne başkandı. 

16 Temmuz saat 16.00'da Özen, Eskişehirspor'a 
sportif direktör olarak imza atacaktı. Yine kâğıt üzerinde şık duran bir birliktelik müjdesi. 
Zira Özen, futbol kültürüne sahip özyurdunun kulübüne gidecekti. Fakat o imza atılamadı. 
Taraflar ilkelerde anlaşamamış. 

Esasen, en fazla 6 ay sürecek beraberliğin başlamadan bitmesi beni hiç şaşırtmadı. Zira bu topraklarda hayaller garp, gerçekler şarktır. 
Oysa iki taraf için de tek ilke olmalıydı: Hedef yarın hemen Süper 
Lig'e çıkmaktan önce öbür gün 

de çıksa, bir daha düşmeyecek bir 
Eskişehirspor. 
Ancak bu toprakların futbol dünyasında eski binaya yeni kat atmaktan öte projeler çizilmiyor. 
“Özen ile en fazla 


6 ay sürerdi” Televizyon ekranında Önder 
hi ei .. 

İLE Ee Özen tarafından oluşturulan 

Çünkü “Özen 


teorisi”, zayıflamak isteyenlere heyecan veren diyetler gibidir. Fakat “Özen pratiği” de diyet gibi zordur. Vazgeçmeyi gerektirir. Diyette yeme içme iştahınızdan, Özen'in idealize ettiği futbol kültüründeyse, tek kişilik yönetme arzunuzdan vazgeçmek zorundasınız. Her diyet heyecanla başlar ve fakat sonra kilo verme temposu düşünce, gece buzdolabı kaçamakları başlar... Sonrası malum... Diyet, bir başka pazartesiye ertelenir. 

İşin özünde Önder Özen'i bir zihniyeti anlatmak için özne olarak kullanıyorum. Onun şahsında somutlaşan bir “ideal kulüp düzeni” hülyası var; o da hep bir başka pazartesiye kalan... 


Hasılı bir futbol takımı kurarken, sadece kulüp menfaatlerini düşünerek hareket edenler, “futbol piyasası”nda çok “saf” 

görülüyor. Yani, “aradığınız futbolcuya doğrudan ulaşılamıyor” sayın abonemiz! 


kimlik, “kurtarıcı”dan ziyade, Ölü Ozanlar 
Derneği'ndeki öğretmen 
Bay Keating'dir... 


ÖZEN TEORİSİ 


16 Temmuz saat 16.00'da Özen, 


Eskişehirspor'a sportif direktör olarak imza 


atacaktı. Yine kâğıt üzerinde şık duran bir 


birliktelik müjdesi. Zira Özen, futbol kültürüne 


sahip özyurdunun kulübüne gidecekti. 


Fakat o imza atılamadı. 


Taraflar ilkelerde anlaşamamış. 


Esasen, en fazla 6 ay sürecek beraberliğin 


başlamadan bitmesi beni hiç şaşırtmadı. Zira 


bu topraklarda hayaller garp, gerçekler şarktır. 


Konuşurken tüm şifrelerini çözdüğü futbol düzenimiz, sahaya inince Özen'e her defasında “Hep denedin, hep yenildin. Olsun. 
Yine dene, yine yenil, daha güzel yenil” romantizminden başka bir şey yaşatmıyor. 
Özen, bir kulüp yapılanmasını tarif ederken gözümüzün önüne Alman intizamı geliyor. 
Pedro Franco'nun gelecekte devler tarafından kapışılacağını söylediğinde tebessüm etmemiştim. Çünkü Franco ile ilgili düşü, sadece ilk 11'deki performansa dayanmıyordu. 

O aynı zamanda Beşiktaş'ta 

bir merkez kuracak ve genç futbolcular “size”larını da geliştirecekti. 

Ama daha kulüpteki aşçının “Öz 
Beşiktaşlı değil 

ki” muhalefetini aşamadı. 
Yalnızlaşmanın bir sonucu olarak, o da hatalar yaptı. 
Türkiye'de kulüplerin harcamalarında şahsi sorumluluk gelmedikçe ne idealist ne de realist direktör veya CEO'ların kökten bir değişime imza atması mümkün değildir. 
Bir diğer engel de şudur: Bosman Kuralı futbolcuları kulüp kölesi olmaktan çıkarmıştı. Ancak şimdi de bir “menajer diktası” oluşmuş durumda. Gazeteciyi ölümle tehdit edecek boyuta da gelmiş bir dikta! Futbolcudan da daha “yıldız” haldeler. Neredeyse 


onların posterleri duvarlara asılacak! 

Hasılı bir futbol takımı kurarken, sadece kulüp menfaatlerini düşünerek hareket edenler, “futbol piyasası”nda çok “saf” görülüyor. Yani, “aradığınız futbolcuya doğrudan ulaşılamıyor” sayın abonemiz! 

Televizyon ekranında Önder Özen tarafından oluşturulan kimlik, “kurtarıcı”dan ziyade, 

Ölü Ozanlar Derneği'ndeki öğretmen Bay Keating'dir... 

Paranın izi sürülmedikçe Özen'in ve onun gibilerin bize ekranlarda anlattığı ve bazen 

de fiiliyata dökmeye çalıştıkları futbol anlayışı güzel bir edebiyattan öteye gidemeyecektir. 
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DAVID BECKHAM 


Avid. 


ELKMAM 


Futbol değil, curling de oynasa bu kadar şöhret olurdu belki. 
“Adamın ruhunda var” derler ya hani Beckham'ın da ruhunda şöhret olmak vardı. Ya da kimilerine göre onun bir pazarlama harikasına dönüşmesi, evlendikten sonra oldu. 


23 sayıdır kapağımıza futbolcular, teknik adamlar, çizgi karakterler 
konuk oldu. Bu ay Beckham'ı kapak yapmaya karar verdiğimizde kafamızda kapak fotoğrafları canlandırmaya başladık. Yaptığımız toplantıda fikirler havada uçuştu. Bir kişi bile Beckham'ın futbol 

sahasından bir fotoğrafını kullanmayı önermedi. 


Evet, çok yetenekliydi, çok çalışkandı, kendini hep geliştirdi, sağ ayağındaki hakimiyet elinde olsa müthiş bir ressam olabilirdi ama her durumda bir futbolcudan fazlası olarak anıldı Beckham. O, 105'e 70'lik alana sığmadı. Nihayetinde bir moda ikonuna dönüştü. Onun varlığı, futbolda yeni bir imaj devrinin de başlangıcı kabul edildi. 
Şimdi hâlâ adı anıldığında Beckham'ın futbolculuğu yerlere vuran da, göklere çıkaran da tek bir konuda mutabık kalıyor: Adam bir marka! 


Biz de o markayı dilimiz döndüğünce, kendi baktığımız yerden tariflemeye çalıştık. Kimimiz bodoslama girişti, kimimiz futbolunu 


göklere çıkardı. Ortaya ağzınızda hoş bir tat bırakacağını düşündüğümüz bu Beckham dosyası çıktı. İyi okumalar... 
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DAVID BECKHAM 


adrid'de ünlü bir restoranın tuvaletinde M başladı her şey... Telefonuna gelen 

bir aramayla, o sırada iş yemeğinde olan Florentino Perez kalktı, kendini tuvalete kapattı ve dikkatini telefondakine verdi: “Başkan, Real Madrid'de oynamak istiyorum.” 
Florentino güldü ve şöyle dedi: “Merak etme. 
Oynayacaksın.” 
Üç hafta sonra (2 Temmuz 2003) David Beckham'a, Pabellön Raimundo Saporta'da*, oldukça kalabalık bir katılımla (544 gazeteci, 60'dan fazla televizyon) bir basın tanıtımı gerçekleştirildi. İngiltere ve Amerika başta 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olmak üzere, bir İngiliz futbolcunun artık 

bir ünlüden daha fazlası olduğu Asya kıtasında canlı yayınlandı. Beckham'ın gelişiyle, Figo, Zidane ve Ronaldo gibi yeteneklerle hâlihazırda mükemmel olan ekip tamamlanıyordu: Los Galâcticos. Madrid, kendi adına baş döndürücü bir sıçrayış yaptı. 
Kusursuz bir futbol organizasyonundan, uluslararası bir şirkete evrildiler: Sezon öncesi kamplarını, Madrid ekibinin Londralının medyatikliğinden yararlanmaya çalıştığı Asya'da yaptılar. (Daha çok Japonya ve Çin'de. Tayland, sarışın orta sahanın gelişinden sonra 10 Ağustos'ta oynanmak üzere bir dostluk maçı istedi.) 

Beckham efendi kişiliğiyle, arkadaşlık ve 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dostluğa her şeyden çok önem vermesiyle tanınıyor. Roberto Carlos ve Casillas ile çok 

iyi geçiniyordu (onlara reklamlara çıkmak zorunda kaldıklarında poz vermeyi öğretti). 
Hızlıca Ronaldo, Zidane, Raül gibi takım arkadaşlarına uyum sağladı: Bernabe&u'da çıktığı ilk iki maçta da golle buluştu (Mallorca ile oynanan İspanya Süper Kupası ve Betis'le oynanan ligin ilk maçı). Buna rağmen mütevazılığını korudu: “Böyle oyuncularla oynamak gerçekten çok kolay.” Manchester United'tan tanıştığı, o sezonki teknik direktörü Carlos Gueiroz onun için en iyi mevkiyi bulmaya çalışıyordu ama Beckham'ın buna ihtiyacı yoktu. Mücadelesi farklıydı: Adalar'ın dışındaki en başarılı İngiliz futbolcu 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Mallorca'ya karşı çıktığı son maçı duygu yüklüydü. 


Arkadaşı Tom Cruise 


tribündeydi. Beyaz formayı son kez giymişti, 65 dakika oynadı. Reyes'le değişti ve Beyazlar'ın o dakikada gol yemesine rağmen hıncahınç dolu Bernabeu'da saygılı bir 


alkış yağmuru başladı. 


olmak. 

2003-2004 sezonunun ilk yarısı galibiyetler (neredeyse 20 yıldır gelip gelemedikleri rakipleri Barcelona'yı yenmişlerdi), onun golleri ve performansıyla çok iyiydi. Her şey mükemmeldi, ta ki Beckham mart 2004'te sakatlanana kadar. 10 Mart 2004'te Madrid, Bayern Münih'i eledi ve Şampiyonlar Ligi finaline doğru gidiyordu ki bir sonraki gün yaşanan sakatlık Madrid'i salladı. O gün, İspanya başkentinin masumiyetinin de finaliydi. Kentin her yerinde kendini hissettiren korkunç bir hüzün bütün şehirlileri kapladı. 
Bir hafta sonra Madrid, İspanya Kupa'sını Montjuic'de Zaragoza'ya kaybetti. Artık başlarını kaldıramıyorlardı: Beyazlar 7 lig maçından 6'sını kaybettiler ve Ronaldinho komutasındaki Barcelona, gelecek sezonlara da damgasını vuracak olan tarz ve sistemi yaratmaya koyulmuştu. 

Sonraki sezon Beyazlar için çok karışıktı. 
Camacho yeni bir teknik getirdi ancak 

birkaç ay içinde postalandı: Eylül 2004'te Katalanların stadında İspanya Kupası finalini kaybettikten sonra oyuncularına antrenman yapmaları direktifini verdi. Futbolcuların bazılarının, kendilerini giydiren markanın İsviçre'deki çekimlere gitmesi gerekiyordu. 
İçlerinden biri başkanı aradı ve İsviçre'ye reklam çekimine gidemeyeceklerini söyledi. 
Bunun üzerine Başkan, Camacho'yu aradı, futbolcuların antrenmana değil, çekime gideceklerini iletti. Camacho istifa etti. 
Madrid iyi bir durumda değildi ve bu oynadıkları oyunda da kendini gösteriyordu, sarsıcı popülerlikleri olmayan teknik 

direktör batağa saplanmıştı ve oyuncular geri getirilemeyecek şekilde yaşlanıyordu. 
Burada dikkati çekmeliyiz ki, en büyük rakibi Barcelona, iki olağanüstü yetenek Ronaldinho ve Messi'ye sahipti. 

Bir detay için yapılan karşılaştırmalar ise iğrenç bir hâl almaya başlamıştı: 2003 yılında 


Florentino, Ronaldinho ve Beckham arasında 
kalmıştı ve ikinci seçeneği kullanmıştı. 2004 
yılında Brezilyalıyı da almayı düşünüyordu. 
Kuşkusuz, Gaucho**, her futbolcunun rüyası olduğu gibi, PSG'den ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takımda oynamak isterdi. 

Beckham, her seferinde takımına ve şehre biraz daha adapte oluyordu. Onu artık Roberto Carlos, Michel Salgado, Solari, Casillas ve Guti gibi takım arkadaşları ile yemeğe çıkarken 

ya da alışverişe giderken görmek garip bir şey değildi. Aynı zamanda Las Rozas ve Valdebebas gibi şehirlere çıktığında yüzlerce imza verirken görmek de şaşırtıcı olmuyordu. 
Dış görünüşüne her zaman önem vermişti. Asıl büyük sıçramasını 2006-2007 sezonunda yaşadı. Bu senenin lig şampiyonluğunu rakibi Barcelona ile gergin geçen bir mücadelenin ardından kazandılar. 2006 şubatında Florentino Perez, takımı Mallorca'ya 2-1 kaybettikten sonra istifa etmeye karar verdi: “Futbolcuları ben şımarttım.” Birkaç ay sonra Zidane bir basın toplantısı düzenledi ve 2006 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakacağını açıkladı. Beckham da, eşi Victoria'nın bir türlü uyum sağlayamadığı Madrid'den ayrılmayı düşünmeye başladı. 
Yeni teknik direktör olarak Capello'nun gelmesi bu düşünceleri büyütmekten başka bir şey yapmadı. İtalyan teknik adam, sert ve katı bir mizaca sahipti ve yönetiminin temel ilkelerini uygulamak istiyordu, böylece iki vacas sagradas”*** ortaya çıktı: Ronaldo ve Beckham. Capello'nun bu iki dünya yıldızı ile ilişkisi takımın dengesini alt üst etti. Ocakta Ronaldo, Milan'a transfer oldu. Ardından Beckham da, bir basın toplantısı düzenleyerek Madrid'deki vaktinin dolduğunu, MLS'te bulunan (Amerika Futbol Ligi) Los Angeles Galaxy'ye transfer olacağını açıkladı. Bu açıklama, Beyazlar'ın başkanı Ramon Calderön tarafından ihanet olarak nitelendirildi. Capello 


kesik atmıştı, artık onu oynatmayacaktı. 

Bu olaydan bir ay sonra, sakatlıklar yüzünden Capello, Beckham'dan oynamasını istemek durumunda kaldı. Beckham kazanmıştı. 

Onun sağ kanattan yardımları ve liderliği ile Madrid 4 sene önce şampiyonluğu kazanmıştı. 
Mallorca'ya karşı çıktığı son maçı duygu yüklüydü. Arkadaşı Tom Cruise tribündeydi. 
Beyaz formayı son kez giymişti, 65 dakika oynadı. Reyes'le değişti ve Beyazlar'ın o dakikada gol yemesine rağmen hıncahınç dolu Bernabeu'da saygılı bir alkış yağmuru başladı. Bu şiirsel 25 dakikada, Beyazlar 30. lig şampiyonluklarını kazanmışlardı. Maçtan sonra Beckham, beline bağladığı bir İngiliz bayrağı ve çocuklarıyla beraber bir onur turu attı. 
Sonra çocuklarını eve bıraktı ve Madrid'in gastronomi mabedi Mesön Txistu'ya yemeğe gittiler. Orada rezerve edilen bir masada Raül, Figo, Tom Cruise ve Davis, eşleriyle birlikte oturuyorlardı. Bir başka köşede ise eşiyle birlikte Capello oturuyordu (artık teknik direktör olarak devam etmeyeceğini biliyordu). Bir diğer masada, başkan Ramoön Calderön ve yönetim kurulu üyeleri vardı. Eve gitmek için kalktığında, bir centilmen gibi, vedalaşmak için iki masaya da gitti. Madrid'de geçirdiği 4 yılda nasılsa öyleydi. Hâlâ nasılsa onun gibi. 


*Real Madrid'in basketbol maçlarının oynandığı salon 

**Gaucho: Güney Amerikalılar için kovboy kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır. 
Ronaldinho'nun lakabıdır. 

*** Vacas sagradas: Hindistan'daki 

Kutsal İnekler'in İsoanyolcası. İneklere dokunulamadığı gibi bu iki isme de dokunulamadığı iması yapılıyor. 


ORİJİNAL İSPANYOLCA MAKALEDEN TÜRKÇE ÇEVİRİ: ÖZGÜR YILMAZ 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HAYATIMDA 
GÖRDÜĞÜM EN 
GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ 
OLMAYAN ÜNLÜ 


20 YIL PROFESYONEL FUTBOL OYNADIKTAN SONRA 
DEFOSU SORULDUĞUNDA “AYAK PARMAKLARIM” DİYOR, STİL İKONU OLARAK BİR KOT PANTOLON VE BİR TİŞÖRTLE COOL GÖRÜNEN STEVE MCGUEEN'İ ÖRNEK ALIYOR, HEP FUTBOLUN İÇİNDE KALMAK İSTİYOR. SON ZAMANLARDA ONU AKTÖR OLARAK DA GÖRÜYORUZ. VARSIN OLSUN, HÂLÂ GÜZEL ADAM DAHA DA ÖNEMLİSİ TEMİZ ADAM. 


kız çocuğuydu. Çok sonraları kapak olmadığı dergi kalmadığında, müzik listelerinde üst sıralara karargâh kurduğunda, hatta stil 

ikonu olup onun gibi olmak isteyen kitleleri peşinden sürüklediğinde verdiği bir röportajda ettiği bir cümle var ki evlere şenlik: “Nasıl göründüğüm konusunda nedense hep endişeli olmuşumdur...” 

David cephesinde de durum pek farklı 

değil. Güzel gözlerini dünyaya Londra'nın 


SİBEL ARNA 


ıl 2012, aylardan Şubat... Bana göre V ünün en ikonik futbolcusu olan 

David Beckham ile Hürriyet Gazetesi için röportaj yapmaya Londra'ya gitmişim. 
Bakın döndüğümde onu nasıl özetlemişim: “Beckham'ı dövmeleri kadar karmaşık, karın kasları kadar seksi, bebek yüzü kadar yakışıklı, üstelik tüm bunların farkında her ünlü kadar soğuk ve ukala zannediyordum. Bir kere düşündüğümden daha kısa boylu çıktı. Ve çok daha sıcak. Hatta lokum gibi... Sorulara bir şov adamı fırlamalığıyla cevap verdi. Neredeyse dört saat bıkmadan usanmadan fotoğraf çektirdi. Ve beni en çok, favori iç çamaşırının paçalı don olması şaşırttı. Evet, slip değil, boxer değil, paçalı don! Yani içlik. Meğer bizim Davi'in içinde bir İngiliz asilzadesi saklıymış.” 


Eski okul müdürünün onun hakkında, “David'in önüne bir futbol topu ve bir kız koyarsanız, David her zaman önce topu alırdı...” dediğini okumuştum bir yerlerde. Yakışıklı olmasına yakışıklıydı ama genç ve 
“deli” kanlı erkek dünyasında 
“baby face” olmak skordan sayılmıyordu. Ofsayttı, gol'diye tabelaya yazılmıyordu. 


VICTORLA ETKİSİ 

Hiç şüphesiz Beckham'ın hayatını Victoria öncesi ve Victoria sonrası olarak ikiye ayırabiliriz. O halde anlatmaya buradan başlamalıyım. Tanışma hikâyelerini ve en temel ortak noktalarını biliyor musunuz? 

Victoria ve David'in en temel ortak noktası ergenlik dönemlerinde yük edindikleri ve dünya çapındaki şöhrete ve kazandıkları milyon dolarlara rağmen sırtlarından atamadıkları özgüven kamburu. Vicky'nin 


doğusunda fakir bir ailenin oğlu olarak açtı. 
Annesi kuaför, babası ise mutfak yapan bir işçiydi. Onun ise varı yoğu top! Eski okul müdürünün onun hakkında, “David'in önüne 


lise arkadaşları ona “Sorunlu Vicky” diyordu çünkü suratındaki sivilce popülasyonu yüzünden çok çirkin olduğunu düşünüyor ve asla sosyalleşmiyordu. Başı daima önde, ağzını bıçak açmayan yalnız ve mutsuz bir 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bir futbol topu ve bir kız koyarsanız, David her zaman önce topu alırdı...” dediğini okumuştum bir yerlerde. Yakışıklı olmasına yakışıklıydı ama genç ve “deli” kanlı erkek dünyasında “baby face” olmak skordan sayılmıyordu. Ofsayttı, 


“4 


üzer 


gol diye tabelaya yazılmıyordu. Aksine façalı ve kirli ifadeli olmak makbuldü. Zaten dövme yaptırmaya da hep bu “süt çocuğu” ifadeyi sildirmek için başladı. Ama bedenini ne kadar dövdürtürse dövdürtsün ruhundaki özgüvensizlik illeti çok da iyileşmedi. 

O da tıpkı Victoria gibi hiçbir zaman kendinden tam emin olamadı. Hatta yine bir röportajda birbirlerine sık sık şu cümleyi tekrarladıklarını söylediler: “Kusursuzsun... 
Neden endişeleniyorsun ki hâlâ?..” 

Bu iki ortak özgüvenzede nasıl buluştu sizce? Yıl 1996. Victoria, Beckham'ı bir futbol kitabında görüp daha altyapı oyuncusu iken sayfasını kıvırıyor. Aynı zamanlarda David bir Gürcistan maçı öncesi otel odasında takım arkadaşı Gary ile dinlenirken televizyonda Spice Girls yani Baharat Kızlar'ın son video klibi “Say You'll Be There” başlıyor. David, birden arkadaşına dönüyor, kısa saçlı, güzel bacaklı en havalı baharat kızı yani Posh Vicky'i göstererek “Ben bu kızla evleneceğim” diyor. 
Bakın o günü yıllar sonra nasıl anlatmış: “O anda tüm kalbim Victoria'ya odaklanmıştı... 
Onunla olmalıydım... Ama nasıl? Ben 

futbol kariyerine yeni başlamış genç bir oyuncuydum... O ise bir Baharat Kız'dı... 

O zamanlar Victoria ve diğer kızlar pop listelerinde bir numaradaydılar ve bütün dergilerin kapaklarındaydılar.” 

Sonrası malum... Kader ağlarını ördü, bir Manchester United maçı sonrası karşılaştılar. 
İlk karşılaşmada David heyecandan bir 

arpa boyu yol alamadı. Telefon numarasını isteyememişti. Ardına baka baka otobüse döndüğünde kafasını önündeki koltuğa vurmamak için kendini zor tuttu. Birkaç 

ay sonra Victoria yine geldi. Bu kez David 


İlk karşılaşmada David 


heyecandan bir arpa boyu yol 


alamadı. Telefon numarasını isteyememişti. Ardına baka baka otobüse döndüğünde kafasını önündeki koltuğa vurmamak 

için kendini zor tuttu. Birkaç ay ; sonra Victoria yine geldi. Bu kez 

David kararlıydı, numarayı istedi. 
Victoria, hâlâ çantasında olan 

maç biletinin arkasına yazıp verdi. 
David eve gittiğinde numarayı 


evde bulduğu bütün kâğıtlara 


onlarca kez yazdı. Numaranın kaybolmasına izin veremezdli. 


kararlıydı, numarayı istedi. Victoria, hâlâ çantasında olan maç biletinin arkasına yazıp verdi. David eve gittiğinde numarayı evde bulduğu bütün kâğıtlara onlarca kez yazdı. 
Numaranın kaybolmasına izin veremezdi. 
Sonra buluştular, araba ile dolaştılar, kaynaştılar, temmuz 1999'da İrlanda'da bir katedralde evlendiklerinde David 24, Victoria 
25 yaşındaydı. 

Ben David Beckham ile tanıştığımda 

aradan 13 yıl geçmişti, biri kız, üçü oğlan dört çocukları olmuştu. Victoria şarkıcı 

değil tasarımcıydı artık hatta kendi adına dünya çapında popüler bir lüks marka bile kurmuştu. David ise efsane futbolcular arasındaki yerini hakkıyla kazanmıştı. Halk için David Beckham'ın sağ ayağı İngiltere'nin kutsal hazinelerinden sayılıyordu ama o başarılı bir futbolcudan çok daha fazlasıydı artık. Uluslararası bir markaydı, her markanın anlaşmak için peşinden koştuğu bir marka elçisiydi, metroseksüel erkeğin 

ilk örneğiydi, gerçek bir ikondu. Gözümüz yok elbet ama çok para kazanmıştı. Sadece 2007-2012 yılları arasında Los Angeles Galaxy ile yaptığı anlaşma yıllık 10 milyon dolardı. 
Beş yıllık Amerika macerası sırasında reklam anlaşmalarının toplamında ise yıllık 50 milyon toplamda 250 milyon doları cebe indirmişti. 
Hatta 2008'de Forbes en çok kazanan ünlüler listesinde 5. sırada yer almıştı. 

Bir marka için iç çamaşırı tasarlayan adam olarak karşımdaydı. Başta da yazdığım gibi 


David Beckham hayatımda gördüğüm en göründüğü gibi olmayan ünlü. O dövmeli sert erkeğin içinde kibarcık bir asilzade var. 
Ama aynı zamanda komik ve fırlama. Yılların rahatlaması diyelim. 


Paçalı don sevdiğini anlatmıştı. 
Evet bildiğimiz büyük baba donu, hani içlik de ederiz. 
Hayatı boyunca hep içlik giymiş, hiç bırakmamış: “Çünkü rahat olduğunu ve gerçekten tuhaf gelecek ama iyi göründüğünü düşünüyorum. Bir kere, sıcak tutuyor. İçlik aslında biraz İngiliz tarihinden gelen bir üründü. 
İnsanlar sevsin ya da sevmesin; bence mükemmel ve göze çarpan bir ürün.” 


Paçalı don sevdiğini anlatmıştı. Evet bildiğimiz büyük baba donu, hani içlik de ederiz. Hayatı boyunca hep içlik giymiş, hiç bırakmamış: “Çünkü rahat olduğunu ve gerçekten tuhaf gelecek ama iyi göründüğünü düşünüyorum. 
Bir kere, sıcak tutuyor. İçlik aslında biraz İngiliz tarihinden gelen bir üründü. İnsanlar sevsin 

ya da sevmesin, bence mükemmel ve göze 


DAVID BECKHAM 


çarpan bir ürün.” 

Sebeb-i ziyaretimiz David Beckham'ın iç çamaşırı tasarlaması olduğu için konu dönüp dolaşıp çıplaklığa gelmiş tabii. İşte tam o anda David bana manşeti vermişti. Kız çocuğu olmadan önce evde çıplak dolaştıklarını anlatmıştı. Başlık “Çıplak günlerimiz sona erdi” olmuştu. 

Başka neler hatırlıyorum bir çırpıda sıralayacağım, zira sayfa bitiyor. 20 yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra defosu sorulduğunda “ayak parmaklarım” diyor, 

stil ikonu olarak bir kot pantolon ve bir tişörtle cool görünen Steve McGueen'i 

örnek alıyor, hep futbolun içinde kalmak istiyor. Son zamanlarda onu aktör olarak da görüyoruz. Varsın olsun, hâlâ güzel adam daha da önemlisi temiz adam. Doğruluğu kanıtlanmamış birkaç çapkınlık hikâyesi dışında büyük bir skandala karışmadı. 
Kariyeri boyunca kaybedilen bir maçta büyük hatası olduğu için Alex Ferguson'dan yediği dikişlik darbeyi saymazsak dövüldüğünü, dövdüğünü, birilerini tehdit ettiğini de hiç duymadık. Zaten kendisi yıllar sonra bir basın toplantısında kamp odasında içki içtiği, sürekli Ferguson'a yakalandığını ve sabrını taşırdığını itiraf etmişti. Tabii onun da Yaradan'a sığınıp vurması gerekmiyordu. Beşiktaşlılık vurgusu ve sosyal mesajla bitirelim: “Çarşı, şiddete karşı!” 
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iki Nokta Yedi mal 


SELHURST PARK STADYUMU LONDRA RL i 12.08.1996 EN 


MAÇIN SON BÖLÜMLERİNE GELDİK. 

JORDI CRUYFF ORTA SAHADA 

İLERLİYOR... KALECİNİN ÖNDE 2 

OLDUĞUNU GÖRDÜ! a TEKRARLAYAN 


OLURSA OYUNDAN 
ÇIKARACAĞIM. 


İSTEDİĞİ VURUŞLU 
YAPAMIYOR. 
KALECİ NEIL 
SULLVAN 
KOLAYLIKLA 
TOPU 

KONTROL ETTİ. 


ve TG N * / 
ALEX FERGUSON | 
EKOKU TOPU KAPTIRDI. 


JOHNSEN'İN PASI MCCLAIR'A, 
ONDAN BECKHAM'A 


Çizim: Caner Demircan 
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Lİ O ANDA VE SONRA BİRÇOK DEFA 

Ya eN İ BECKHAM TOPUN 2. YOLU 
Mae | İZLEMESİNİ SAĞLAR. 

GOLÜNÜ ATARAK 


MEDYANIN İLGİ ODAĞI 
OLUR. 


-TOP 1. YOLU İZLER | 
VE BECKHAM 
FERGUSON'UN 
GAZABINA UĞRAR. 


ŞİMDİ ONU 
OYUNDAN ALMAK 
ZORUNDAYIZ. 


SADE BİR TEBESSÜMLE GOL 
SEVİNCİNİ KUTLAYAN BECKHAM İÇİN 
1 BİR FUTBOL EFSANESİNDEN ALDIĞI 


DİKKAT ÇEKİCİ İMAJI VE ÖZEL HAYATI ŞÖHRETİNİ SPOR SAYFALARININ 
DIŞINA TAŞIRIR. 
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izler profesyonel futbol izleyicileriyiz, B mesleğimiz bu! Maç izleyip futbolu 

takip ederek para kazanıyoruz. Ancak salt taktik-maktik ya da hikâye bilmekle bu işi yapamayız. Takımların ekonomik dengelerini takip etmek için muhasebecilik, stat inşaatlarına dair yorum yapabilmek için statik, futbolcu sözleşmelerinden anlamak için hukuk, form grafiklerini okumak için istatistik, ekran başında kamera görüntülerinden sakatlık teşhisi koyabilmek için tıp bilmemiz gerekir. Üstüne üstlük erkek modasına da hakim olmak zorundayız. 
“Hepsi tamam da erkek modası ne demektir?” demeyeceksiniz, değil mi? 
80'ler dünyada popüler kültürün başlangıcı olmuştu, insan ve toplum hayatına bir çerçeve çiziyordu, bireysel özgürlüklerin temeli atılıyordu. 90'lara gelindiğinde ise popüler kültür çerçeveyi daraltmıştı, artık bireyin hayatını etrafında döndürüyordu. Ve artık görsellik her şey demekti. Sunum, sunulan şeyin içeriğinden daha önemli hale gelmişti. 
Akımın öncülerinden olan İngiltere ve ABD, o günlerin genç nesli bizler için, düşük kaliteyi güzel paketle sunuyordu, biz de yiyorduk! 
Bunun en belirgin örneği ise “toplama yakışıklı/güzel erkek/kadın pop grupları”ydı. 
Take That, New Kids On The Block, Spice Girls başta olmak üzere, stüdyo harikası şarkıları ortalama altında danslarla süslüyorlardı, güzellikleri sayesinde müzikaliteyi kimse sorgulamıyordu. 
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Futbol tarafında ise İngiltere'de 1992'de kurulan Premier Lig çok daha zekice bir sistem kurmuş, dünyanın dört bir yanına maçların yayın haklarını peynir ekmek misali satıyordu. En yıldız kim varsa İngiltere'de toplanıyordu. Halı misali çimler, tümü koltuklu tribünler, muhteşem goller, tam bir görsel şölen izleniyordu. Premier Lig, dünya futbol yayıncılığını değiştiriyordu. 

O sıralarda Manchester United'ın 92 Sınıfı 


mezunları arasında sarışın bir çocuk herkesten fazla ilgi çekiyordu. Uzun saçları, uzun mesafeli golleri, sürekli kendini geliştiren futbolu, takım arkadaşları ile gol sevinçleri... 
Ve elbette yakışıklılığı... 

O yıllara kadar futbolcunun çamur içinde 


kalmışı ve terden saçı başı perişan olmuşu makbuldü, David Beckham ise 90 dakika ilerledikçe daha da yakışıklı oluyordu. Popüler kültür David'i aldı, diğerlerinden ayırdı. Ve tam o yıllarda (kimse kusura bakmasın ama) Spice Girls grubunun en az yeteneklisi Victoria ile Manchester United'lı David'in aşkı, bir paralel evren yaratan Big Bang olarak dünya futbolunun ortasında patladı. 

Elbette David Beckham dünya futbolunun gördüğü ilk yakışıklı futbolcu değildi, 

cemiyet sosyetesinin gözbebeği olarak da 

ilk örnek değildi. George Best vardı, adam Dünya Güzellik Kraliçeleri'nin koleksiyonunu yapıyordu. Ancak gece hayatı ve alkolün peşinde yitip giden muhteşem bir yetenek olarak kaldı. Best denince damağınızda beliren kayıp hissi ondandır. 

David Beckham ise idol oldu; futbolu geliştikçe şöhreti büyüdü, şöhreti arttıkça futbolu yıldızlaştı. 

David'in Victoria'ya nasıl aşık olduğu, onu elde etmek için nasıl peşinden koştuğu hikayelerini okuduk. Film gibi bir aşk senaryosuydu bizim için. O günlerde bilmediğimiz şey ise bu birlikteliğin nasıl bir pazarlama stratejisine dönüştüğüydü. “Çocukken berber olmak istemiştim” diyen David'in saç tasarımları, Victoria'nın endamıyla kırmızı halı pozları, Hollywood ünlüleri ile kurulan arkadaşlıklar ve elbette Real Madrid transferi... 

David ile Victoria'nın gelecek planları için Sir Alex Ferguson'dan kurtulmaları gerekiyordu zira bu ihtiyarın futbolcu tanımı ile Beckham'ın yaratacağı kavram arasında uçurum vardı, Sir'e dinletemezlerdi. Ancak baba ile oğlu ayırmak 


çok kolay olmayacaktı, “o kadın, o kadın!” diye hâlâ öfkeyle söylenmekte olan Ferguson'un David'in kafasına fırlattığı krampona kadar geçen süreç bir akıl oyunuydu. 

“Başıma gelen en büyük dertlerden biriydi David'in Victoria'ya aşık olması. Bu her şeyi değiştirdi” diyor Sir Alex, “David futbol kariyerinden ödün verdi ve şöhreti seçti”. 
Real Madrid, Milan, PSG'de devam etmek, onlarca kupa kaldırmak, frikik ustalığından takım içi liderlik pozisyonuna ve istisnasız tüm futbol bileşenlerinin saygısını kazanan bir kariyer yazmışken Sir Alex'in bu sözü elbette “bir babanın kızgınlığı” boyutunda değerlendirilmelidir. 

Ancak David Beckham'ın dünya futbolundaki tek rolü bu kariyer olmadı. Futbolculara sahip oldukları yetenekler 


çok kolay olmayacaktı, 


kesimleri, Mesut Özil'in İngiltere'deki dekorasyon harikası evinin sosyal medya paylaşımları, Cristiano Ronaldo'nun CR7 

iç çamaşırı markası... Hiç bitmeyecekmiş gibi uzayan bu liste, David Beckham'ın açtığı yolda ilerleyen futbolcu kardeşlerinin yarattıkları hücum varyasyonlarıdır. 

Bedeli de, bir kadın olarak benim, kadın modasına dair en ufak bir fikrim yokken erkek ayakkabı modelleri üzerine ihtisas yapmak zorunda kalışımdır. 

Döneminin en büyük yıldız futbolcularından biri, kırmızı halıların ve cemiyetin aranan yüzü, Hollywood yapımcılarının hayallerini kurduğu jön, sadık bir koca, aşık bir erkek, her biri birbirinden güzel 4 çocuğun babası, Miami FC'nin ortağı; David Beckham! 


için başka bir kapının olduğunu gösterdi. 
Yalnızca topa vurdukları krampon reklamlarından fazlasını yapabileceklerini de reklam dünyasına... 
Bu, tıraş biçaklarından patates cipsine dek uzanmak anlamına geliyordu. Ayrıca kendi adını taşıyan giyim markaları oluşturabilir, gol sevinçlerinin telif hakkını satın alabilir, serçe parmaklarını sigortalatabilirlerdi. 
Futbol sahalarında oyun kurarken kullandıkları yaratıcılığı popüler kültür ve pazarlama dünyasında paraya çevirebilirlerdi. 

Yani demem o ki, Messi'nin saçını sarıya boyatması, Enes Ünal'ın Dubai plajlarında güzel kız arkadaşı ile top oynarken çekilen videosu, Pogba'nın her maça özel saç 


David Beckham kapaktır, 

örnektir, idoldür. Futbola 

dünyanın yeşil bir saha ve 

etrafındaki tribünlerden ibaret olmadığını, keşfedilip 

fethedilecek koca bir dünyanın varlığını gösterendir. Sınırsızlığın 

ve ölümsüzlüğün simgesidir. 


Ama hepsinden daha değerlisi, Temmuz 
2017 sayısında 

Fitbol Dergi'de yer alan bir fotoğraftır 
David Beckham... 
Swaziland'ın Makhewu şehrindeki 14 yaşında ve HIV pozitif olarak 


David ile Victoria'nın gelecek planları için Sir A/ex Ferguson'dan kurtulmaları gerekiyordu zira bu ihtiyarın futbolcu tanımı ile Beckham'ın yaratacağı kavram arasında uçurum vardı, Sir'e dinletemezlerdi. Ancak baba ile oğlu ayırmak “o kadın, o kadın!” diye halâ öfkeyle söylenmekte olan Ferguson'un David'in kafasına fırlattığı krampona kadar geçen süreç bir akıl oyunuydu. 


DAVID BECKHAM 


doğan Sebenelle ile buluşup sohbet ederken çekilen fotoğrafını tüm dünyaya servis ederek, sesi çıkmayanlar için bağıran bir adamdır. 
David Beckham kapaktır, örnektir, idoldür. 
Futbola dünyanın yeşil bir saha ve etrafındaki tribünlerden ibaret olmadığını, keşfedilip fethedilecek koca bir dünyanın varlığını gösterendir. Sınırsızlığın ve ölümsüzlüğün simgesidir. 

Tüm bunları adının, markasının, kariyerinin altında toplamak için çok çalıştı David Beckham, hem toplu hem de topsuz alanlarda... 

David Beckham, David Beckham'ı gururla sundu. 


Al 
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Hatta oynadığı dönemin en iyi 30 


bu kadar pazarlanabilir bir stil sahibi, bu kadar güzel yüzlü, yakışıklı olmasaydı ve Baharat Kızlar'dan birisi yerine ilk aşkı Deana ile evlenseydi futboldan bu kadar devasa paralar kazanamaz, onu pazarlayanlara da kazandıramazdı. 

1998 Dünya Kupası'nda Arjantin maçında 
Diego Simeone ile girdiği soğuk savaşı kaybedip kırmızı kart görmesi üzerine tabloidlerin attığı iğrenç başlıklardan sonra o 


İngiltere Premier Lig kültür pazarlaması ve pazarlama kültürünün beşiği, eşiği, ışığı ve daha da ötesi... 

Beckham'ın kariyerini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. O da futbol dolayısıyla neyi başardıysa, bunları 951 oranda bireysel çalışmasına ve o yıllarda İngiltere altyapı seviyesinin çok üstünde olan Manchester United'ın 92 Sınıfı'ndan olmasına borçlu. 
Beckham aslen Londralı ama Alex Ferguson ile Eric Harrison arasındaki üstyapı-altyapı köprü projesi kapsamında yolu Manchester'a düşmüş. Çok genç yaşta birbirine çok uzak olan Londra'dan Manchester'a gitmesine izin verilmesinde ise anne babasının hasta 


Evet, 92 Sınıfı'nı çıkartan Manchester United altyapısı, West Ham ve Crewe Alexandra'nınkilerle beraber o yıllarda İngiltere altyapı ortalama kalitesinin çok üstünde. Ancak öyle Ajax, Barcelona ya da herhangi bir Alman takımının altyapısıyla karşılaştırınca çok eksikleri olan bir yer. 
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n baştan fikrimi açık seçik beyan edeyim: Beckham gayet iyi bir futbolcuydu. 


futbolcusundan biriydi. Ancak David Beckham 


tabloidlerin tümünün peşinden en çok koştuğu insan olması ise Beckham'ın en büyük başarısı. 


Manchester United'lı olmalarının etkisi büyük. 


Bizzat Beckham'dan dinleyelim. 

Beckham o dönemi “En başta okul 

tatillerine denk gelen zamanlarda yılda iki 

üç kez Londra'dan trenle Manchester'a gelip antrenmana çıkıyordum” diyerek anlatmaya 
başlıyor. Sonra beğenilince yaz tatilinde 6 
hafta Manchester'a tekrar gelip orada kalıyor. 
Yemek olarak klasik İngiliz göbeği yapan menü “Fish and Chips” yani kızarmış balık ve kızarmış patatesten şaşmıyor. Tesisler yeterli olmadığı için Manchester'da İskoç bir ailenin yanında kalıyor. Ancak bir gece Beckham evin anahtarlarını unuttuğu için evin babası kulağını çekince kaçıyor! 

Kaçak Beckham'ın yeni adresi Gary ve Phil 


Neville kardeşlerin aile evinden başkası değil. 


Sonra bir gün Deana'ya âşık oluyor. Ancak bir sorun var. Alex Ferguson duysa sorundan da öte bir şey: Deana'nın ailesi Manchester'da 


yaşamalarına rağmen hasta Liverpool taraftarı. 


Beckham yıllar sonra kafasına krampon 


atacak olan Alex Ferguson'dan korkmasına rağmen, Deana aşkından, aileyle Liverpool maçlarına bile gidiyor. Maç sonrası müstakbel kayınpederle birahanede galibiyet kutlaması da bir nevi Ferguson'ların oturduğu eve Manchester City atkısıyla gelmek gibi bir şey! 
Büyük ihtimal Alex Ferguson, Beckham'ın bunları itiraf ettiği kitabını okuduktan sonra “Kramponu daha önce atmalıydım” demiş olabilir! 

Gerisini anlatmaya gerek var mı? Beckham'ın yazdığı kitapta tüm ayrıntılar var, alın okuyun, sahiden de çok güzel kitap. 
Beckham'ın hikâyesinin bizi ilgilendiren kısmı ise İngiltere'deki altyapı üretiminin yetersizliğine, programsızlığına rağmen Beckham'ın devasa bir futbol pazarlama ürünü olması. Son tahlilde İngilizler için ürün satıyorsa, sattırıyorsa gerisi “Alan memnun satan memnun” rahatlığı... 
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NYDOGUU ZYWMA 


AŞKIM KAPIŞMAK 
AYNUR TARTAN 
Hayatın ritmine kapılıp kaybolduk kendi içimizde. Sıcak sohbetler edemez olduk... 
Her şey o denli değişiyor ki hayatımızda, geleneklerimizden, değerlerimizden uzaklaşır hale geldik. Merhamet, vicdan, hoşgörü arar olduk insanlarda... 


ZAFER ALGOZ 


HASIRI Yl 
BİLEKBÜR 


Zafer Algöz; Kemal Sunal'dan Sadri Alışık'a, Öztürk Serengil'den Fatma Girik'e, Erkan Can'dan Cem Yılmaz'a pek çok sanatçıyla setlerde, sahnede ve dost meclislerinde yaşadıklarını anlatıyor. 


Bir partide tanışan dört çift... Hem birbirine benzeyen hem birbirinden çok ayrı şekilde sürüp giden ilişkiler... Ve bu ilişkilerin hepimize çok tanıdık gelecek evreleri... 
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BUR BAKDIR 


BURLU BAKDUR 
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Bu kitap, yaralı parmaklarını ve kalbini kaleminin ucuyla iyileştirmeye çalışan bir kadının içinden dökülenlerin altına seriliverdi. Büyük bir nezaketle kelimeleri bir bir topladı, birleştirdi, sayfalarına yerleştirdi, içimi dışıma çıkarttı. 


YENİ ALISANLAR İÇİN 
ENİ AY e 


GRU 
YILMAZ 


yap Bi BAALI YAP Bİ BABALIK 


Kimi öyküde kahkahalara boğulurken kimi kez boğazınız düğümlenecek... 
Sıradan insanların ama bir o kadar da içimizden kahramanların hikâyelerini okuyacaksınız:.. 


Nihat Sırdar ilk kitabı Otuz Beş'i Beklerken'le hayatı ıskalamayan bir dille İstanbul'un o eski sokak aralarında dolaşıyor, dükkân önlerinde top koşturup misket oynayan çocuklarla zamanın uçuculuğuna keskin-bir parantez açıyor. 
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Spor Dışı Faaliyet Alanı 
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UZUN YILLARDIR OYUNCU YETİŞTİRME KONUSUNDA SIKINTI YAŞAYAN ÜLKE FUTBOLU TÜM SORUNU YABANCI KURALI ÜZERİNDEN OKUYOR. BU YAZ 

PEK ÇOK KATEGORİDE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYAN ALMANYA'NIN OYUNCU YETİŞTİRME KONUSUNDA İZLEDİĞİ YOLA BAKARAK GERÇEĞE YAKLAŞABİLİRİZ. 


ORHAN ULUCA 


u yaz Almanya, Konfederasyonlar 
B Kupası'nı ikinci takımı ile kazanarak 

büyük sükse yaptı. Yıldızları tatil yaparken alternatif kadrosu ise kupayı müzesine götürdü. Öte yandan U21 turnuvasını da yine Almanlar kazandı. Panzerler kendi içerisinden beş farklı takım çıkarsa beşi de büyük turnuvalarda zirveye oynar. Yetiştirilen futbolculara alt yaş takımları yetmiyor desek yeridir. Oysa 20 yıl önce işler çok başkaydı. Alman futbol otoriteleri futbolcu yetiştirilemediği, uluslararası düzeyde yıldız oyuncularının olmadığı üzerinden 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sürekli sistemi eleştiriyordu. Dikkat edilmesi 
gereken ayrıntı bu tartışmaların 1996 
Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğun elde edildiği zaman başlamasıydı. O dönem Almanya turnuvayı kazanmış olsa da herkes biliyordu ki bunlar 90 Dünya Kupası'nı kaldıran jenerasyonun son ürünüydü. Üstelik tespit yanlış da değildi. Gelecek karanlıktı. 
Arkasından gelen 1998, 2000 ve 2004 turnuva başarısızlıkları özeleştiri kültürü yüksek Almanları haklı çıkarttı. 2002 Dünya Kupası finalinin ise kura şansından başka bir şey olmadığı ortadaydı. 90'lı yılların sonunda 


dönemin elde kalan tek genç yeteneği Sebastian Deisler'a öyle bir yüklenildi ki çocuk baskıyı kaldıramayarak genç yaşta futbolu bıraktı. Biyografisine, “Almanya'yı kurtaracak olan çocuğun kurtarılmaya ihtiyacı vardı” diye de not düştü. Deisler Almanya'ya iki önemli mesaj verdi: Gelecek vaat eden futbolcuların sayısının azlığı ve gençlere psikolojik yardım zorunluluğu. 
Almanya kolları sıvadı ve zirve futboluna oyuncu verecek düzenlemeleri 2000 Avrupa Şampiyonası başarısızlığının ardından başlattı. 
Neler yaptılar? 


EĞİTİM MODERNİZE EDİLDİ 

1998-2000 yıllarında oynanan iki büyük turnuvayı da Fransızların kazanması Almanlar için bakılacak yeri belirledi. Gerek ülkelerinde bulunan göçmenlerin kazanılması gerekse de nitelikli genç oyuncu yetiştirmek için Fransız akademilerinin izlediği yol örnek alındı. Genç futbolculara verilen eğitimin farklılaştırılması ise ilk adım oldu. Çok 


açıkladı. Takımlar bu dayatma ile beraber gençlerin futbol eğitiminden pedagojiye kadar uzanan çok farklı alanlarda her türlü yardımı alacağı modern tesislere kavuştu. 
Basit bir tesisten bahsetmiyoruz. En az 2 çim, 
2 suni çim ve 2 de projektörlü olacak şekilde 
9 sahalı ve bir genç futbolcunun geleceğe 
yönelik taktiksel, 

tıbbi ve psikolojik her türlü yardımı alacağı 


ALMAN İŞİ 


organik bağa sahip elit okullar açtı. Bugün 
29 tane olan bu okulların özelliği sınav 
tarihlerinin dahi maçlara göre belirleniyor oluşu. Performans merkezlerine devam eden 


yönlülüğe, her iki ayağını da kullanmalarına kadar pek çok ayrıntı üzerinde duruldu. Leverkusen'in gözde yeteneği Benjamin 
Henrichs ofansif orta saha olarak dikkat 

çekip her iki kanadın bekliğini yapabiliyorsa bu onun yeteneğinden ziyade verilen eğitimin bir sonucudur. Dikkat çekici detaylardan 

birisi de kaleci dışında 


Çok yönlülüğe, her iki ayağını da kullanmalarına kadar pek çok ayrıntı üzerinde duruldu. 
Leverkusen'in gözde yeteneği Benjamin Henrichs ofansif orta saha olarak dikkat çekip her iki kanadın bekliğini yapabiliyorsa bu onun yeteneğinden ziyade verilen eğitimin bir sonucudur. 


maliyetli bir yapı söz konusu. Soyunma odalarının dizaynından, çimlerin niteliğine ve bulundurulması gereken doktor sayısına kadar her şey öncesinde belirlendi. Bu yılın başında Almanya Milli 
Takımı için Frankfurt'ta 
15 hektarlık alana inşa 
edilecek performans merkezinin maliyetinin yaklaşık 50 milyon avro 


alt yaş gruplarına mevkilendirme yapılmaması oldu. Genel olarak ön ya da arka oyuncusu olarak ikiye ayrıldı. Antrenörleri 

de bu minvalde yeniden eğittiler. Çocuklara ilkokul çağında futbolla ilişkisi az olan eğitmenler tarafından ders verilmesi 

üzerine 20 bin eğitimci yetiştirip ilkokullara yerleştirdiler. 20 pası'nın hemen 


yetiştirmek hedeflendi. Belirleyici olan asıl yaptırım ise bir dayatmaydı: Performans merkezleri... Fransa'ya bakan Almanya devrim niteliğinde bir karar aldı. 


PERFORMANS MERKEZLERİ 

Tarin 28 Şubat 2001. Almanya Futbol Federasyonu uzun süren tartışmalar sonucu bugünü oluşturacak koşulların ilk adımını attı. 
Hedef dünya çapında oyuncu ve antrenör yetiştirmek. 1. Bundesliga'da oynayan her kulüp genç oyuncular için belirlenmiş kriterlere göre performans merkezi inşa etmek zorunda bırakıldı. Bir sene sonra 

2. Bundesliga'daki takımlar için de 

bu gereklilik geçerliydi. Aksi takdirde federasyon kulüplere lisans vermeyeceğini 


olacağı duyuruldu. 
Bayern Münih ise bu yazın başında açtığı yeni akademisinin yaklaşık 80 milyon avro maliyeti olduğunu dile getirdi. Elbette bunlar en iyileri ve yüksek maliyetli olanları. Toplamda tüm kulüpler performans merkezine yılda yaklaşık 

100 milyon avro yatırım yaptı. 36 kulüp 
bulunduğunu düşündüğünüz zaman rakam çok yüksek değil. Yine de bu merkezleri inşa etmek için oyuncu satışından buraya pay ayrılma mecburiyeti doğdu. Başka bir deyişle oyuncu satmaya da 


oyuncular futbolcu olma şansını devam ettirmek için okullarda belli oranda başarı göstermek zorunda bırakıldı. Bu da başta göçmenler olmak üzere Almanya'da genç neslin daha eğitimli olmasının yolunu açtı. 
Performans merkezlerindeki gençlerden, ülkenin eğitim sisteminde üniversiteye 

direkt geçiş imkânı sağlayan ve bir nevi 

fen lisesi kıvamındaki “Gymnasium”lara geçiş yapanların oranı 2654. Oysa Almanya çapında bu oran 45. 
Performans merkezinde yetişen yabancıların yine 


teşvik edildiler. Almanya 
Futbol Federasyonu 

ise Şampiyonlar Ligi havuzundan gelen 7,5 milyon avroluk fonu 

bu liglerde oynamayıp performans merkezi yapan kulüplere dağıttı. 
Restoran ya da otellerde olduğu gibi bu merkezler bağımsız şirketler tarafından 9 farklı kritere göre değerlendirilip yıldızlar verildi. En iyisi olan 3 yıldızlı performans merkezine sahip takım 


Enaz 2 çim, 2 suni çim ve 
2 de projektörlü olacak 
şekilde 9 sahalı ve bir genç futbolcunun geleceğe yönelik taktiksel, tıbbi ve psikolojik her türlü yardımı alacağı maliyetli bir yapı söz konusu. Soyunma odalarının dizaynından, çimlerin niteliğine ve bulundurulması gereken doktor sayısına kadar her şey öncesinde belirlendi. 


bu okula gitme oranı 
636'yken, Almanya çapında yabancı olup da 
Gynmasium'a gidenlerin oranı X15'in dahi altında. 
Nihayetinde sakatlık, yetersizlik gibi çeşitli nedenlerden dolayı futbolcu olamayan gençlerin geleceği bu şekilde garanti altına alınmış oldu. Mario 
Gomez, Toni Kroos, 
Jerome Boateng, 

Mesut Özil gibi pek 

çok yeteneğin, bu elit 


Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan fondan yaklaşık 360 bin avro ek 


gelir elde ediyordu. 2 yıldız alan 260 bin avro... 


Bugün Almanya'da 55 takım performans merkezine sahip. 


ELİT OKULLAR 

1. ve 2. Bundesliga takımları performans merkezlerini inşa ettiler. Burada yaklaşık 

altı bin genç futbolcu yetiştiriliyor. Binlerce oyuncudan sadece onlarcası profesyonel futbolcu olma imkânına sahip olacaklar. Peki geride kalan binlerce çocuğa ne olacak? 
Almanya Futbol Federasyonu kulüplerle 


okullardan mezun olduğunu da hatırlatalım. 


YABANCI KURALI 

Türkiye'nin aksine Almanlar öncelikli olarak oyuncu yetiştirme konusunda önemli adımlar attı. Buna rağmen 2004 Avrupa Şampiyonası sonrası yabancı kuralında da değişikliğe gitti. 
Yetiştirilen genç oyuncuların forma şansı bulması adına Avrupa Birliği dışında olan ülkelerden gelen oyunculara sınır getirildi. 
Diğerine federasyonun gücü yetmiyordu. Önce 
6 yabancı oynatılması gündeme geldi ve 
her sene bu sayı bir bir düşürülerek devam 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etti. Nihayetinde Almanlar 
3 yabancı hakkına kadar 
kısıtlamaya gittiğinde başka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Avrupa Kupaları'nda yarışan Bayern Münih ve o dönemin büyüğü Werder 
Bremen gibi takımlar haksız rekabetle karşı karşıydı. 
Karl Heinz Rummenigge 

ve Klaus Allofs yabancı sınırına isyan etti. Öte yandan oyuncu yetişmediği zaman kural hiçbir anlam taşımadığı gibi takımları 
daha da geriye itti. 2006 
ocak ayında Almanya yabancı kuralını kaldırarak bugün Türkiye'de uygulanan sistemin benzerini getirdi. 
Her takım kadrosunda 12 
Alman oyuncu bulundurmak zorundaydı artık. 8 tane 
Almanya'da yetişmiş oyuncunun yanı sıra bunların yarısının 15-21 yaş arası kendi kulübünde en 

az 3 sezon yetişmiş genç yetenek olması kurala bağlandı. Yapılan araştırma sonucu bu kuralların 

olumlu bir getirisi olmadığı 


anlaşıldı. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Bundesliga'da da kadro kısıtlaması yoktu. Bu 


SONUÇ: 


Şampiyonlar 
Ligi'nde olduğu gibi 
Bundesliga'da da kadro kısıtlaması yoktu. Bu yüzden 
Almanlar belirtilen oyuncuları kadrolarında bulundursalar da daha çok amatör takımlarında oynattı. Nihayetinde asli sorunu 2001 yılında 
1. ve 2. Bundesliga'ya dayattıkları performans merkezleri çözdü. 
Yabancıların sayısının azalması ya da artmasının bugünkü yetişen Alman oyuncuların fazla olmasına olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığı yıllar sonra görüldü. 


yüzden Almanlar belirtilen oyuncuları kadrolarında bulundursalar da daha çok amatör takımlarında oynattı. Nihayetinde asli sorunu 2001 yılında 1. ve 2. 
Bundesliga'ya dayattıkları performans merkezleri çözdü. Yabancıların sayısının azalması ya da artmasının bugünkü yetişen Alman oyuncuların fazla olmasına olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığı yıllar sonra görüldü. 


10 YIL SONRA YAPILAN 
ANALİZ 

2010 Dünya Kupası yeni 
Almanya'nın ilk kez kendisini görünür kıldığı turnuva oldu. Yaş ortalaması düşük, yıldız oyuncu sayısı fazla olan bu takımda dikkat çeken bir diğer etken de göçmenlerin fazlalığı oldu. 
Tam anlamıyla 1998-2000 yılları arası başarısıyla 

göz dolduran Fransa'ya yaklaşmış oldular. 2001'de başlatılan performans merkezleri inşasının 


üzerinden geçen 10 yılın sonunda tablo şu şekildeydi: Bu merkezlerde 433 antrenör 


çalışıyordu. Bunların 196'sı A lisansına sahip 


96'sı B, 50'si C, 61'i futbol öğretmeni ve 30'u da lisanssız. Geçtiğimiz günlerde 31 yaşında teknik direktör olan Tedesco'yu göreve getiren Schalke sportif direktörü Christian Heidel, "deneyimsiz" eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “Bu antrenörlerin performans merkezlerinde nasıl bir eğitimden geçtiklerini kimse bilmiyor. 
Onların bu merkezlerde aldığı eğitim ve edindiği tecrübe eski antrenörlerde yok.” Aynı zamanda 2001 yılında ligin yaş ortalaması 27.07 iken 2011 yılında 25.77'ye indi. Bu 
merkezlerdeki toplam 282 genç takımda 11 

ile 22 yaş arası 5445 oyuncu yer alıyordu. En 


avro barajını geçti. Tesis inşa etmenin yanı 


Almanya oyuncu yetiştirme sorununu yabancı kuralında değişikliğe giderek değil performans merkezleri inşa ederek çözdü. 

Bu atılım futbol kulüplerinin bilinçli yatırımı değildi. Almanya Futbol Federasyonu'nun kulüplere zorunlu olarak bu merkezleri dayatması gelişimin ilk adımı oldu. İlk 13 yılda buraya kulüplerin harcadığı para 1 milyar 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sıra eğitimin modernize edilmesi, sokaklara yaratıcılığı arttırmaya yönelik yapılan bin tane sahadan ilkokullarda görev alması için 
20 bin eğitimcinin yetiştirilmesi ve müfredat 
öğrenimi ile beraber futbolun sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için açılan elit okullar 

gibi önemli detaylar da bu gelişimde rol oynadı. Her şey kuralına uygun bir şekilde 


Bu merkezlerdeki toplam 
282 genç takımda 11 ile 
22 yaş arası 5445 oyuncu 
yer alıyordu. En önemli ayrıntı ise 2011 yılında Bundesliga'da oynayan oyuncuların 9052,4'ünün (525 futbolcunun 275'i) performans merkezlerinden gelmesi. 
İlk 10 yıl içerisinde kulüpler performans merkezilerine 
525 milyon avro yatırım 
yapmışlardı. 2014 yılında bu rakam 1 milyar avroyu aştı. 


önemli ayrıntı ise 2011 yılında Bundesliga'da oynayan oyuncuların X52,4'ünün (525 futbolcunun 275'i) performans merkezlerinden gelmesi. İlk 10 yıl içerisinde kulüpler performans merkezilerine 525 milyon avro yatırım yapmışlardı. 2014 yılında bu rakam | milyar avroyu aştı. 


yapıldığı zaman Almanya yabancının sınırsız olduğu zamanda örnek aldığı Fransa ile beraber Avrupa'nın en fazla nitelikli oyuncu yetiştiren ülkelerinden birisi olmayı başardı. 
Bugün dünya futboluna Fransa ve Almanya ligi futbolcu ihraç ediyorsa bunun en önemli nedeni Fransa'nın başlatıp Almanya'nın devam ettirdiği bu performans merkezleri olmuştur. 


AL BUNU AL 


LİGLER BAŞLIYOR, TRANSFER DÖNEMİ SONA YAKLAŞIYOR. 
EKSİK GEDİKLERİ KAPATMAK İÇİN TAKIMLARIN FAZLA ZAMANI KALMADI. YILDIZ TRANSFERLERİ BULMAK KOLAY, ALMAK ZORDUR. FİTBOL DERGİ'NİN AL BUNU AL SAYFASINDA KENDİ KEŞİFLERİ OYUNCULARI PAYLAŞAN OKUYUCULARIMIZLA EL 

ELE VERDİK, KULAK VERİN BİZCE. İŞTE MAKUL VE MANTIKLI TRANSFER ÖNERİLERİ, ELBETTE HER ZAMANKİ GİBİ; TEKLİF VAR, 


ISRAR YOK! 


Sen de kendi futbolcu keşfini yap, #AlBunuAl hashtag'i ile paylaş! 


rahatlıkla oynayabiliyor, 1.89'luk boyu ve 

84 kg ağırlığıyla dikkat çekiyor. Boyuna ve 
kilosuna rağmen çok hızlı ve tabi ki güçlü bir oyuncu. Topu ayağına aldığı zaman çok özel yetenekleri var, fiziksel kalitesini iyi kullanıyor ve dikine oynamayı çok seviyor. Kanatlarda 


Emir Altundağ 
JANN-FIETE ARP 
gr YAŞ: 17 
7 TAKIMI: HAMBURGER SV U19 
/i ın UYRUĞU: ALMANYA e di / MEVKİİ: SANTRFOR 


GÜNCEL DEĞERİ: oynadığı zaman "Raumdeuter" rolüne BELLİ DEĞİL soyunuyor, gole her zaman yakın. 
Jann-Fiete Arp, Hamburger'in â > genç Alman forveti. Muhteşem Emrah Kocabıyık 


EY, JEREMİAH ST. JUSTE 
iy. YAŞ: 20 

VW TAKIMI: FEYENOORD 
“» UYRUĞU: HOLLANDA 


fiziği, harika bitiriciliği ve üst düzey oyun zekasıyla ben geliyorum diyor. 
Güçlü vücudu ve uzun boyu ile tipik A bir Alman forvet. Hemen al, bir sene / 


takımına geri kirala, 2018 yazında da La © MEVKİİ: STOPER Hollanda Ligi'ne kirala iyice pişsin sonra Kıka ister yüksek fiyata sat ister oynat. U.B Modern futbolda tam 

ön ye 


aranılan stoperlerden biri. 


İlker Baytur Çabukluğu ve ayağının düzgün olması onu DAWID KOWNACKI Heereveen'den Feyenoord'a taşıdı. Henüz > TN YAŞ: 20 20 yaşında olması daha gelişebilecek 


TAKIMI: SAMPDORILA 

UYRUĞU: POLONYA 

MEVKİİ: SANTRFOR a GÜNCEL DEĞERİ: 

3,5 M€ nd Polonya'nın saf yeteneği, 

be — > yeniLewandowski'si 
Kownacki fizik gücü, süratli olması, bitiriciliği ile tıpkı Polonya efsanesi Lewa'yı andırıyor. Sadece özellikleri değil, TAKIMI: EMPOLI Lewa'nın Dortmund'a çıkış kapısı Lech UYRUĞU: SENEGAL 


Poznan'dan sahneye adım attı. Bu kadar MEVKİİ: ÖN LİBERO ayrıntının yan yana gelmesi şans mı GÜNCEL DEĞERİ: 4 M€ başka bir şey mi bilinmez ama onun Geleceğin Pogba'sı Assane da keşfedilmek için kendi Klopp'unu Diousse... İtalya Serie A ligi 


beklediği kesin. ekiplerinden Empoli'de oynuyor. 


K Ms Orta sahada 6 ve 8 numara a -İ pozisyonunda görev alabiliyor. 
7 


Empoli altyapısının ürünü. 


yönlerini geliştirmesini sağlayabilir. Birkaç sene sonra Premier Lig'e transfer olursa şaşırmayın. Riedewald gibi genç stoperler yetiştiren Hollanda'nın ileride stoper ihtiyacını karşılayabilir. 


Denizhan Dağdelen 
ASSANE DIOUSSE 
YAŞ: 19 


Abdullah Görgülü 
ISSAM JEBALI 


YAŞ:24 gn TAKIMI: IF ELFSBORG Didem Dilmen z LX UYRUĞU: TUNUS KEKO 
e 9 MEVKİİ: FORVET ARKASI, Z YAŞ: 25 
a SOL KANAT Ga TAKIMI: MALAGA GÜNCEL DEĞERİ: 800 B€ 7 UYRUĞU: İSPANYA Issam Jebali, Kuzey Afrikalı —. ge MEVKİİ: SAG KANAT < bir hücum oyuncusu. İleri GÜNCEL DEĞERİ: 3 M€ 


dörtlünün her tarafında çok En önemli özelliklerinden 


- İP 


mARA'THOZ 
>> Ber «© 


M4. 


i Mi, e AN 
5 GÜNCEL DEĞERİ: 3,5 M€ li ağ 450 B€ 
di Yİ! S4 


biri, sağ kanat olmasına rağmen sıklıkla ceza sahasındaki ikinci santrfor gibi pozisyon alabilmesi ve son vuruşlardaki temizliği. 
Taktiksel zekası yüksek bir oyuncu, kalabalık rakip arasından kendi başına çıkmak yerine takım arkadaşlarını bulmayı tercih ediyor, oynamak kadar oynatmaktan da keyif alıyor. 


Pınar Aksel 

JURE BALKOVEC 

YAŞ: 22 

TAKIMI: NK DOMZALE 
UYRUĞU: SLOVENYA vE i MEVKİİ: SOL BEK 
GÜNCEL DEĞERİ: 


Sol bek ve orta sahanın 
— solunda rahatlıkla oynayabiliyor. 
Frikikten attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ligimizde oyuncu bulmakta zorlandığımız mevkilerden biri sol bek. Balkovec'in sözleşmesi 2019'da bitiyor. 
Büyük kulüplerimizin gelecek vaat eden genç oyuncuyu yakın markaja almalarını öneririm. 
Dediğimiz gibi teklif var, ısrar yok! 


m 


Can Durukan 
MICHAL DURIS 
a, YAS: 29 
gp TAKIMI: ORENBURG 
UYRUĞU: SLOVAKYA 
İsme ; MEVKİİ: SANTRFOR 
3) GÜNCEL DEĞERİ: 1 M€ 
Rusya 1. Ligi'nde Orenburg forması giyen Duris, 
© Viktoria Plzen takımından geldi. Çok süratli değil ama koşu zamanlaması ile müthiş bir kontra atak oyuncusu. Önüne atılan toplara çok iyi hareketleniyor ve büyük tehlike arz ediyor. 
Süper Lig'de yarı sahasında bekleyip rakibi eksik yakalamayı hedefleyen her takımda iş yapar. 29 yaşında. Sağ ayaklı ve 1.83 boyunda. 
Set oyununda ortadan kaybolsa da kontra atağa çok yatkın ve tehlikeli bir isim. 
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YAKIN ZAMANDA VOLKSWAGEN ARENA'DA GERÇEKLEŞEN KIŞ MEVSİMİ FİNALİ 5 BİN KİŞİLİK SALONDA YAPILDI. BİLETLERİ SADECE 6 SAAT GİBİ KISA SÜREDE TÜKENDİ. 
ŞİMDİ İSE GÖZLER 19 AĞUSTOS'TA YAPILACAK TÜRKİYE BÜYÜK FİNALİ'NE ÇEVRİLDİ. 
ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU'NDA YAPILACAK BU ÖNEMLİ ORGANİZASYONUN İLK BİLET SATIŞLARI DAHA BİRKAÇ SAAT İÇİNDE TÜKENDİ. İKİNCİ ETAP SATIŞLARIYLA BİRLİKTE 15 BİN KİŞİ BU ÖNEMLİ FİNAL İÇİN SALONU TIKLIM TIKLIM DOLDURACAK. 
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KORAY DURKAL 


Öncelikle herkesin merak ettiği soruyla başlayalım. Nedir bu milyonlarca genci peşinden sürükleyen espor? 

Bir zamanlar eğlence amaçlı amatör ruhla oynadığımız oyunların profesyonel olarak düzenlenen liglerde lisanslı oyuncular ve kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilmesine günümüzde espor diyoruz. 

Daha basit bir tanımla; “eskiden 9-10 arkadaşın bir evde toplanıp yaptığı turnuvaların günümüz iletişim araçları sayesinde o evin dışına taşması, oyuncuların bir takımı temsil etmesi, kendine has bir izleyici kitlesine sahip olması ve en önemlisi de bunun bir lige dönüşmesi” diyebiliriz. 
Zaten esporu da özel kılan bu. Tıpkı geleneksel sporlarda olduğu gibi espor dünyasında 

da taraftarlık olgusu fazlasıyla mevcut. Bu dijital vadide mücadele eden her takımın ve oyuncuların fanları var. Bu fanlar aynı zamanda bu oyunu oynayan bireyler oldukları için 


ULKER 


Tıpkı geleneksel sporlarda olduğu gibi espor dünyasında da taraftarlık olgusu fazlasıyla 

mevcut. Bu dijital vadide mücadele eden her takımın ve oyuncuların fanları var. Bu fanlar aynı zamanda bu oyunu oynayan bireyler oldukları için maçları da yakından takip ederek yaşanan heyecana Ortak olmaktan hiç sıkılmıyorlar. 


maçları da yakından takip ederek yaşanan heyecana ortak olmaktan hiç sıkılmıyorlar. Bu sayede hem oyun perspektiflerini daha da geliştiriyor hem de espor kavramının büyük bir potansiyele dönüşmesine ekstra katkı sağlıyorlar. 

Tıpkı futbolda olduğu gibi maç öncesi ve 


Bu bir ilandır. 


sonrası yayınların olması, değerlendirme yapan yorumcuların bulunması ve elbette anlık maçların ücretsiz takibi de bu sporun gelişimini hızlandıran bir diğer faktör. 
3 Yıllarca EK nlar tanıdığımız 
— — ve onsuz bir NBA maçı düşünemediğimiz — — sevgili Kaan Kural bugün League of Legends maçlarının olmazsa olmazlarından biri haline 


geli. 


üksek düzeyde refleks, ye ve mouse hakimiyeti, 

- zamanlama, isabet ve el göz 
— koordinasyonu gerektiren bu 
> ei — 

oyunun farkındalığı sadece 

15-25 yaş arası gençlerin 

değil Türkiye'nin önde gelen 
> kulüplerinin de gözünd 


——. kaçmadı. 


Türkiye'de özellikle Riot Games ve dolayısıyla League of Legends'ın gelişiyle birlikte esporun ivmesi de yukarılara doğru hızlandı. Dünyada büyük bir izlenilirlik ve popülariteye sahip olan League of Legends, Türkiye'yi de kısa sürede etkisi altına aldı. Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit ve ekibinin yaptığı 
çalışmalar sayesinde aktif olarak aylık 100 
milyondan fazla oyuncunun yer aldığı bu oyunun Türkiye'de de milyonlarca kişiyle buluşması sağlandı. 

Yüksek düzeyde refleks, klavye ve mouse hakimiyeti, zamanlama, isabet ve el göz koordinasyonu gerektiren bu oyunun farkındalığı sadece 15-25 yaş arası gençlerin değil Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin de gözünden kaçmadı. 

Bu yolda ilk adımı Beşiktaş attı ve dünyada espor takımı kuran ilk spor kulübü olarak da tarihe geçti. Türkiye'de bu adımı 


izleyen diğer kulüpler 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. Ve bir anda futbol 


ve basketboldan aşina olduğumuz derbi kültürü espor dünyasında da yerini aldı. 

Esporun farkındalığı kulüplerle de sınırlı kalmadı. Ülker başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok önemli markası espor dünyasındaki potansiyeli fark ederek yatırımlarını bu alana kaydırdı. Sadece 
League of Legends 
Şampiyonluk Ligi'nde mücadele eden takımların kış ve yaz mevsimi için düzenlen finaller bile kapalı gişe oynuyor. Yakın zamanda Volkswagen 
Arena'da gerçekleşen Kış 
Mevsimi Finali 5 bin kişilik salonda yapıldı. Biletleri 


ÜlKerSpor ve Etkinlik 


Salonu'nda yapılacak bu önemli organizasyonun 


ilk bilet satışları daha birkaç saat içinde tükendi. İkinci etap satışlarıyla birlikte 
15 bin kişi bu önemli 
final için salonu tıklım tıklım dolduracak. Çok yakın zamanda ise bu finaller 50 bin kişilik stadyumlarda yapılır hale gelecek. 


sadece 6 saat gibi kısa sürede tükendi. 

Şimdi ise gözler 19 Ağustos'ta yapılacak Türkiye Büyük Finali'ne çevrildi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak bu önemli organizasyonun ilk bilet satışları daha birkaç 


saat içinde tükendi. İkinci etap satışlarıyla birlikte 15 bin kişi bu önemli final için salonu tıklım tıklım dolduracak. Çok yakın zamanda ise bu finaller 
50 bin kişilik 
stadyumlarda yapılır hale gelecek. 

Espor artık hayatlarımızda yadsınamaz bir 


gerçek. İnternetin gelişiyle birlikte medyayı da etkileyen ve etkilemeye devam edecek 


olan bir devrimin parçası. 
Kuruluşundan bu yana ana akım medyada görünürlüğü olmayan espor, şimdilerde bunları da aşmaya başladı. 
Hürriyet başta olmak üzere pek çok medya organı espor konuşur hale geldi. Şu satırları ele aldığım Fitbol Dergisi bile ana teması futbol olmasına rağmen 

bu gerçeği görmezden gelemedi. 

Belki çok iddialı olacak ama espor bilinirliği arttıkça önümüzdeki birkaç yıl içinde modern dünyanın en büyük devrimlerinden biri olarak hayatımızda en heyecan verici gösterilerden biri haline gelecek. 


fitbol 


MEHMET AYAN 


vlad-ı Fatihan... Tanımı; "Osmanlı — İmparatorluğu'nda Balkanlar'ın fethine 

katılan beylerin, fatihlerin soyundan gelenlere verilen addır. O dönemden bugüne kadar Balkan Türkleri için bu tabir de kullanılır” biçiminde... Umumi kullanımı ise Balkanlardaki Türklük/Müslümanlık unsurları şeklinde... Dedeağaç'tan başla, Prizren'e, İşkodra'ya Kosova'ya kadar, hatta Avusturya sınırına kadar Türk/Müslümanlık anlamına gelir Evlad-ı Fatihan benim nezdimde! 
Kuşkusuz 90'lara damga vuran Bosna Savaşı sebebiyle hepimizin içinde hicran, hepimizin gönlünde hüzün coğrafyasıdır oralar. Hicranı biçimlendiren, hüznü şekillendiren ise ağırlıklı Sırpların yaptığı Boşnak katliamları... 
Ve kuşkusuz Srebrenitsa... Acıların baş şehri, kanın başkenti... Temmuz 95'te acımasızca katledilen 9000'e yakın Müslüman... 
Soykırımın açık hava müzesi! 
Savaşın acıları hepimizin halen içinde... 
Çeyrek yüzyıla yakındır “Sırplar” deyince frenli bakarız cümlelere. Ancak hiçbir millet ezeli/ebedi düşman kalamaz. Sırplara karşı, ihtiyatlı iyimserliği korumakla birlikte spordaki başarılarına şapka çıkarmamız gerektiğini de belirtelim. Çünkü onlar sporcu millet. Belgrad sokaklarında dolaşırken göbeğinizden sizi utandırırcasına... 
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Atletizm, su topu, dövüş sporları, tenis, voleybol, basketbol, hentbol ve elbette ki futbol... 
Fitbol okuyucularının uzmanlık alanı olduğu için pek futbola girmek istemiyorum... Sadece şu kadarını söyleyeyim, aralarında dehşet bir rekabet olan Partizan ile Kızılyıldız statlarının arasında belki 1000 metre var... Heyecan, maçsız günlerde geçtiğiniz sakin bir Belgrad öğleden sonrasında bile sizi sarıyor. Çukariçki, Rad, Vozdovac'ın yanı sıra Karaburma mahallesinde kurulu ve Cevad Prekazi'nin halen U16 takımını çalıştırdığı OFK Belgrad kentin diğer üst düzey takımları... 


Genlerinde olan sporculuğu sağlıklı 

yaşamı bir hayat felsefesine dönüştüren anlayışlarıyla etrafta “fiziği güzel insanları” bol-bol görmek mümkün. Şehrin yürümeye, koşmaya, bisiklet binmeye uygun parkları da bu anlayışın ürünü. 

Bir kentin/ülkenin her yerinden spor fışkırır mı? Koca bir EVET... Hepsi Belgradlı olmasa bile bir ülke Milos Teodosic, Zeljko Obradovic, Şaşa Djordevic, Milorad Cavic, Svetlana 

Kitic, Jasna Sekaric, Filip Filipovic gibi özel sporcuları nasıl çıkarabiliyor? Novak Djokovic'i saymıyorum bile... O, tıpkı Obra gibi, Divac gibi, Teodosic gibi sporcular üstü, adeta ikon seviyesinde... 

Atletizm, su topu, dövüş sporları, tenis, voleybol, basketbol, hentbol 


herhangi birine denk gelebileceğiniz gibi, kim bilir belki de Djokoviç ailesinin işlettiği NOVAK KAFE'ye de yolunuz düşebilir bir gün. 
Sırpça ile Türkçe arasında 5000 civarı 

ortak kelimenin bulunduğu biliniyor. 
Sokaklarda, restoranlarda, dükkanlarda birçok anlayabileceğiniz kelimeyi içeren tabela görmek mümkün. Örneğin MEGDAN... Meydan yani! Ve Kalemegdan... Bildiğin Sultanahmet... 
Tarih dersine girmenin anlamı yok, Belgrad'ın çok kültürlülüğün merkezi! Osmanlı da var, Bizans da, Sırp da, Türk de... SAHAT Kulesi 

de var! Saat Kulesi yani! Ve en önemlisi Kalemegdan'a girişte ikişer tane basketbol sahası ve tenis kortu! İlk tepkim "Buradan Djokoviç, Divaç çıkmayacak da bizden mi çıkacak!" oldu. 
Sultanahmet'ine koymuşlar 


ve elbette ki futbol... 
Fitbol okuyucularının uzmanlık alanı olduğu için pek futbola girmek istemiyorum... Sadece şu kadarını söyleyeyim, aralarında dehşet bir rekabet olan Partizan 

ile Kızılyıldız statlarının arasında belki 1000 metre var... Heyecan, maçsız günlerde geçtiğiniz sakin bir Belgrad öğleden sonrasında bile sizi sarıyor. Çukariçki, Rad, Vozdovac'ın yanı sıra 
Karaburma mahallesinde kurulu ve Cevad 
Prekazi'nin halen U16 takımını çalıştırdığı ORK 


Belgrad kentin diğer üst düzey takımları... 
Kentte kutlama nevi ne olursa olsun Büyükşehir Belediye Meclisi önünde coşuyorlar taraftarlar. Birçok dünya yıldızının doğduğu ya da dünyaya geldiği Belgrad'da 


Ekim 2015 istatistiklerine göre Avrupa'nın 5 büyük ligine en çok oyuncu veren altyapılarda zirvede kim var dersiniz? Partizan 
Belgrad tabii... 13'ü kendi kulübünde olmak üzere tam 78 oyuncu! 
Listede 7.liği Hajduk Split ile Kızılyıldız paylaşıyor 
(6'sı kendi kulübünde, 
43'ü başka takımlarda)... 
19. sırada ise 37 oyuncu ile OFK Belgrad (7-30) 
bulunuyor! 


sporu Belgrad'ın... Spor kenti orası, olacak tabii... 
Partizan kulübü, bu basketbol sahalarını yaz kampı merkezi olarak kullanıyor. UT1 dahil 

tüm altyapı takımları, basketbol okulları çalışıyor. 
Akşam 8 sularında başlayan antrenmanlar halka açık. 11'e kadar devam ediyor. Sahalar akşamüstü saatlerinde antrenmanlardan önce halkın kullanımına amade. 
Sabah, öğlen giriş yasak. 
Sezon öncesinde eylül ayının ortalarına doğru 
Partizan'ın A Takımı, bu sahada bir antrenman 


sonrasında ise U21 takımı ile gösteri maçı yapıyormuş. Tenis kortları ise kentte kurulu tenis kulüplerinin antrenmanına tahsis ediliyor. 10 civarı kulüp buradaki kortları aktif olarak kullanıyor ve sezon içerisinde bazı 


KALEMEGDAN 


organizasyonlar da bu kortlarda gerçekleşiyor. 

Kale'de ayrıca, her yıl uluslararası şövalye turnuvası var. Eski savaş becerileri, orta çağ silahlarıyla vurma ve at binme yarışmaları yapılıyor. Bu yarışmalar vatandaşa, turiste açık. 

Belgrad denizi olarak adlandırılan Ada'da da yüzme, bisiklet, paten, plaj voleybolu, kürek yapılabilir. 
Sava Nehri kenarında (Porsuk, Munzur model) oluşturulmuş plajlarda serinleyebileceğiniz 

gibi rüzgar sörfü, su bisikleti de yapılabilir. Ancak işin zirvesi “özel teleferik vasıtasıyla su kayağı!” 
Bungee jumping ve yapmacık kayada ekstrem tırmanış da mümkün. 

Fitbol'daki bu yazıyı bir futbol notuyla tamamlamak farz oldu. 
Ekim 2015 istatistiklerine göre Avrupa'nın 5 büyük ligine en çok oyuncu veren altyapılarda zirvede kim var dersiniz? Partizan Belgrad tabii... 15'ü kendi kulübünde olmak üzere 

tam 78 oyuncu! Listede 7.liği Hajduk Split ile Kızılyıldız paylaşıyor (6'sı kendi kulübünde, 
43'ü başka takımlarda)... 19. sırada ise 37 
oyuncu ile OFK Belgrad (7-30) bulunuyor! 
Kilolu bir kişi olabilirim. Ancak şişman 

obez olarak tarif edilemem. Klasik Türk 
erkeği göbeğim var ezcümle. Hayatımda 2 
kez Belgrad'a gittim. İkisinde de sokakta yürürken utandım. Spor yapanlar değil, hayat biçimi olarak sporu benimseyenler arasında yürürken umumiyetle kafanız öne eğiliyor oralarda... 

Çünkü o kent DÜNYADA SPORUN BAŞKENTİ... 
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FİTBOL DERGİ İÇİN 

BİYOGRAFİ OKUYUP 

YAZMAYA BAŞLADIĞIMDAN 
BERİ DÜNYANIN TARİHSEL 
GELİŞİMİ, SAVAŞLARIN ETKİSİ 
KADAR İNSAN PSİKOLOJİSİ, 
AİT OLDUĞUN COĞRAFYANIN 
SANA KATTIKLARI VE YAPTIĞIN SEÇİMLERİN HAYATINA 
ETKİLERİ KONULARINA DAHA 
ÇOK İLGİ DUYMAYA BAŞLADIM. 
ANCELOTTI, TRAPATTONI VE 
PIRLO'NUN ORTAK ÖZELLİKLERİ 
NE DİYE SORSANIZ, İLK 
AKLIMA GELEN İTALYAN 
DİLİNİN AHENGİNİN AYNI 
ZAMANDA KAFA SESLERİNE DE YANSIDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM. 


ELİF BEKFELAVİ 


uz. 

yle ya, Rönesans bu topraklarda 
O başladı. Sanat, bilim ve felsefeyi 

özümseyebilmek için etkileşime açık, hayattan keyif alan yanının olması gerekli gibi geliyor. Ancelotti bunu “yemek yemek konusunda dünya şampiyonu olabilirim” diye açıklıyordu. (Gerçi sezon başı Çin yolculuğunda verdiği kiloları nasıl yorumlamam gerektiğini bilemiyorum!) 
Trapattoni ise yemek masasında dinlediği Beethoven'in Pastoral'iyle... Bu ayın konusu Andrea Pirlo ise bunu zor zamanlarında hayal ettiği ahşap fıçılarla anlatıyor! “-Biran gelir de bulunduğun durumu daha fazla kaldıramıyor olursan seni en çok rahatlatacak şeyi düşün.- Bir arkadaştan alınacak en iyi tavsiyeydi bu. 
Hatta öyle bir tavsiye ki tüm metotlarımı kenara bırakıyorum. Yedek kulübesinde oturmam gerektiğinde ya da daha kötüsü tribüne gönderildiğimde gözlerimi kapatır yalın ayak düşünürdüm kendimi. Kramponsuz, çorapsız, korumasız. Fıçının içindeki üzüm denizinde, üzümleri şaraba dönüştürürdüm. 
Büyükannemin Brescia Flero'daki bağlarında koşar, “üzüm suyu için üzümlere karşı ben” diye savaş verirdim. Bu zor zamanlarımda aklıma gelen metaforlardan biridir. Hâlâ iyi ya da kötü bir karar vermem gerektiğinde yalın ayak buluşmalarımızı düşünürüm. 
Büyükannemin bağları yerini simdi babamın işlettiği daha büyük işletmelere bıraktı. Kırmızı, beyaz, pembe şaraplar üretiyor. Brescia'da en önemli aperatiflerden birinin adı “Pirlo” olabilir. Ancak ben bile onu içme şansına ilk kez Inter'de oynamaya başladığımda erişmiştim!” 
Harbi çocuk Pirlo, aklından ne geçiyorsa korkusuzca söylüyor. İlerleyen sayfalarda Totti'ye sallaması bundan sanırım! Bir de çocukluğunda beri kendini bilmesi... 


TOPRAK ANANIN 
FISILDADIKLARI 
“Kendimi hiçbir zaman normal insanlar gibi, ortalama bir oyuncu gibi hissetmedim. Belki bir 

süre bu sanal gerçeklikte yaşadım. O zaman başka bir Andrea Pirlo'ydum, 

beni görmek istedikleri gibi olan. Bana da diğerlerine yaptıkları muameleyi yaptılar. Nefesimi tutup bekledim. Peki sonunda ne oldu dersiniz; tam tersine ulaştılar. Benim 


daha fazlasına 4 ei olmu Iki seçenek vardı önümde; ya inananların hemen oracıkta o öfkeyle her şeyi inançlarını bırakacaktım ya da tüm hırsımla güçlendirdiler. devam edecektim. Ancak bu e sefer kendi istediğim gibi! İkinci hep düsünce fikrim bana daha akıllıca geldi kalıplarıyla ve gidip topu aldım! Bir defa, mücadele etmek 10 defa, 100 defa. Tüm dünyaya zorunda kaldım; karşı ben. Benimle oynamak benzersiz, özel, istemiyorlar mıydı, o zaman ben e kendi kendime oynardım. 
Zamanla bununla 

yaşamayı hatta EE m bunun olumlu 


yönlerinden faydalanmayı öğrendim. Hem ben hem beni sevenler için buna alışmak kolay olmadı. Bazen babamın tribünleri terk etmesine neden olan konuşmalar yaptı takım arkadaşlarımın aileleri. Kimi zaman 'bu çocuk kendini Maradona mı sanıyor?” sorularıyla annemi bunalttılar... 14 yaşında Brescia U17 takımı için mücadele ederken aslında takım arkadaşlarıma da karşı oynadığımı fark ettim. 
“Topu bana verin” diye bağırmama rağmen sessizlik hakimdi. “Arkadaşlar topu bana verin” diye tekrarladığımda öyle bir sessizlik vardı ki bulunduğumuz salonda sadece benim sesim yankılanıyordu. Kimse bana topu vermiyordu. Yokmuşum gibi davranıyorlardı. 
Sinirlerim bozulunca ağlamaya başladım. 
Karşı takımdan 11 oyuncu, kendi takımımdan 
10 oyuncu bana karşı oynuyordu. Duramıyor 
sürekli ağlıyordum. Koştum ağladım. Ardından durdum, hâlâ ağlıyordum. Benim yaşımdaki bir çocuğun başına böyle seyler gelmemeliydi. 
Benim yaşımdaki çocuklar goller atmalı ve buna sevinmelilerdi. Sadece bu olay bile kariyerimi doğru yönlendirmem için fırsattı! 
İki seçenek vardı önümde; ya hemen oracıkta o öfkeyle her seyi bırakacaktım ya da tüm hırsımla devam edecektim. Ancak bu sefer kendi istediğim gibi! İkinci fikrim bana daha akıllıca geldi ve gidip topu aldım! Bir defa, 

10 defa, 100 defa. Tüm dünyaya karşı ben. 
Benimle oynamak istemiyorlar mıydı, o zaman ben kendi kendime oynardım. Çünkü onu da yapabiliyordum. 10 kişi madem gol atamıyorduk ben de tek başıma atardım. 
Hepsine çalım atarak geçtim, sadece rakip formaları değil benimle aynı formayı giyenleri 


de! Amacım fenomen filan olmak değildi, sadece oynamaktı. O öğleden sonra kariyerimin dönüm noktası oldu. 
Kendi kendime dedim ki “Andrea toprak ana sana cömert davranmış, bu özel yeteneğin sana yük olmasına izin verme. Eline bir sihirli değnek vermiş, kullan onu. Sen futbolcu olmak istiyorsun o da seni bununla ödüllendirmiş. Başkası astronot olmak isteyebilir ama bu seni zaten ilgilendirmiyor! Git topu al, ona 


JAN 
Ad ji dokun, o senin. Sana ait olanı git al. 
k 7 Gül, mutlu ol ve şu anı büyüle. Bırak 


başkaları da bu büyünün arkasından gelsin. Hadi Andrea hadi!”” 
Geriye dönüp 14 yaşındaki halimi düşünüyorum. 
Yazma aşkımı hatırlıyorum, voleybolculuk dönemlerimi hatırlıyorum. Evet insan bunları hissedebilir. Elbette kendi hissettiklerinin farkında olabilir. Elbette 

en çok istediği şeyin peşinden koşmak isteyebilir. 
Peki ya bu cesareti gösterebilir mi? Kaçımız gösterebildik? Kaçımız doğru seçimi yaptık? 
Kaçımız toprak ananın bize olan cömertliğini anlayıp fısıldadıklarını bu kadar net duyabildik? 


İLK ÖĞRETMENİM MIRCEA LUCESCU 
“Beni henüz 15 yaşındayken Brescia U17 takımından alıp as takımla sahaya çıkmamı sağlayan, 'büyüklerin dünyası'na sokan Lucescu'dur. Mental anlamda gelişmemi sağlayan öğretmendir aynı zamanda. 

Birden bire 30 yaşındakilerle antrenmana çıkmaya başlamıştım. U17'dekilere oranla çok sinirliydiler. Bilhassa bana karşı. Ayakaltında geziyordum onlara göre. Düşünsenize benim yaşımın iki katıydılar ve bazı günler iki katı kötülükteydiler. Lucescu ilk olarak kulağıma “Andrea U17'de oynadığın gibi oynamaya devam et” diye fısıldadı. Ben de onun 

askeri gibiydim. Bu olay diğerlerinin tabi ki hoşuna gitmiyordu. Özellikle de sahada sözü 
geçenlerin... Bir keresinde bir tanesine 3 
kez çalım attım. Dördüncüsünde öcünü aldı. 
Hayatımda öyle bir faulü rakip oyunculardan dahi görmedim. Direkt ayak bileğime. 
Bilerek yaptığına tabi ki kimse inanmadı(!) 
Lucescu 'Topu Pirlo'ya verin, o en azından 

ne yapması gerektiğini biliyor” diyordu... Bir şeyle bir insanın garip ilişki hikâyesi işte... En azından babam artık stadın orta kısımlarından bir kombineye sahipti ve artık kulaklarını kıskançlıklara kapatmak zorunda kalmıyordu.” 
Okuduğum her biyografide elbette aileler ile ilgili özellikle de babalar ile ilgili detaylar var. 
Çocukların anne rahmine düştükleri andan itibaren her şeyi hissettikleri söylenir hep. 
Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak futbolcu yetiştirmeye çalışan fedakâr 

anne ve babalara rica ediyorum lütfen 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yaptığınız baskının farkında olun. Yapmayın demiyorum. Onlar sonuçta sizin evlatlarınız ancak en azından kontrollü yapın bunu. 
Çünkü çocuklarınız kaç yaşında olurlarsa olsunlar sizi karşılıksız çok seviyor ve çok düşünüyorlar. 


OYUN KONSOLU 

BİR BARCELONA HİKÂYESİ 

“Tekerleğin ardından benim için en büyük buluştur oyun konsolu. Ve oyun konsolu 

var olduğundan beri ben Barcelona'yım. 
Gerçekten kaç maç yaptığımı hatırlamıyorum. 
Alessandro Nesta ile Milanello günlerimiz çok klasik geçiyordu: Erkenden geliyorduk, 9'da kahvaltı yapıyorduk, 17'e kadar odalarımıza çekilip maç yapıyorduk. Ardından antrenman, öğle yemeği, ardından saat 16'ya kadar bir 

tur daha oyun konsolu... Zorluklarla dolu bir yaşam! Maçlarımız adrenalin dolu geçerdi. 
Ben Barcelona'yı seçerdim, Sandrino da Barcelona'yı seçerdi. Barça'ya karşı Barça. 
Takımıma seçtiğim ilk oyuncu Samuel Eto'o'dur. 
Çünkü diğerlerinin arasında en hızlısı odur. 

Ve tabi ki her zaman kaybederdim. O zaman jJoystiğe kızıp rövanş ister ve yine kaybederdim. 
Bahanem rakibimin benden daha iyi bir hocaya sahip olmasıydı. Sandrino'nun takımının başında Pep Guardiola vardı. Ama bende de! Yedek kulübemiz de aynı derecede güçlüydü. Aramızda onu zorla alıkoymaktan filan bahsediyorduk. Gerçeğini tabi ki.” 

25 Ağustos 2010'da Milan, Camp Nou'da 
Barcelona ile Gamper Kupası için karşılaşır. 
Maçın ardından herkes Zlatan Ibrahimoviç'in peşinden koşar. Mino Raiola, gerginliği her zaman sevdiği gibi, elindeki değeri bir saatli bombaya dönüştürmektedir. Milan'lı bazı oyuncular onunla konuşmak isterken bazı Katalan oyuncular da buna engel olmaya çalışırlar. Bir de gazeteciler pek tabii bilmek isterler Zlatan gidecek mi kalacak mı? 
“Biliyorsunuz hocam benimle 6 aydır sadece 
2 kez konuştu. San Siro'da sahaya çıkmak 
isterim tabi ki neden olmasın...” Pep, Zlatan ile konuşmak istemez belki ama o andaki kaostan faydalanarak Pirlo'yu kulüpteki odasına davet eder. 007 gizliliğinde, ayağında terliklerle, efsane sutopu oyuncusu Manuel Estiarte daveti iletendir. “Tabi ki ikiletmedim. 
Ofise girdiğimde sadelik karşıladı beni, masada kırmızı şarap duruyordu. Aynı dili konuşuyorduk: gösterişsizlik. Büyük jestler bize göre değildi. Muhteşem İtalyancasıyla “Otursana Andrea” dedi bana. Çevreyi gözlemlemeyi bir kenara bırakıp bütün konsanitrasyonumu ona yönlendirdim. Koyu bir pantolon giymişti kravatıyla aynı renkte ve beyaz bir gömlek. Giyimi de İtalyancası kadar zarifti. Bana Barcelona ve oradaki hayatı anlattı. 

“Buraya geldiğin için teşekkür ederim.” 

Asıl beni davet ettiğin için ben teşekkür ederim." 

“Sana burada ihtiyacımız var.” 

Uzun uzun köşeli konuşmadı, hemen sadede geldi. Oyuncuyken maçı şekillendirirdi. 

Hoca olunca sonuca gitmeyi, her defasında 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kendinden çok emin bir şekilde saldırıya geçmeyi öğrenmişti. 

“Çok güçlüyüz. Daha iyi bir takım olamaz diye düşünüyorum. Xavi, Iniesta ve Busguets ile birlikte oynatabileceğimiz bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız var. O da sensin. 
Barcelona'da oynayabilecek tüm kaliteye sahipsin. Çünkü sen istisna bir oyuncusun.” 
0 30 dakikalık görüşmede ben hiç 
konuşmadım, sadece onu dinledim. Cevap vermem gereken durumlarda sadece başımla onayladım. Bu karşılaşma o kadar sürpriz oldu ki reflekslerimi kontrol edemiyordum. 
Heyecandan çok sersemlemiştim. 

“Biliyor musun Andrea sana geldik çünkü burada işler sadece bir defa tamamlanır. 
Burada zaman boşa harcanmaz. 
Seni derhal almak istiyoruz. 
Milam'la konuştuk ve hayır cevabını aldık. O kadar çabuk pes etmeyiz, biz Barcelona'yız. 
Bazı cevaplara alışık olsak 

da sonunda her zaman dilediklerimiz bizim istediğimiz gibi sonuçlanır. Yeniden deneyeceğiz. Bu arada sen 

de bu zaman diliminde neler yapabileceğine bakarsın.” 

O ana kadar böyle bir talepten haberim olmadı. Bana hiç kimse bir şey söylememişti. 
Futbolda olabilecek 

mega transferlerden biri gerçekleşebilirdi ve benim bunlardan haberim yoktu. 
“Senin oyununu her zaman beğenmiştim. Gelmen lazım 
Andrea, seninle çalışmam lazım.” 

Aklıma oyun konsolu arkadaşım Sandrino geldi. 
Eminim duysa kıskançlıktan çatlardı. Ne de olsa 
Guardiola'yı 2650 kaçırma şansım vardı!” 

Daha önce Real Madrid'den gelen teklif için de aynı 

şeyi söylüyordu; “E/imde 

olsa uçarak giderdim”. 

Takım otobüsüne en 

son bindiğini kimse fark etmedi. Takımın çoğu hâlâ yüzünü cama yapıştırmış 
Ibra'nın cambazlıklarını izliyordu. Zlatan'ın 

muhtemel transferinden 

tüm dünyanın haberi vardı. 
Ancak Pirlo'nunkini kimse bilmiyordu. “bra hayatımda tanıdığım en kötü kalpli 
İsveçli! Guardiola'yı filozof olarak nitelendirirken aslında gücendirmek istemişti. Ancak gücendirmek yerine iltifat etmiş oldu. Çünkü filozofların asıl görevi düşünmekti... 
Oyun konsolunun gücü!” 


CONTE BİR DAHİ Mİ? BÜYÜCÜ MÜ? 
“Tanrı'nın sevgili kuluyum ki Conte'yi tanıma hatta onunla çalışma şansı elde ettim. Çok sayıda hoca ile çalıştım ancak beni en çok etkileyen Conte oldu. Yaklaşımları beni her zaman ikna etti. Bazen tek bir sözü bile! Onu tanıdıktan kısa zaman sonra aklımızda soru işareti kalmamıştı. Artık şundan emindik; Conte'de şeytan tüyü vardı. “Maçın sonlarına doğru hepiniz berbat bir oyun ortaya koydunuz. O sebeple yeni şeyler düşünmemiz ve gerçek Juve olmamız gerekiyor. Bir U dönüşüne ihtiyacımız var. Ve bu da tahmin 


Pırlo'nun Conte'ye duyduğu saygı futbolculuk kariyerinin sonu için harika ipuçları veriyor. Kariyerinin sonunda hoca olmak istemeyen çok az futbolcu duydum. Herkesin henüz hiçbir şey olmamışken bile bir şeylerin çok kolay 


olduğunu düşündüğü 


yeryüzünde “Kariyerimin 


sonunda hoca olmak 


istemiyorum. Conte varken bana ne gerek var!” diyen bir oyuncu okumak hem tuhaf hem kendisi için iyi olduğunu düşündüğü -en azından- 

bir “seçim” yapmış Birlo'yu 


alkışlatıyor bana. 


sıra hepinizin kolay birer ödevi olacak; ben 

ne dersem onu yapacaksınız.” Dediklerini yaptılar ve o sene İtalya Şampiyonu 

oldular. Pirlo bu şampiyonluğu tamamen Conte'nin inatçılığına atfediyor. Conte'nin şeytani ruhunun Juventus'u sardığını, içgüdülerinin doğru yolu gösterdiğini ve bunların toplamının şampiyonluktan başka bir çare bırakmadığını okumanın tadı başkaydı. Şimdi yazarken ise daha önce hiç hissetmediğim eski tip ayakla döndürülen çömlek tezgâhı geliyor gözümün önüne, kızıl toprak hamurunun nemi geliyor elime. 
Sahi Conte'nin sadece İtalyanca olan biyografisi ne zaman İngilizceye çevrilir acaba? “Conte bazen şapkadan tavşan çıkarsa da ne bir guru ne bir büyücü. Aslında çok 

da şansın olmuyor, çünkü ya onun dediğini yapıyorsun ya da takımında oynamıyorsun. 
Zaman kavramı onun için çok önemli, o sonsuzluğun içine alıyor seni. Her detaya dikkat ediyor ve her detayı lehine çeviriyor. Taktik antrenmanlarında saatlerce video izletirdi bize. 
Sürekli ama sürekli yanlış hareketleri anlatırdı. 
Hataya olan tahammülsüzlüğü beden diline yansıyordu.” Pirlo'nun Conte'ye duyduğu saygı futbolculuk kariyerinin sonu için harika ipuçları veriyor. Kariyerinin sonunda hoca olmak istemeyen çok az futbolcu duydum. 
Herkesin henüz hiçbir şey olmamışken bile 

bir şeylerin çok kolay olduğunu düşündüğü yeryüzünde “Kariyerimin sonunda hoca olmak istemiyorum. Conte varken bana ne gerek var!” diyen bir oyuncu okumak hem tuhaf hem kendisi için iyi olduğunu düşündüğü 

-en azından- bir “seçim” yapmış Pirlo'yu alkışlatıyor bana. “Vinivo'daki antrenman sahasında sürekli biz kazanıyorduk. 

Sebebi çok basitti, çünkü kimseye karşı oynamıyorduk. Rakibimiz yoktu. Pazartesiden cuma akşamına kadar rakip yoktu. “11 

kişiye karşı hiç kimse” oyunumuzda 45 
dakika boyunca aynı şeyi kusana kadar tekrarlatıyordu. Bazı şeylerin oturduğuna o karar verene kadar da sürüyordu. Sacchi'nin deha olduğu bir yerde Conte ne peki?” 
Saygılar... 


İSTANBUL SENDROMU 

İngilizler için 2005 Şampiyonlar Ligi finali 

bir İstanbul Masalı olabilir. Andrea Pirlo ve arkadaşları için ise derin yaralar bırakan İstanbul sendromundan başka bir şey değil. 
“Günlerden bir gün futbolu bırakmayı düşündüm. Bunun ne Huntelaar'ın takıma dahil edilmesiyle, ne Ibrahimoviç'le ne 

de Onyewu ile alakası vardı. Tek sebep 

2005 yılındaki Şampiyonlar Ligi finaliydi. 

3-0 öndeyken 6 dakikada 3 gol yedik. 

Ya penaltılarda Dudek'in topa henüz dokunulmadan çizgisinden çıkması... Sonucun ne olacağını elbette bilemezdik ancak bu facianın sorumlusu tamamen bizdik. Sonunda tüm takım düştü. Topluca el ele tutuşup Boğaz Köprüsü'nden atlamış gibiydik. 
Atatürk Stadı'nın koridorlarında zombi gibi 


Kitap hayat gibi. İstanbul 

sendromu gibi en dibi de 

gösteriyor, adının verildiği serbest vuruşları da anlatıyor. 


dolaşıyorduk. Uykusuzluk, öfke, depresyon, boşluk duygusuyla tıp literatürüne yepyeni bir hastalık kazandırmıştık: İstanbul Sendromu! Kendimi artık bir futbolcu gibi hissetmiyordum. Kendimi bir erkek gibi bile hissetmiyordum. Her zaman bende önceliği olan futbol tam tersi bir reaksiyon yaşamama sebep olmuştu. Aynaya bile bakamıyordum artık, aynanın tükürüklerle dolu olmasından korkuyordum. Pirlo'nun hikâyesinin sonunu görmüş gibi hissediyordum ancak henüz İtalya'da lig bitmemişti. Dönüp devam etmemiz gerekiyordu.” 


PIRLO MALEDETTASI YA DA PIRLINHO “Adımı taşıyan serbest vuruşları çocuklarım gibi görüyorum ama onlar klonlanmamış olsalar da Güney Amerika'dan esinlenilerek bugünkü halini almıştır. Antönio Augusto Ribeiro Reis Jr. (Juninho) Olympic Lyon oyuncusuydu ve onun serbest vuruşlarının kendine ait bir karakteri vardı. İstatistiklerini inceledim ve bunun tesadüf olarak yapılabilmesinin imkânı yoktu. Bu oyuncuyu anlamak için CD'ler, DVD'ler aldım. Hatta maçlarının tüm fotoğraflarını inceledim. Evet bir metodu vardı, ama, ama o neydi? Ben de sahaya indim ve onu taklit etmeye çalıştım. 
Başlangıçta ya kale direğinin en az iki 

metre üzerinden gidiyordu ya Milanello'nun çitlerinin üstünden dışarı çıkıyordu. Çitlerin arkasındaki taraftarlara anlatmam gereken sürekli bir hikâye oluyordu: “Evet benden size küçük bir hediye çocuklar!” Birkaç günümü aldı bu denemeler. Hatta bir haftanın sonunda takıntı haline gelmişti bu mevzu. Hüner topun neresine vurduğunda değil de nasıl vurduğunla alakalıydı. Juninho ayağının tümüyle deği! de başparmağıyla vuruyordu. Ertesi gün evden çok erken çıktım, her gün oynadığım konsol oyununa dokunmadan sahaya gittim. Günlük 


PIRLO 


ayakkabılarımla hem de! Eğer teori doğruysa kramponlara artık ihtiyacım olmayacaktı. 
Malzemecinin dalga geçmesini umursamayarak kale direklerinin kesiştiği noktaya doğru vurdum. Kalede biri olsaydı gol sayılırdı! 
Malzemeci “aynısını tekrarlayabilir misin?' dedi. 
Beni provoke etmek istiyordu. 'Elbette' deyip vurdum. Aynısı oldu. Beş kere daha denedim. 
Beş kere daha başardım. Artık giz kalmamıştı; topun altına sadece 3 parmağınızla vurmanız gerekiyor. Bacağınızı mümkün olduğunca düz tutup, kısa, çok sert olmayan şiddette vurmanız gerekiyor. Böylelikle top havada dönmüyor, onun yerine yükseliyor ve hızlı bir şekilde kaleye giriyor. Bulduğum bu tarz sonradan Maledetta adını alan bu serbest vuruş şekli oluyor. Ve en en önemlisi topa vuruş anından hemen sonra topun yönünü asla tahmin edemiyorsun. Bu her zaman benim için en yüksek duygu olmuştur.” Kitap hayat gibi. İstanbul sendromu gibi en dibi de gösteriyor, adının verildiği serbest vuruşları da anlatıyor. Dedim ya Pirlo harbi çocuk diye... 
Yine okuduğum sayfaların çoğunu sığdıramadığım bir yazı oldu. Genellikle eleştiri odaklı olan Fatih Terim yorumu, Ballon d'Or seçimlerinin belli isimlere odaklı olmasına anlam veremediği cümleler, Ancelotti'nin babacanlığı, Balotelli'ye yapılanlar özelinde ırkçılığa karşı duyduğu nefret, kariyerinde milli takımda oynamanın kendisine verdiği gurur, Del Piero'nun Juventus'tan ayrılırken döktüğü gözyaşları, çocukluk idolü eski Inter'li Lothar Matthâus'ün odasının duvarlarını süsleyen posterleri, Berlusconi özelinde politikaya karşı negatif bakış açısı, önerilen milyonlara karşı Katar'a gitmeyi kabul etmeyen katı prensipleri... Bunların arasında seçim yapmam gerekiyordu. Doğru seçimler yaptım mı bilemiyorum. Belki okuyucuların ilgisini diğerleri çeker... Kitabın girişinde üzerinde Milan arması bulunan bir kalemin özelliklerini anlatarak başlamıştı. Tüm ihtişamına rağmen onun için sadece bir kalemdi ve anlam yüklemeye çalışırken 

hem terliyor hem başına ağrılar giriyordu. 
Galliani “Senden tek ricam, sadece, o kalemi Juventus ile imzalayacağın yeni kontratın için kullanmaman” demişti. “İmzaladığım bazı kontratlarda elimde hangi kalemin olduğunu söylemeyeceğim” derken aynı kalem mi acaba diye düşünüyor okuyucu. 20 bölümün sonunda 21 sayısının öneminden bahsediyor. 
Babasının doğum günü, evlendiği gün ve yeni giyeceği formanın numarası... “Bana şans getiriyor. O sebeple bu kitap da 20 bölümden oluşuyor. Bir sonraki bölümün yeni duygular, yeni hikâyelerle doldurulacak beyaz sayfaların olması duygusu hoşuma gidiyor. Kesin olan bir sey var ki; benim bir tane kalemim var!” 


Kitabın Künyesi; 

Kitabın aslı: Andrea Pirlo - “Penso guindi gioco” Kitabın yazarı: Andrea Pirlo - Alessandro Alciato 
Basım Tarihi: 2013, Almanca Baskı: 2015 

Riva Verlag, 158 sayfa 
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BENİM 11'İM 


EN İYİ LL'İM 


FENERBAHÇE VE TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NIN "İMPARATOR" LAKAPLI FUTBOLCUSU, OĞUZ ÇETİN İDOLLERİNDEN VE BİRLİKTE OYNADIĞI ESKİ TAKIM ARKADAŞLARINDAN EN İYİ 17'İNİ HAZIRLADI. 
OĞUZ ÇETİN'İN KADROSUNDA RÜŞTÜ REÇBER'DEN LEFTER'E KADAR YILDIZ İSİMLER ADETA BİR 


NESİLLER GEÇİDİ OLUŞTURDU. 
OĞUZ ÇETİN 
1- RÜŞTÜ REÇBER 


Sadece Fenerbahçe'nin değil, bu ülkenin gördüğü en iyi kaleciydi. Barcelona'ya transferi ve Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçilmesi bunun kanıtı. 


2- ŞENOL USTAOMER 

Şenol, bir sol bekin sahip olması gereken özelliklerin üzerine bir de sol ayağını harika kullanır, asist yapar ve yeri geldiğinde hücuma destek verir gol de atardı. Efsane Fenerbahçe kadrosunun sol beki olmasına rağmen 
golcülüğü de vardı. O unutulmaz sezonda 6 
gol atmıştı. 


3- ALPASLAN ERATLI 
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane liberosuydu. Müthiş sol ayağı vardı ama İki ayağını da iyi kullanabiliyordu. 


4- COŞKUN DEMİRBAKAN 

Çok iyi stoperdi. Onu geçebilen oyuncu sayısı çok azdı. Futbolculuğunun bu kadar az akılda kalmış olmasına şaşırıyorum ama onu izlemiş olan neslin Coşkun'u hala unutmadığından eminim. 
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5- ISMAİL KARTAL 

Savunmada o yılların ilk akla gelen isimlerinden. En beğendiğim özelliği savunma oyuncusu olsa da orta sahaya topu çok iyi aktarabilmesiydi. Topu oyuna sokma yeteneği üst seviyede olan bir oyuncuydu. 


6- RIDVAN DİLMEN 

Türk futboluna mükemmel fiziği ve üstün oyun zekâsıyla çok şey katmayı başarmış özel bir oyuncuydu. Rıdvan sadece Fenerbahçe ve Türkiye'de değil, dünya futbolunun da gelmiş geçmiş en kabiliyetli futbolcularından biridir. 


7- TURHAN SOFUOĞLU 

Üç santrfor kullandığım için takımın 

orta sahasını biraz temkinli dağıtmak durumundayım. Turhan da tam ihtiyacım olan oyuncu tipi. Oyunun iki yönünü de iyi oynayabilen, orta sahada her görevi üstlenebilen yapısı sayesinde takımın omurgası emin ellerde. 


8- HAKAN TECİMER 

Üstün tekniği, disiplini ve harika driplingleriyle çok özel bir oyuncuydu, yetenekleri ile dönemin futbolundaki en değerli isimlerden birine dönüşmüştü. 


9- CAN BARTU 

Oyunculuğu tarifsizdi. Fenerbahçe'ye basketbol ve futbol oyuncusu olarak katkılarının çok ötesinde bir anlam bıraktı. 
Babam Can Bartu'yu ayrı severdi, aynı dönem oyuncularıydı, ben de soyadını oğluma isim olarak verdim. Bizim için yeri çok başkadır, çok ayrı severiz. 


10- LEFTER KUÇUKANDONYADIS 
Çok büyük bir efsaneydi, çok büyük bir insandı, çok büyük oyuncu, çok büyük golcüydü. Onsuz bir TI hayal etmem bile imkansız. 


Ti- CEMİL TURAN 

Kısa mesafede hızı ve sürati, gol becerisi ve bitiriciliği... Türk futbolunun gelmiş geçmiş en usta golcülerinden biri olarak çok özel bir yeri vardır. 


BENİM 11'İM 


FİTBOL'UN EN İYİ(11)* 


Eniyi Brezilyalı Tl 


Pe ——- Ronaldo 


Ronaldinho e m Socrates 
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Emerson 


Roberto Carlos 


l Rogerio Ceni R 


SENİN EN İYİ (1 7)'İN 


Senin en iyi Brezilyalı 11'in 


Vaz, çek, paylaş #bhenimllim 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90*5'te golü atıp, kupayı getiren oyuncunun hikayesi yazılır da, o maçı tribünden izleyen 16 yaşındaki Ahmet'in hikayesi yazılmaz mı? Gece yatarken bile sırtından o formayı çıkarmayan ve rüyasında en az üç defa gol anını gören, ikisinde golü kendi atan Ahmet'in... 

Ya da o kaçan penaltı sonrası dizlerinin üstüne çöküp öylece kalan santrforun hikayesi yazılır da, aynı penaltıda tribünde taş kesilen, kahveyi üstüne dökmesine rağmen hiçbir şey hissetmeyen Aslı'nın hikayesi yazılmaz mı? 
Bal gibi yazılır. 

Bu sayfalarda her ay taraftar hikayeleri okuyacaksınız. Yeşil sahanın hikayesi en gerçekçi olan aktörleri onlar. 
Çünkü bir tribün, içinde olduğu temaşanın en değerli parçasıdır. Oyunu sadece sahadaki 22 futbolcu oynamaz, tribündekiler de oynar. Olmayan toplara kafa vurur, kaçan pozisyon için çığlık atarlar. Futbol, 22 kişinin değil aynı anda milyonların oynadığı bir oyundur. Bir topun peşinden tüm dünyanın çılgınca koşmasına futbol denir. 
Futbolun taraftar hikayelerine hoş geldiniz... 


TARAFTAR 
HİKAYELERİ 


Klişe deyimler vardır hani; yenilsen de yensen de gibi... Ya da iyi günde kötü günde taraftarın senle tezahüratları söylenir. İşin aslı şudur ki, bazen bunlar dile kolaydır, yaşayan içinse sırtlaması zor duyguları getirir beraberinde. 
Sevdiğinize verdiğiniz sözü tutabilir misiniz? Bursaspor taraftarları bunu başardılar. 2004'te küme düştü, 2010'da Süper Lig'de şampiyon oldu, 2017'de son haftada tutunmayı başardı. Ve asla terk etmedi şehri takımını, çünkü futbol buydu, kaybetmek de vardı kazanmak da... Bursasporlu olmak, bir şehir dolusu insanın sırtında yükselmek demektir, inanç demektir, ait olmak demektir. Onlarınki öyle büyük bir başarıdır ki, ikizi yoktur, uzaktan kuzenler bulabiliriz ancak... Masal değildir, hikayesi ve taraftarının bağlılığı ile Bursaspor, futbolun gerçekliğinin aynasıdır... 


KİREÇ TUTMAYAN ODADA 
BAŞTAN GİTMEYEN 
SEVDANIN ADI; BURSASPOR 


BİR FİLM ŞERİDİ MİSALİ ÖMRÜ GEÇSE GÖZÜNDEN BİR BURSASPORLUNUN, FİLMİN EN UNUTULMAZ ANLARINDAN BİRİSİ OLUR, “ATKILAR AÇILSIN ODAM KİREÇ BAŞLASIN”. 
METREKAREYE EN FAZLA ATKININ DÜŞTÜĞÜ TRİBÜNDE, ATKILAR AÇILIR VE UĞULTU KULAK YIRTAN BİR SESE DÖNER. “ODAM KİREÇ TUTMUYOR KUMUNU KATMAYINCA...” “BURSASPOR NEDİR?”İ YAZMAYA BAŞLARKEN FİLMİN EN GÖRKEMLİ KOMPOZİSYONUYLA BAŞLADIM. 


CAN EMİR 


2200 sene önce muhtemelen lodosu bol bir günde Bursa'nın 
temellerini atan Kral |. Prusias acaba kurduğu şehrin bu kadar çok seveni olacağını biliyor muydu? Kral hazretleri şehrin takımının şehirden çok sevileceğini muhakkak ki bilmiyordu. 

Göçmenlerin şehrinin memleket harcıdır Bursaspor; İskeçeli ile Kırcaaliliyi, Artvinli ile Kosovalıyı tek renk altında toplayan tek memleket harcıdır. 

Bursaspor rengiyle, karakteriyle, tutarsızlığıyla tamamen Bursa'dır. 
1326'da Han Orhan'ın şehridir. Bursaspor ne kadar Orhan Han'sa o kadar Prusias'tır. 

Futbol kendi romantizm büyüsünü yaratırken, İzmir, Eskişehir, Liverpool, Livorno, Dortmund ve daha çoğunu sayabileceğimiz şehirler ve takımları, sempati ile bakılan yerlerdir. İzmir romantizmini yazmayı sever herkes. Bursa ve takımı böyle değildir. Kendi gerçeğini yaratır. Dışarıda seveni az, içeride çoktur. 
Bursaspor yalnız olmaktır. Bundan da mazoşist bir keyif almaktır. 
Yalnız derken “Güçlüler” hariç. 6. dakika Ankara'nın gücüdür. 
Kardeşindir. 

Bursa'nın tribünü acayiptir. Çok beste değil, çok ses, çok pankart çok meşale, çok sadakattir. 

Bursaspor Keşiş Dağı'dır, nam-ı diğer Olimpos. Çok bilinen adıyla Uludağ. Diktir. Ne kadar Keşiş Dağı'ysa o kadar Mudanya poyrazıdır. 
Bursa lodosudur aniden değişiverir. 

Acayiptir Bursa tribünü. En iyi olmak umurunda değildir. Kendi doğrusudur en doğrusu. Bunun içindir, 2. Lig şampiyonu olan takımını yuhalayıp şampiyonluk turu attırmaz. Acayip işte... 
Düşerken kalkmaktır aniden. Keşiş Dağı gibidir demiştim ya. 
Düştüğü yıl kombine rekoru kırmaktır. Bursasporluluk tuttuğu takımı şampiyon yapmaktır. Popülizme ve endüstriyel futbola 

inat şehrinin takımını tutmaktır. İnatla şampiyon olan tek takımdır. 
Küçük kızın antrenman sahasında “şampiyonluk annem gibi masum” demesidir. Bursasporluluk tarihten tezahürat silmektir. 
2010'da bayrağı asınca Boğaz'a, hiç şampiyon olamamayı anlatan bir sürü tezahüratın emekli olmasıdır. 

Bursa nasıl bir “kent” değil “şehir” ise, Bursaspor da takım değil kimliktir. Tribünün sahipleri Nietzche'yi okumamıştır ama ona gönderme yaparcasına bilirler, Bursaspor'un bir zafer çağrısı olduğunu. Aynı putların alacakaranlığında bıyıklı filozofun söylediği gibi... Bundan dolayı çok deplase olup armayı asla yalnız bırakmamaktır. “Sen gitmezsen, ben gitmezsem, kim gidecek” deyip deplasman tribününü doldurmaktır. Bu da sadakat demektir. Eski dostlarla deplasmanda karşılaşmaktır. 


Bursaspor adının geçtiği her yer umuttur. Bir o kadar da umutsuzluk. Yani tezattır Bursaspor. 

İlla ki umuttur, kesinlikle hüzün... Ama asla pişmanlık değildir. 
Bursa karışık bir şehirdir. Kaybolursan kafanı kaldırıp Gökdere üzerinden Keşiş Dağı'nın vadisini bulursan yolunu bulursun. 
Bursaspor keşişin vadisidir yolunu kaybedenlere. 

Çoğu bilmez, bir Efe varmış Bursa'da adı İsmail. Namı Püskülsüz. 
Püskülsüz Efe'dir Bursaspor. 

Kurtuluş Savaşı öncesi, işgal zamanı... Kumardan, haraca her suçu işleyen Püskülsüz Efe Kuvwvacı'larla tanışınca Bursa'yı işgalden kurtaran son saldırıyı Keşiş'ten inip yapar. Efenin ruhu şehre, şehrin ruhu takıma ve taraftara geçer. Geçmişinde her haltı karıştırsa da doğru yolu bulur bir şekilde. Tezattır. Çaprazdır. 

Şampiyonluk hedefi ile başladığı yılı son maçta ligde kalarak bitirmektir. #armaaskınabursa'da yüzbinlerin birleşmesi, ağlaya ağlaya maç seyretme ve ligde kalınca bol öfkeli bir aşktır. 
Bursaspor, hayallere dalmak, bayrağı Boğaz'a asmaktır. Durduğu yerden Real Madrid'e sataşmaktır. Püskülsüz İsmail'in torunları olmaktır işte. 

Bursaspor taraftarı için çok şeydir, her şeydir. Parçalı formanın içinde Musisi'dir. Ercüment'tir. 40 derece sıcağında yazın Intertoto Kupası macerasıdır. 

2004'te düşerken 2. Lig'e sel olan gözyaşlarının 6 yıl sonra Süper Lig şampiyonluk kupasını ıslatmasıdır ki o şampiyonluk yolunun son 5 maçlık düzlüğünü daha önce İstanbulluların dışında koşan çıkmamıştır. İşte bu yüzden Ertuğrul Sağlam'dır, Ömer Erdoğan'dır. Pablo'dur, İvan Ergiç'dir. Rahmetli Büyük başkan Yazıcı'dır. Atatürk Stadı'dır. 

Eski stadı çocukluğunun geçtiği evi özleyen biri gibi özlemektir. 
Eyvah ki ayıp olur, nankörlük olur diye bunu söyleyememektir. 
Ama ben söyleyeyim, TAR sem e — 

Bursaspor Atatürk z 
Stadı'dır, bir damla 

gözyaşında binlerce 

anıyla... Umuttur 

demiştik ya, kökleri 

arzın merkezinde dalları 

gökyüzündeki çınar kadar 

güçlü bir umuttur. 

Umuttur ve gelecektir. 

7 yaşındaki oğlum Çınar 

gibi. İlk “baba” ve “anne” 

dedikten sonra üçlü 

çekmeyi öğrenen Çınar 

gibi... 


ULKER 


izin takımınız hiç şampiyon oldu mu? 
S Yıllarca süregelen, Anadolu 

kulüplerinin uğradığı tüm haksızlıklara, engellemelere toplu bir fatura kesen ve Anadolu kulüplerinin halihazırda süren görkemli yükselişinin hikayesine o unutulmaz açılışı yapan, yemyeşil kentin yeşil-beyaz armasına adanmış hayatlara sormak gerek; sizin takımınız hiç şampiyon oldu mu? Ya da soruyu şöyle sormalı: Takımınız şampiyon olduğunda kupa töreninin yapılacağı pazartesi günü valilik kararı ile okullar tatil edildi mi? 
Şampiyonun belli olacağı o son maç öncesinde tribünlere “öyle mutluyuz ki şampiyonluğun canı cehenneme” diye yazan bir pankart asılmıştı, yürünen yol o kadar güzel bir manzaraya sahne olmuştu işte... Zamanın durduğu, o son maçın son dakikası, bu kadar uzun sürmez matematikte. Hele ki Bursa'daki son düdükle İstanbul'dakinin arasında geçen 
1 dakikalık sürenin her bir saniyesi boyunca, 
akrep yelkovanla bu kadar büyük hasret yaşamamıştır tarih boyunca... 
16 Mayıs 2010... Bir şehrin tamamı aynı 
anda farklı yerlerde, elleri armanın üzerinde aynı duayı ederse kabul olurmuş, oldu da... Kalbinizde başka hiçbir mutluluğa yer kalmayacak kadar mutlu olabilmenin mümkün olduğu o günün hikayesidir Bursa Atatürk Stadı'nın hali. 
O günün ardından geçen yıllar boyunca insanlar birbirine sorup durdu; “Bursaspor'un şampiyonluğu tekrar edilebilir mi?” Size bir sır verelim, evet, elbette, ama Bursa Atatürk Stadı'nız varsa... Bir de her biri ülkenin hatta dünyanın dört bir yanından gelip aynı forma altında birbirine sıkı sıkıya tutunmuş futbolculardan kurulu bir kadronuz olmalı. 
Ertuğrul Sağlam gibi korkusuz, gür sesiyle haykırdığında etrafındakilerin ruhlarına içindeki inancı işleyebilecek bir teknik 


BİR MUTLULUK HİKAYESİ 


direktörünüz de... Ama yetmez; bir de başkanınız olmalı, İbrahim Yazıcı'nın nevi şahsına münhasır aklına sahip olmalı. 
Şehriniz olmalı; göçmenlerin tarihini yazmış, hemen her evinde bir yerlerden gelmenin geçmişini taşıyan insanların kapılarının ardında yaşadığı, sokaklarına çıktıklarında birbirlerini “hemşeri” 
değil “kader arkadaşı” 
olarak gördüğü insanlardan örülü bir şehir. Başka yerden gelmiş, kökleriyle gurur duyan ve bu şehri kendisinin kabul eden, Bursalı olmayı tasvir eden insanların şehrinde, takım tutmak Bursa'ya ait olmak demektir. 

Bu mesele adanmışlık ve koskocaman bir şehrin içinde barındırdığı her şeyle tek bir ruhu temsil etmesiyle hayat bulmuş bir andır. 
Ve siz bu insanların neden o son maçta “öyle mutluyuz ki şampiyonluğun canı cehenneme” diye yazan bir pankart astığını ancak ağaçlarının altında nefes aldığınızda ve bu ruhun bir parçası olduğunuzu hissettiğinizde anlayabilirsiniz. 
Şampiyonluk, mutluluk G mudur? 

Bursalılar için 
“mutluluk” 
kelimesini aşar ogün Atatürk 
Stadı'nda, 
Altıparmak'ta, 
Heykel'de, 
Setbaşı'nda 

Fatih Sultan 


Mehmet Bulvarı'nda yaşanan duygu seli... 
Tarihi bir başarıdır Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğu, içinde bulunduğumuz futbol çağında bunu başarabilmek hiç kolay değildi, 


Takımınız şampiyon olduğunda kupa töreninin yapılacağı pazartesi günü 

valilik kararı ile okullar 


tatil edildi mi? 


bugün hâlâ değil. Bursa'nın başarısına Avrupa'dan örnek de veremezsiniz. 
Romantizm yapmaya gerek yoktur, mucizelere benzetmeye de... Bursaspor'un 2009-2010 Süper Lig şampiyonluğu bir direnç hikayesidir, sevinçten ve heyecandan titreyen dizlerinize rağmen tüm o insanların kendi şehrini sırtında taşıyabilmesidir. 
Sonunda şampiyonluk kupasının gelişi ise; işte o bir masaldır. 


Bu bir ilandır. 


slında sezon başlarken vardı bir 
/ N sıkıntı, oturmuyordu şehrin kaldırım taşları yerlerine sanki... Başarılardan, puanlardan ve tüm matematikten daha önemli bir şeyler eksikti, tribünden bakınca Bursaspor'un yeşil-beyaz forması çime basmıyordu. Şimdi geriye dönüp 2016'nın sonbaharında yükselen sesleri yeniden dinlediğinizde, “neydi yani tüm o huzursuzluğun nedeni” diye düşünebilirsiniz. Bunu nasıl anlatmalı ki? 
Sokaklarında top oynamadığınız, bakkalının manavının sabah günaydınlarını almadığınız, okulunda sıralarını çiziktirmediğiniz, ilk aşkınızı görmek için köşelerinde yakalamaca oynamadığınız bu şehirde yaşamadan nasıl anlatılabilir ki? 
Bir hafta sonu akşam üzerinde yapılacak onlarca şey varken stadın kapılarında sıra olmak bir tercihti, birlikte olmak 


Sonuçlardan daha önemli 


değerleriniz varsa, 


sevdiğınizi size ait olarak yaşatabılmekse derdiniz, futbolu matematikle 


anlatamazlar. 


BİR UMUT HİKAYESİ 


için neden aramadan bir arada olmaktı Bursasporlu olmak... Çok mu şey istiyordu bu kentin insanları, “bizden olun” derken takımlarına? Zaferler başkalarının olsun, biz Bursasporlular olarak yan yana duralım isteği bu kadar mı zordu? 

“Biz seni sevinmek için sevmedik” bir klişe gibi gelebilir, yaşamayan için... Sonuçlardan daha önemli değerleriniz varsa, sevdiğinizi size ait olarak yaşatabilmekse derdiniz, futbolu matematikle anlatamazlar. 

Son haftaya girilirken, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından umutsuzluk bulutlarının grisi kaplamıştı kenti... 

Teknik direktörlük koltuğundaki efsane Bursasporlu Adnan Örnek şöyle demişti, “İstifa ediyorum, çünkü bu takımın kurtulması için bir şok gerekiyor!” Ne kadar haklı çıkacağını görmek için daha bir hafta vardı, saatleri dakikaları ve saniyeleri ömür niyetine yaşamış Bursasporlular için günler hiç bitmezmiş gibi geliyordu. Bir kıvılcım gerekiyordu, günler beklemekle geçmeyecekti. 

Birkaç adam önce 

bir araya geldi, sonra birkaçı daha katıldı, #ArmaAşkınaBursa dediler. 
#ArmaAşkınaBursa diyerek başlayan o son viraj... 

Bu aslında bir amaca adanmış şehrin ruhuna 


duyulan özlemin çırpınışlarıydı. Bir şeyler yapmak gerekiyordu ve bu yine 10 yıl önce olduğu gibi olmalıydı. Şehrin tüm değerleri işini, gücünü, tüm günlük dertlerini unuttu bir anlığına ve her yerinden tek bir ses duyulmaya başlandı. Bu ayağa kalkan bir ruhun ilk sesleriydi. 

Bu ruhla nasıl ki şampiyonluğa taşımışlardı, kurtuluşa da sırtlayabilirlerdi. Kaderiniz 

sizi bekleyen kaçınılmaz son olsa bile başkaldırmaktan korkmayacaksınız, boğulacaksanız da kulaç atacaksınız. 
Kulaçladı son bir haftayı Bursa... 
Futbolculara sosyal medyalarından tutun da evlerinin önlerine kadar ulaştılar, buradayız dedi taraftarlar, “biz bırakmadık mücadeleyi siz hiç bırakamazsınız”! Oyuncuların aileleri evlatlarına, eşlerine seslendi son maçtan birkaç dakika önce soyunma odasında, gözyaşları içinde seyrettiler onların inançlarını... 

Ogün, 3 Haziran 2017'de, on yıl öncesine 

o kadar benziyordu ki... Bursa Atatürk Stadı değildi belki ama ruhu gelmişti ve tribünlerinden çimlerine kadar her karışına nüfuz etmişti. O inanç aynı inançtı. 10 yıl öncesinden 10 yıl sonrasına, değişen tek şey vardı, bu kez bu bir korku hikayesiydi... 
Ama o gün de 90 dakika boyunca akan gözyaşları mutluluk umudu içindi. 

Birlikte bir şeyi daha önce başarmış insanlar aynı şeyi yeniden yapabilirdiler... Aslında sadece hatırlamak gerekiyordu, nasıl yapıldığını... O korku hikayesi işte bu yüzden bir kabustan uyanılan huzur sabahına ulaştı. 
Bursaspor, şampiyon olduktan tam 7 yıl sonra, aynı ligde son maçta kümede kaldı. 
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OYNADIĞI AMATÖR TAKIMDAN ALDIĞI PARA, MUAVİNLİK YAPARAK KAZANDIĞI MAÂŞIN SADECE 4'TE VİNE DENK GELİYOR. BUGÜN, BU NEREYE GİTTİĞİ HEP BELLİ OLAN VE HİÇ HEYECAN VERMEYEN OTOBÜSE GELMEDEN ÖNCE DENİZ KENARINDA BALIK TUTARKEN YANINDA GETİRDİĞİ KIRMIZI BEYAZ PARÇALI FUTBOL TOPU İSE YOLCU BAVULLARIYLA BİRLİKTE ARACIN İÇİNDE ZIPLAYA ZIPLAYA YOLLARI KAT EDİYOR. 


alık ağaca çıkar mı? Tarihin en meşhur B ve yanıtı basit görünen sorularından biri 

bu. Bir adım öteye götürebilir miyiz bu soruyu? Her şeyi bir adım öteye muhakkak 


götürebiliriz, evet. Soralım, balık futbol oynar MI? 


Saat akşamüzeri 5'i geçmek üzere. 
Kolombiya'nın yoksul kıyılarında, elinde misinayla balığa çıkan kavruk tenli adamın saçları, başının üstünde denizi taşırcasına dalgalı. Bugün ne çıktı denizden? 
Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz romanındaki gibi sanat ve edebiyat çıkmadı, 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düşünce çıkmadı, hayal çıkmadı. Tıpkı oromandaki gibi doğayla, doğaya karşı mücadele çıktı. Ailesine birkaç öğün yemek getirecek kadar para kazanacaktı o balıkları satarak, o kadar. “Bunun hiçbir şaşırtıcı 

yanı yok, yine de Tanrı'ya şükür, bu denize pek uğramasa da” dedi içinden adam. 

Her gün en çok kendi kendine ve denizle konuşuyordu. Halinden memnun muydu? 
Değildi. Kaç yıldır parasız, fakir ve umutsuz bir adamdı? Sayamıyor. Onun deyişiyle Tanrı'ya, başkalarının deyişiyle kendine küsüyor muydu peki? Hayır. Ve işi bu kadarla da bitmiyordu hiçbir gün, balık tutmak günü kurtarabilir ama sobayı birkaç kilo ıstakozla bile yakamazsınız. Bu yüzden çalışması gerekiyordu adamın, ikinci işi ise bir otobüste muavinlik yapmaktı. Kolombiya'nın yolları kaliteli ama bayat bir parfüm gibi kokuyordu; birkaç farklı notayı sırasıyla alabilirdiniz o patikalarda: Çürümüş meyve kokuları, güneşin altında kavrulmuş, keskin toprak kokusu ve insan etinin terle karışmış hayat izlerini taşıyan o taklit edilemez kokusu. Herkes, o günlerde neler yaptıysa öyle kokuyor hayatta. Adam, Carlos diyeceğiz adına, Carlos otobüsün kapısında bu parfümün son notasını taşıyan insanları koltuklarına alırken biletlerini kesiyor, iyot kokan ağzını birkaç derecelik açıyla iki yana kaldırıp gülümsemenin kendisini değil, kokusunu gösteriyordu sadece. “Merhaba”, “iyi yolculuklar” ve “hoş geldiniz”. Kimsenin hoş geldiği falan 


yoktu aslında. Hayatta, başkaları çoğunlukla bize kendi kaderimizi hatırlatmak için bulunur ve onların suratlarına baktığımızda karşılaştığımız manzara acımasız bir özçekimdir. Carlos, bunları bu şekilde tanımlamıyordu kendine kuşkusuz, karnınız açsa cümleleriniz daha kısa olur. Sadece 

bu hissi taşıyordu. Cümlelere dönüşmemiş gerçekler. Hoş geldiniz. Birazdan hareket edeceğiz. 

Puerto Colombia. Kolombiya Limanı. Denizin bereketi, suyun yanına kurulan medeniyetlerin destansı tarihleri... Ama hayır. Yaşananla tanımlanan arasındaki çelişki. Carlos, bu açıdan hayatı iliklerine kadar hissediyordu. Yolcular 
bindi, kalın bıyıklı şoför marşa bastı, 1982 
model koah hastası otobüs taşların üzerinden geçip onları yeryüzüne daha bir sabitleyerek hareket etti. Güneşin, hiçliğin üstüne daha çok vurduğu topraklarda insanlar daha neşelidir ama Batı toplumlarının genlerine işlemiş 

o “hayallerden gerçeğe” idealini içlerinde hissedemezler. Onların kafe köşeleri, üniversite yurtları ya da evlerinin garajlarından borsa ekranlarına giren başarı hikâyeleri yoktur. 
Onların kokuları vardır. Ve geleceğin kokusu, daha şimdiden çoğunlukla yazgısı belli olan, kavrulmuş meyve ve bitkilerin ayakaltlarında gezineceği korkusudur. Carlos, muavin koltuğunda otururken aracın normalden birkaç santim daha fazla sıçrayıp durduğunu hissetti kalçasında ve sırtında. Taşlar büyümüştü. Ve kolları tıpkı bir denizkızı gibi 


kokuyordu. 20 
yaşındaki adam, yanlarından karşı yöne geçmekte olan otobüsteki yolcuların nereden gelip nereye gittiklerini kurdu kafasında. 
Kimilerine güzel aileler, kalabalık yemek sofraları verdi, kimilerini ihtiyar bir evin içinde tek başına bıraktı. Bazıları bir futbol takımının antrenmanına gidiyordu bazıları ise 14 yaşında, kale önündeki bir pozisyonda kırılan ayağının ağrısını 
45 sene sonra, bu 
çirkin yolda tekrar hissediyordu. 


Yan yana geçen bu iki otobüsteki toplam 

73 insanın hayatı, 2 sene sonra da 20 sene 
sonra da yine aynı olacaktı. Hiç değişmeden. 
Çünkü herkes balıkların ağaca çıkamayacağını 


düşünür. Fakat aslına bakarsanız teoride bunun bir yolu vardır. 

59'luk adamın sızlayan tibia ve fibula kemiklerini duyan 
Carlos, kolundaki saate baktı. 
Antrenmanı başlamıştı çoktan. 
Bugün de gidemedi. Oynadığı amatör takımdan aldığı para, muavinlik yaparak kazandığı maaşın sadece 4'te Vine denk geliyor. Bugün, bu nereye gittiği hep belli olan ve hiç heyecan vermeyen otobüse gelmeden önce deniz kenarında balık tutarken yanında getirdiği kırmızı beyaz parçalı futbol topu ise yolcu bavullarıyla birlikte aracın içinde zıplaya zıplaya yolları kat ediyor. 
Bavulların en arkasında, en dipte, zaman geçtikçe 


— 


> 


sıcaktan havası inen bir top. Neymar, Messi, 
Ronaldo'nun birlikte oynadığı toplara hem çok benziyor hem de hiç. Hepsi gibi yuvarlak ve zıplak, hiçbiri kadar kaliteli değil. 


FLY” 
Emirates 


neredeyse hiç planlamadan ve ummadan bir gün bir ağacın tepesinde buldu kendini. Sonra ağaçlar değişti. Bir kariyer 


Peki sahiden Bacca, nasıl 45 
ağaca çıktı? Sular nasıl 
yükseldi bir anda? 22 
yaşında profesyonel 

olan bu adamın 


BACCA 


Havası sönüyor. Carlos 20 bilmiyor. Binlerce teori öne sürebiliriz fakat 

yaşında. Bir otobüste, ağzındaki gerçekliğiyle hayallerin boyunu geçen 

balık tadını düşünüyor. hikâyelerde kurgular hep sırıtıyor. Öyleyse 

Otobüsten sonra evine, evden şöyle bırakalım; sular, Puerto Kolombiya'dan 

sonra balığa, balıktan sonra Milano'ya kadar yükseldi. Ve geri çekildiğinde m— otobüse, otobüsten sonra ortaya Carlos Bacca adında bir adam çıktı. 


evine, evinden sonra balık... Bir adamın hayat hikâyesini sadece bu kelimelerle, yüzlerce sayfayı dolduracak kadar yazabiliriz ve bu hikâyeden kimsenin p sıkılmak gibi bir 4, hakkı olamaz. 
Fakat hepimiz, ağaçların suya düştüğü bu tür hikâyeleri değil de balıkların ağaçlara tırmandığı öyküleri okumak isteriz. Çünkü hepimizin tırmanmak istediği ağaçlar var. Carlos da, 


güzellemesi 

değil, bir adamın üzerinden yaşamın fotoğrafı olan bu öykü ise o ağaçtan 

o ağaca zıplayan balığın sayesinde. 
Önce Club Brugge sonra Sevilla en son da AC Milan oldu o ağaçların adları. 

Bir balık bir ağaca nasıl çıkar? Sular çok yükselirse. 

Carlos Bacca'nın 22 yaşına kadarki hikâyesi hemen hemen böyle. 22'sinden sonra neler olduğunu ise anlatmaya gerek yok. O zamandan beri tüm dünya zaten onu izliyor. Balıklar ve otobüsler ise onu çoktan unuttu. İyi ki unuttu. 


kırılma noktası neydi kaderinde? Bunu kimse 


SPRİNT KRALI 
TIMO WERNER 
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GENÇ YAŞTA TÜM REKORLARI KIRARAK BÜYÜK BEKLENTİ OLUŞTURAN OYUNCU SON YILLARDA GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ. LEIPZIG'E TRANSFER OLARAK GEÇİŞ FUTBOLUNA GÖSTERDİĞİ UYUMLA YENİDEN AVRUPA FUTBOLUNUN GÖZDESİ OLAN TIMO WERNER'E YAKINDAN BAKALIM... 


ORHAN ULUCA 


Imanya, Konfederasyonlar Kupası'nda A: Takımı” ile şampiyonluk yaşarken 

21 yaşındaki Timo Werner gösterdiği 
performansla A Takım'a göz kırptı. Aslında 


Werner 17 yaşındayken Almanya'nın konuştuğu bir yetenek olarak gündeme 


Timo Werner eski Stuttgart Kickers'li futbolcu Günter 
Schuh'un oğlu. Annesi ile babası evlenmediği için Timo annesine duyduğu saygıdan dolayı onun soyadını aldı. 


gelmişti. 6 yaşında Stuttgart akademisine geldiği günden bu yana performansıyla sürekli konuşuldu. Misal, Almanya'nın U15 Milli Takımı ile yaptığı ilk maçta üç gol birden atmayı başardı. Her zaman kendi yaş grubunun en az bir yaş üzerindeki kategoride oynadı. Gerçekte yaşı U17 için yeterli olmasına rağmen Timo Werner U19 
takımıyla gol krallığı yaşadı. Okulda 100 
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metreyi 11,1 saniyede koşmasıyla haklı bir üne kavuşmuştu. Futbol sahasında onu diğerlerinden en fazla ayıran detay da bu oldu. 2002 yılında performans merkezlerinde modernleşen eğitim onu daha da tehlikeli hale getirdi. Golcülüğüyle öne çıkan Timo Werner savunmaya yaptığı yardımdan iki ayaklı oluşu ve çok yönlü olarak sahada pek çok mevkiinin hakkını vermesi ile dikkatleri üzerinde topladı. 
Almanlar uzun zamandır sezon içerisinde gönderdikleri teknik adamların yerine alt yaş takımlarda çalışan genç antrenörleri getiriyor. 
Thomas Schneider da bu şekilde Stuttgart'ın başına geçtiğinde yakından tanıdığı Timo Werner'in çıkışını başlatmış oldu. Stuttgart'ın en genç forma giyen oyuncusu olan Timo Werner aynı zamanda en genç gol atan oyuncusu unvanının da sahibi. Bundesliga'nın en genç 50 ve 100 maç yapan futbolcusu olmasına kadar kırılmadık rekor bırakmadı. 
Yine de erken başladığı profesyonel kariyerinde düşüş de söz konusuydu. 


DEĞİŞEN FUTBOL WERNER'İ YILDIZLAŞTIRDI 

Geçtiğimiz sezon Stuttgart küme düşerken Timo Werner de eleştirilerin hedefi oldu. 
Özellikle bitiriciliği konusunda geçer notu alamayan Werner takımın kötü gidişine ayak uydurdu. Stuttgart küme düşmesine rağmen Ralf Rangnick onu 10 milyon avro karşılığı 


geçtiğimiz sezonun başında Leipzig'e transfer etti. İlk maçlarda Sabitzer ve Poulsen'in arkasında yedek bekleyen Werner üçüncü haftadan itibaren öyle bir çıkış yakaladı ki Konfederasyonlar Kupası'nda Altın Ayakkabı alarak sezonu muhteşem bir ödül ve kupayla kapattı. Peki nedir bu Werner'i farklılaştıran detay derseniz eğer Leipzig'in oynadığı geçiş oyununa muazzam uyum gösteren oyun yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Leipzig, orta sahada presle kaptığı her topu ne kadar riskli olursa olsun dikine oynayıp direkt hücuma çevirmek zorundaydı. Werner ise inanılmaz hızıyla her kapılan topa yaptığı doğru ve etkili koşularla bambaşka bir oyuncuya dönüştü. 
Ligin sprint kralı olan Timo Werner takım savunmasına verdiği katkıyla da fark yarattı. 
Stuttgart takımında oynadığı 103 maçta 14 
gol atarken Leipzig ile bu sezon 31 maça çıkan Werner 21 kez ağları sarsarak ligin 

en golcü Alman futbolcusu olmayı başardı. 
Üstelik bu formunu Konfederasyonlar Kupası'nda da sürdürerek bir zamanlar “idolüm” dediği Mario Gomez'in milli takımdaki tahtını da şimdiden sallamaya başladı. Genç yaşta edindiği tecrübe ile beraber bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy 
gösterecek olan Werner Almanların yeni 9 
numarası olarak uzun yıllar gündemde kalmayı sürdürecektir. 
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BIENVENUE 


FRANSIZ - TÜRK 
PASLAŞMASI 


LİGİMİZE FRANSA LİGİ'NDEN 
GELEN OYUNCU SAYISINDA SON 
YILLARDA BİR ARTIŞ VAR. PEKİ 
BUNUN SEBEBİ NE? GELENLER 
NEDEN BAŞARILI OLUYORLAR VE 
YENİ GELENLER NE YAPABİLİRLER? 


KAAN KAVUŞAN 


paslaşmalar adeta bir tiki-taka havasını almış durumda. 


S on dönemlerde Fransa Ligi ile Türkiye Ligi arasında 


Gerçi ligimiz bu tiki-takada Xavi, Iniesta ve Messi'den topla oynamaya zamanı kalmayan Busguets kıvamında ama yine de avantajlı konumda. Daha popüler bir dille söylersek, Fransa'dan ithal topçular revaçta, ihraç olmasa da aldığımız “üründen” memnunuz. Son olarak bu transfer sezonunda Gomis, Belhanda, Dirar, Valbuena, Menez, Ben Youssef, Boutaib, Ngando ve Elderson gibi isimler ligimize uğradılar. 
Peki, ligimize Fransız Ligi'nden gelen bu akının sebebi ne? 


LİGİN KARAKTERİSTİĞİ 
Ligue Vin karakteristik yapısını ortaya koymaya çalışırsak ilk olarak şunları söyleyebiliriz: Ligde genelde temposu yüksek ve atlet oyuncular tercih ediliyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi oyun temposunun ortalamanın üstünde oluşu. Bundan kastettiğim şey, top bir oyuncunun ayağına geldiğinde yapacaklarını düşünmek ya da topun akışını sağlamak için elinde kalan zamanın ne kadar az olup itibariyle Türkiye olmadığı. Ligue 1 bu konuda Ligi'nde nesli tükenen henüz bir La Liga veya Bundesliga ofansif, top sürebilen ll e alk 8 numaralara örnek üstün olduğu bir özelliği var... Ni z DE GYM uieözünü olarak gösterilebilir. 
yüksekliği. Bu direkt olarak Kanatta oynasa dahi oyun temposunu yükselten oyun kurulumuna katılıyor olması ayrı 


Valbuena stili 


bir şey değil; çünkü oyun temposunu oyuncunun mental bir güzellik. 
hızı ve takımların oyun stilleri de belirliyor. Ama her şeye rağmen Fransa'da oynayan bir futbolcu -hangi mevkide olursa olsungüçlü ve dayanıklı olmak, aynı zamanda belli bir tempoyu tutturmak zorunda. Bu Premier Lig hariç, hemen hemen hiçbir lig için geçerli değil. Örneğin İspanya'da kuvvetli ve dayanıklı bir futbolcu olmak zorunda değilsiniz. Türkiye'de başarısız görülen Emre Çolak'ın başardıklarına bakın örnek olarak. Bundesliga'daysa kolektif üstünlük 


sayesinde asıl önemli olan kuvvet yerine dayanıklılık. Ama Fransa bu açıdan arada kalmış bir lig ve bu sayede de daha komple futbolcular yetiştirebiliyor. Hatta Fransa'nın futbolcu ihracatının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı, özellikle Premier Lig ve diğer dört büyük ligi beslendiğini de hatırlatmamız gerekiyor. 


GEÇMİŞ ÖRNEKLER 
Fransa'dan Türkiye'ye gelen oyuncuları gözden geçirirsek, başarı oranının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. En yakınımızdan başlarsak, Vagner Love, Fransa'da Monaco formasıyla sadece 

12 maçta forma giymiş ve 4 gol atmıştı. Buna karşın Alanyaspor 
formasıyla 23 gole ulaşıp gol kralı oldu. Elbette Vagner Love'u Fransa'nın ürünü olarak göremeyiz. Brezilyalı futbolcu kendine daha çok Rus futbolunda yer edindi, buna rağmen Fransa'da oyun stilini değiştirmek zorunda kaldı. Bu da Alanyaspor'un işine geldi şüphesiz. 

Fenerbahçe'nin tekrar kadrosuna 


Gelen oyuncular 
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GELENLER NE YAPARLAR? 
Gelen transferlerin çoğunun başarılı olması da muhtemel. Örneğin Valbuena stili itibariyle Türkiye Ligi'nde nesli tükenen ofansif, top sürebilen 8 numaralara örnek olarak gösterilebilir. Kanatta oynasa dahi oyun kurulumuna katılıyor olması ayrı bir güzellik. (Valbuena'nın tam anlamıyla bir 10 numara olduğunu iddia edenler yanılıyor.) 

Gomis ise Niang-Nouma'gillerden. Belli bir oranda agresyona sahip olmasının yanı sıra, kuvvetli de bir oyuncu. Üstelik yetenekleri bağlamında “şunu az yapıyor” diyebileceğimiz bir şey de yok. 

Dirar aynı şekilde tempolu bir açık 

ya da duruma göre bek oyuncusu. O 

da tek yönlü bir futbolcu değil. Hem koşarken hem de şık çalımlar atarken görebileceğimiz bir isim. Buradaki en büyük sıkıntısı ağzının çok işliyor olması olabilir. Hem hakeme hem de hocalarına karşı vukuatları var. 

Gelen oyuncular arasında bence tek soru 


Monaco, Paris St. 
Germain, Roma, 
Milan ve Bordeaux gibi üst seviye takımlarda bir şekilde yıldız 


işareti Belhanda. Son senesinde hiç fena 


olmayı hep 


kattığı Moussa Sow kimileri için tartışmalı bir figür olsa da benim 


arasında bence tek soru işareti Belhanda. 


için değil. Fenerbahçe kadrosunun son üç sezondaki en iyi forveti olduğu tartışma götürmez. 

Sow'un atletik ve gezgin yapısıyla attığı goller de iyi bir referans şüphesiz. Niang için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Hem hızı ve girişkenliği hem de ortalamanın üstündeki gol vuruşu yeteneğiyle hareketli Türk defanslarını 

sallayıp atması çok zor olmamıştı. 
Pascal Nouma'yı başka bir örnek olarak gösterebiliriz. Sadece hücumcularla sınırlı tutmayalım, Simon Kjaer desek yeterli herhalde. 
Bunlar dışında listeyi genişletmek de mümkün: Sebastien Perez, Edouard Cisse, Alfred N'Diaye, Franck Ribery, Jerome Rothen, Cedric Bakambu ve daha yakın zamanda da Ali Ahamada ve Poko direk Ligue Tden gelip başarılı olurken, Aboubakar, Nonda, Rigobert Song, Zokora ve Drogba gibi isimler de ilk patlamalarını Ligue 1'de yapıp ülkemizde başarılı olanlar arasında yer alıyor. 


Son senesinde hiç fena görünmedi ama ondan önceki dönemde iyi bir sezonunu bulmak için ta Montpellier'e kadar gitmek gerekiyor ki bu da 3-4 sene demek oluyor. 


görünmedi ama ondan önceki dönemde iyi bir sezonunu bulmak için ta Montpellier'e kadar gitmek gerekiyor ki bu da 3-4 sene demek oluyor. Yetenekleri ortada olsa da saha içi olarak değil ama duygusal olarak kırılgan yapısıyla sorun yaşayabilir. 

Asıl beklenmedik taş Jeremy Menez oldu benim için şu ana kadar. Antalyaspor gerçekten çok özellikli, Fransa Milli 

Takımı formasını da defalarca giymiş bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Monaco, Paris St. Germain, Roma, Milan ve Bordeaux 

gibi üst seviye takımlarda bir şekilde yıldız olmayı hep becermiş olan Menez, rakibi zorlamayı seven yapısıyla ligimize de uygun bir karakterde. Sakatlık yaşamazsa yeni sezonun Eto'o'su, Vagner Love'u olabilir. 
Yeni Malatyaspor'un transfer ettiği Boutaib ve Göztepe'nin kadrosuna kattığı Ngando'ya da henüz erken olmasına rağmen kredi açabiliriz. 
Kısacası Fransa ile Türkiye'nin paslaşması önümüzdeki dönem daha da artabilir ve bu kulağa biraz basmakalıp olsa da “genelleme kaçınılmaz” diye düşünürsek olumsuz bir durum olmaz. 


becermiş olan 
Menez, rakibi zorlamayı seven yapısıyla ligimize de uygun bir karakterde. 
Sakatlık yaşamazsa yeni sezonun 
Eto'o'su, Vagner 
Love'u olabilir. 


NE, 


“FATİH, 
OYUNU 
KADAR 
EFENDİLİĞİ 
İLE DE 
BÜYÜYOR” 


VEDAT ÖZDEMİROĞLU 
SİZLERİ 1975-1976'NIN 
HAYATSPOR DERGİSİ'NİN 
SAYFALARI ARASINDA 
DOLAŞIRKEN, FUTBOL 
İKLİMİMİZİN GEÇİRDİĞİ 
EVRİME DAVET EDİYOR... 
FİTBOL OKUYUCULARINA 
O GÜNLERDEN BUGÜNLERE 
GELİRKEN KÖPRÜLERİN 
ALTINDAN GEÇEN SULARI 
TASVİR ETMEK İÇİN 

20 SORULUK BİR TEST 
HAZIRLADI. CEVAPLARI 
BULMAK İÇİN BİLGİYE 
İHTİYACINIZ YOK, BİRAZ 
TAHMİN YETERLİ OLACAK... 


VEDAT ÖZDEMİROĞLU 
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1. Galatasaray oyuncusu Fatih Terim'le ilgili yazının başlığı, aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bir imparator yetişiyor. 

b) Fatih, İstanbul'u fethediyor. 

c) Alaçatı'yı keşfeden futbolcu 

ç) Fatih, oyunu kadar efendiliği ile de büyüyor. 


2. “Herkes kendi bildiğince top oynuyor. 
Eskiden son toplar bende kalırdı. Şimdi herkes gol atıp göze girmek istiyor. Böyle olunca oyun disiplini bozuluyor, kötü futbol ortaya çıkıyor” cümleleri aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a) Beşiktaşlı Niko Kovi 

b) Fenerbahçeli Cemil Turan 

c) Trabzonsporlu Ali Kemal Denizci 

ç) Galatasaraylı Gökmen Özdenak 


3. “1-0” biten Amasyaspor-Erzurumspor maçının haberi nasıl verilmiştir? 

a) Amasyaspor, tek golle geçti. 

b) Amasya, tek şekerle kıtladı. 

c) Amasyaspor, Erzurum'u tutukladı. 

ç) Erzurum, elma değil ayva yedi. 


4. Samsunspor Başkanı Yılmaz Ulusoy'un transfer olan futbolculara namaz kıldırıp gece hayatına tövbe ettirdikten üç gün sonra ne yaşanmıştır? 

a) Beşiktaş'tan gelen Ahmet, pavyonda yakalanmıştır. 

b) Futbolcular, toplu halde umreye gitmiştir. 
c) Yugoslav transfer Boşiç, sünnet olmuştur. 
ç) Yılmaz Ulusoy, maskeli balo düzenlemiştir. 


5. Bir foto muhabirinin iddiasına göre, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı sırasında, Fenerbahçe'nin 2-0 önde olduğu bir anda, Beşiktaşlı bir futbolcu, bu foto muhabirine hangi cümleyi sarf etmiştir? 

a) Fener kalesine git, goller geliyor! 

b) Bence ileride Başkanlık tartışması yapılır! 
©) 4-2 alırız bu maçı, var mısın iddiaya? 

ç) Abiciğim, biliyorsun yarın Avrupa'ya gidiyorum, makineyi vereceksin değil mi? 


6. Berabere bitmesi önceden kararlaştırılan ve 2-2 biten Fenerbahçe-Dinamo Kiev özel maçı için rakip takıma para verilmemiş ve fakat ne hediye edilmiştir? 

a) Mısır Çarşısı'ndan 240 kilo lokum 

b) Şile'de 6 dönüm arsa 

c) Kapalıçarşı'dan 18 deri ceket 

ç) Boğazda tekne turu 


7. Futbolcu haklarını savunan Metin Kurt'a yetkili zevat hangi suçlamayı yapmıştır? 
a) Çapulcu 

b) Anarşist 

©) Troçkist 

ç) Melankolik 


8. Türkiye'nin Garbis'ten sonra gözlüklü ikinci futbolcusu kimdir ve gözlüğünün numarası kaçtır? 

a) Eskişehir Demirsporlu Erol - 7 

b) Vefalı Muhammed Ali - 5 

Cc) Seydişehirsporlu Atakan - 3 

ç) Beşiktaşlı Vedad - 10 


9. Trabzonspor taraftarının iddiası aşağıdakilerden hangisiydi? 

a) “Futbol, Trabzon'da bulunmuştur.” 

b) “Milli takım, Trabzon'dan meydana gelsin.” 
©) “Dünyada iki ekol var, biri Brezilya ekolü, diğeri Trabzon ekolü.” 

ç) “Şenol hem kaleci, hem hoca olsun.” 


10. Teknik direktör Gegiç'in “Bekar futbolcular evlensin” önerisine Fenerbahçeli bir bekar futbolcu, hangi karşılığı vermiştir? 
a) O zaman kızı da bulun bir zahmet! 

b) Kabul ediyorum, hemen bu akşam evleneceğim! 

©) Futbolcu dediler, vermediler! 

ç) Sanki evli futbolcuların hayatı çok mu düzenli?! 


11. “Niye Beşiktaş-Galatasaray maçı 18.00'de?” sorusuna Beşiktaşlı oyuncunun cevabı ne olmuştur? 

a) TRT yayınlayacağı için... 

b) Altılı ganyan çok para veriyor, Federasyon Başkanı oraya gitmiştir... 

© Hakemin oğlu gece sünnet olacakmış... 

ç) Kısmet... 


12. “2-0” biten İzmirspor-Kasımpaşa maçının özelliği nedir? 

a) İzmirspor'un 6 şutu direkten dönmüştür. 

b) Kasımpaşa defansı dördüz kardeşlerden oluşmuştur. 

c) Maç, Budapeşte'de oynanmıştır. 

ç) Kaleciler, maç sırasında kuzen olduklarını fark etmişlerdir. 


13. Sovyet Rusya'nın Torpedo Moskova ekibi, Galatasaray'ı 4-2 yendikleri maçtan önceki gece toplu halde hangi filmi sinemada seyretmiştir? 

a) Susuz Yaz 

b) Doktor Jivago 

c) Yedi Samuray 

ç) Bakirenin İntikamı 


14. “1-0” biten Gençlerbirliği-Denizlispor maçının haberi nasıl verilmiştir? 

a) Galibiyete üç değil, iki puan verdiğiniz sürece bu maçların ne önemi var ki! 

b) Gençlerbirliği yendi ama Denizlispor da yenildi. 

©) Babasıyla barıştı, ofsayttan gol atıp Denizlispor'u yıktı. 

ç) Göç göç oldi, göçler yola dizildi, uyku geldi, mahmur gözler süzüldi. 


15. Hollanda'nın Enschede kentinde çalıştırdığı kız futbol takımının oyuncuları ile seks partisi düzenleyen Hughes Lenstra'nın başına ne gelmiştir? 

a) Alem sırasında kızgın eşi tarafından tabancayla kovalanmış ve yarı çıplak çöp kamyonuna sığınmıştır. 

b) Olay patlayınca Ajax, bu teknik direktörün transferinden vazgeçmiştir. 

c) Yedek kaleci, parti sırasında da yedekte tutulmasına isyan etmiş ve polisi aramıştır 

ç) Hepsi 


16. “1-1” biten Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısının sonunda Beşiktaşlı Sinan'ın boğazına sarılıp “Oyna!” diyen Tekin adlı Beşiktaş taraftarına, dergi yazarı nasıl hitap etmiş? 

a) Sen işini iyi yapmadığında gelip boynuna sarılan var mı a Tekin Efendi! 

b) Sende değil, seni o futbolcunun yanına yaklaştıran zevatta kabahat! 

c) Tekin Bey, ileride çocuğuna anlatacak hatıran bu mudur senin be yahu? 

ç) Tekin Bey kardeşim, işini yarım bırakmışsın, maçın sonunda da sahadan çıkan tüm Beşiktaşlılara tokadı bassaydın, sonra dönüp Fenerbahçelileri de bir güzel hırpalasaydın. 


17. Türk basınında spor mizahının öncüsü olan, eski futbolcu, atlet ve tenisçi Vedat Abut'un yazılarında kullandığı imzası aşağıdakilerden hangisiydi? 

a) Yalı Çapkını 

b) Fahri Konsolos 

c) Cici Baba 

ç) Genç İrisi 


MESİ 


18. Alman teknik direktör Horst Buhiz, Beşiktaş'a gelirken, 1968 yılında çalıştırdığı Hannover 96 takımını lig altıncısı yaptığını söylemişti lakin acı gerçek aşağıdakilerden hangisiydi? 

a) Hannover 96 diye bir takım yoktu. 

b) Buhtz, o takımda sadece kaleci antrenörüydü. 


©) Hannover 96, o sezon küme düşmüştü. 
ç) Buhtz, Almanya'da banka soyup kaçmıştı. 


19. 15 maçta 97 gol yiyen milli takım, aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Japonya 

b) Venezüella 

c) Haiti 

ç) Belçika 


20. Antalyasporlu Orhan ve Adanasporlu Şevket'in milli takımdan uzaklaştırılma sebebi, aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kahvaltıya geç kalma 

b) Kamp yaptıkları otelde, odalarında İngiliz kızlarla aşk alemi yaparken yakalanma 

Cc) Parasına pişti oynama 

ç) Kamp yaptıkları otelin adını, gece “hotel”e çevirme 


dozl|d'cı|9:sılezilöisıle-sı|9 zil erlezılalio1/96leslaz/99Jö-sleşjJ9elazl91 * Bu testin soruları, Hayatspor dergisinin 1975 Temmuz-1976 Ocak cildinden hazırlanmıştır... 
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SNEJDER 


SAHİ YA, AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞ ADAM TÜRKİYE'DE 

OYNADI. SADECE O DA DEĞİL Kİ; EN İYİ GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ 

ALDI, DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL OYNADI, GOL KRALI OLDU. 

E, SÜPER KUPASI VAR, ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI VAR, BALLON 

DO'R ADAYLIĞI VAR Kİ; MESSİ'YE KAYBETTİ. NORMAL GELEBİLİR 

AMA INIESTA BİLE “ÖDÜL SNEİJDER'İN HAKKIYDI” DEDİ. 
— -z 1 y” 


ünyanın her yerinde pek çok sokak 
|) tekin değildir; biliyoruz. Eğer bir çocuk, 
Wesley sokağa çıkmasaydı, ebeveynleri bizdeki gibi korksaydı, top oynamasaydı bugün dünya futbolu Sneijder gerçeğinden mahrum kalacaktı. Ondiep adında suç oranının yüksek olduğu bir bölgede büyüdü. Cinayet orda, hırsızlık orda, belanın türlüsü... Ama o büyümek için zor bir yerde sokağa çıktı ve oynadı. Kendi ifadesidir: “Sokakta futbol oynarsanız güçlü olursunuz.” 
Tabii evde de oynarmış. (Biz de evde az vazo kırmadık.) 
Evde bir saat boyunca topu duvara vururmuş hem de zayıf ayağıyla; duvarla paslaşırmış. 
(Bizim sol ayak değnek.) Ondan o toplar iğne deliğinden geçiyor işte. Kafayı kaldırdığı an öyle güzel yere topu gönderiyor ki şaşırıp kalıyorsun. Bir de uzaktan şutları var aman Allah'ım... 
Ya frikikler. Türkiye'ye gelmiş en iyi frikikçi Sneijder değil kabul; lakin bence en iyisi olan Van Hooijdonk'tan almış eğitimini. Milli takımda bu ikisi boyuna duran top çalışmışlar. 
Eğitim sağlam. Bir de sır vereyim. Barajın hep ikinci ya da üçüncü adamına vurur topu Sneijder. Hocası böyle öğütlemiş... Eğitim şart diyoruz ya; hakikaten öyle. 
Mahallede güçlenen Sneijder sonra girmiş altyapıya, kendinden büyüklerle oynamaya başlamış. Bu zihinsel ve fiziksel gelişme sayesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı işte. Sahi ya, Avrupa Şampiyonluğu 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yaşamış adam Türkiye'de oynadı. 
Sadece o da değil ki; en iyi genç oyuncu ödülü aldı, Dünya Kupası'nda final oynadı, gol kralı oldu. E, Süper Kupası var, Şampiyon Kulüpler Kupası var, Ballon Do'r adaylığı var ki; Messi'ye kaybetti. Normal gelebilir ama Iniesta bile “Ödül Sneijder'in hakkıydı” dedi. 
Yalnızca, bi? ara taktiksel yönü zayıf kaldı. O da normal. Biraz kuralların dışında takılmayı sevecek tabi... Ön libero filan deneniyor; yapamıyor. Çok koşacak, gidecek gol atacak attıracak, semt çocuğuna ters. Allah'tan Mourinho'ya denk geliyor da rahatlıyor. 
Jose Mourinho diyor ki; “Oğlum sen hücuma odaklan, at pasını attır golünü gerisini boş ver”. 

Bir de Real Madrid gerçeği var. 
Beckham'ın yerine geldi takıma, onun 
23 numarasını sırtına geçirdi şovuna 
başladı. 40 milyon avro karşılığında geldi Madrid'e, ilk yılında şampiyon oldu ve daha sonra 30 milyon avro karşılığında Inter'e transfer oldu. Vee... 
Böyle bir adam Türkiye'de oynuyor goller atıyor, derbi kazandırıyor, kupalar kaldırıyor(-du). Daha ne olsun(-du). Hikâye yarım kaldı. 

Bu ülkede 10 numaralı forma giymeyeceksin zaten; sonu hep hüsran. Bu kadar bilgiyi zahmet edip okudunuz; çoğunu da biliyorsunuz; eminim. Ben bilmeyen azınlık için yazdım. Bir yönetim masası kadar insan için. Kusura bakmayın. 


» 


ed 
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ROONEY 


DİNİNİZİ, SİYASİ GÖRÜŞÜNÜZÜ VE HATTA EŞİNİZİ DAHİ 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ZAMAN DEĞİŞTİREMEYECEĞİNİZ GERÇEKTİR. FUTBOLCULAR İŞİN PROFESYONELİ OLDUĞU İÇİN ONLARI BU KAİDENİN İSTİSNASI SAYABİLİRİZ. WAYNE ROONEY DE 13 YIL ÖNCE MAVİ EVERTON FORMASINI ÇIKARIP MANCHESTER UNITED KIRMIZISINI GİYMİŞTİ. İŞİN GERÇEĞİ, KAFASINI YASTIĞA 


MUSTAFA AKKAYA 


ir futbolcunun takım değiştirmesi 
B göründüğü kadar kolay olmaz. Çoğumuz sadece paranın peşinden gittiklerini düşünürüz ama futbolcu da en nihayetinde hisleri olan bir insan. Uğruna savaştığı asıl şey profesyonel anlamda zaferler kazanmak, duygusal anlamda ise kendini oraya ait hissettiği bir kulüp ortamıdır. Zaten ilkinin peşinden koşup amacına ulaşırsa maddi açıdan da tatmin olur. Bunlara aidiyet de eklendiği zaman zaten o oyuncu takımını değiştirmeyi neden istesin? 
Ne var ki bu unsurlar çok az futbolcu için aynı anda bir araya gelebiliyor. Rooney de o 


2004 yazında United, Everton'ın 
kapısını çaldığında 18 yaşında başarıya aç ve yetenekli bir delikanlıydı. Tribüne koysanız hiç sırıtmayacak kadar da sıkı bir taraftardı aslında. Fakat Everton, yeteneğinin hak ettiği zaferleri ona tattırmaktan uzak bir kulüptü. Alex Ferguson''ın tedrisatından geçmek ve Old Trafford'ta türlü kupaların peşinden koşmak, hiçbir gencin hayır diyemeyeceği bir fırsattı. 


mmm azınlığın içinde yer alamadı. 2004 yazında 


United, Everton'ın kapısını çaldığında 
18 yaşında başarıya aç ve yetenekli bir 
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KOYARKEN EVERTON PİJAMALARINI HİÇ ÇIKARMAMIŞTI. 


delikanlıydı. Tribüne koysanız hiç sırıtmayacak kadar da sıkı bir taraftardı aslında. Fakat Everton, yeteneğinin hak ettiği zaferleri 

ona tattırmaktan uzak bir kulüptü. Alex Ferguson'ın tedrisatından geçmek ve Old Trafford'ta türlü kupaların peşinden koşmak, hiçbir gencin hayır diyemeyeceği bir fırsattı. 
United'ta da kendini göstermekte hiç gecikmedi Rooney. Henüz kulüpteki ikinci yılını bitirmesine rağmen 20 yaşındaki golcü, 
2006 Dünya Kupası'na İngiltere'nin bir 
numaralı kozu olarak gidiyordu. 2007-2009 yılları arasındaki Manchester United ekolü ise belki de tarihin en iyileri arasındaydı ve Rooney başrollerden biriydi. Nitekim takım kaptanlığına kadar uzanan yolda United formasıyla kazanmadık kupa bırakmadı. 
Ayrılık zamanı geldiğinde aklında tek adres vardı. Evde çocuklarıyla pijamasını giydiği, kalbindeki kulüp Everton'dan başkası değildi bu. 13 yılda evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, kupalar kaldırmış, hayal kırıklıkları yaşamış, problem yaratmış, kaptanlık da yapmıştı. 
Değişmeyen tek şey, gönlünün mavi rengiydi. 


KIRILMA ANLARI 

Bazı futbolcular vardır ki onların hep zirvede kalacağını, hiç formdan düşmeyeceğini, daha küçük bir takıma gitmeyeceğini sanırız. 
Buffon, Zanetti, Giggs, Scholes, Lahm, Maldini veya Totti gibileri bizi hiç şaşırtmadı bu konuda. Ama örneğin Raul ve Casillas ile neredeyse beraber büyümüş, gözünü futbola onlarla birlikte açmış biri olarak bu ikilinin Schalke ve Porto forması giymesi beni ve tüm futbolseverleri garip hissettirmişti. Keza John Terry de yakın zamanda benzer kaderi paylaştı. Her nasılsa beklenmedik bir düşüş girdabına kapıldılar ve oradan çıkamadılar. 
Bize de kabullenmek düştü elbet. 


Rooney de maalesef ilk grubun değil, ikincinin mensubu oluverdi. Sebebini yaşadığı sakatlıklarda veya basitçe çıkmaz sokak misali girdiği formsuzluk belasında arayabiliriz ama o artık bildiğimiz Rooney değil. Yine de bu gidişatı değiştirecek iki temel fırsatı olmuştu. İlki, birçok yetenekli ve karakter sahibi futbolcuda bulunan değişebilme ve adapte olabilme özelliğini kullanmaktan geçiyordu. Mesela hırçın bir kanat oyuncusu olarak tanıdığımız Giggs, kariyerinin sonlarında orta sahanın lideri olarak görev aldı ve bu sayede 40 yaşına kadar oynayabildi. Guardiola'nın “gördüğü 


United formasıyla kazanmadık kupa bırakmadı. Ayrılık zamanı geldiğinde aklında tek adres vardı. Evde çocuklarıyla pijamasını giydiği, kalbindeki kulüp Everton'dan başkası değildi bu. 13 yılda evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, kupalar kaldırmış, hayal kırıklıkları yaşamış, problem yaratmış, kaptanlık da yapmıştı. Değişmeyen tek şey, gönlünün mavi rengiydi. 


en zeki oyuncu” olan Lahm, ihtiyaç halinde orta sahada hiç yabancılık çekmedi. Yoğun maç temposunun yanı sıra gençlik dönemini geride bırakan Messi ve Ronaldo'yu ise eskiye nazaran daha az dripling yaparken izliyoruz. Hatta Ronaldo'yu artık klasik bir 


Rooney o gün Real Madrid'e veya kendini zirvede hissedebileceği bir kulübe gitseydi bambaşka bir kariyer edinebilirdi. Veya Ferguson birkaç yıl daha işinin başında kalsaydı belki de Rooney'nin Ballack veya Gerrard'a benzeyişine şahit olacaktık. O yine 


Everton'ın yolunu tutacaktı ama bugün 31 yaşındayken değil. 


9 numara olarak tanımlayabiliriz. Kendisine 
“Kaplan” lakabını verdirtmiş çevikliğini 

ve yırtıcılığını ağır sakatlıkların ardından kaybeden Falcao da birçoğuna göre artık bitmişti. Ama o meziyetleri Mbappe ve Lemar gibilerine devredip pozisyon alma ve takımla bütünleşme becerisini öne çıkarmayı bildi ve Monaco'nun rüya sezonunu toplamda 30 golle süsledi. 

Örnekleri çoğaltmak mümkün ki Ferguson'”ın da görevdeki son yıllarında Rooney'i hücumcu orta saha olarak sıkça kullandığını hatırlıyoruz. Hatta o pozisyonda pekâlâ olacak gibi de duruyordu Rooney. Fakat Ferguson'ın ayrılışı Manchester United'ı bilinmez bir yola sokmakla kalmadı. Aynı zamanda Rooney'nin değişimini de yarıda bıraktı. Sonrasındaki Moyes ve Van Gaal dönemlerinin ne kadar kaotik olduğunu söylemeye bile gerek yok. Mourinho'nun 


a 


ise orta sahada ona güvenmediği hiç sır olmadı. Kısacası o değişimi kabullenebileceği ve yönetebileceği bir karakteri ve yeteneği olmasına rağmen Rooney en kritik döneminde bu dalgalanmaları yaşadı, evrimi eksik kaldı. 
Nitekim kimsenin gönül rahatlığıyla “golcü” diyemediği, arafta kalmış bir “nücumcu” sıfatıyla Old Trafford'tan ayrıldı. 

Aslında ilk ayrılık isteği 7 yıl öncesine dayanıyordu. Kariyerindeki diğer kırılma noktası da bu olabilirdi. Manchester United'ın artık en büyük yetenekler için cazip bir 

kulüp olmadığını düşünüyordu Rooney. Zira Cristiano Ronaldo ile Tevez gibilerinin yeri doldurulamamıştı ve kulübün ağır borç yükü de yardımcı olmuyordu. Henüz 24 yaşındaydı ve Messi ile C. Ronaldo'nun ulaştığı seviyeyle arasındaki fark kapatılamayacak türden değildi. Rooney'nin net açıklamaları İngiltere basınında doğal olarak ciddi etki 


ROONEY 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yarattı. Chelsea, Manchester City ve hatta Real Madrid'in ilgisi su yüzüne çıkmakta gecikmedi. 

Nitekim Ferguson kendisinden bekleneni yapmayı başardı ve Rooney'i kalmaya ikna etti. Kriz geride kalmıştı. Sezon sonundaki lig şampiyonluğu, ortamı iyice sakinleştirmişti. 
Yine de Rooney, Ferguson'ın onu orta sahaya yakın oynatmaya mecbur kalacağını, bu sürecin ortasında emekliye ayrılacağını 

ve sonraki yılların türbülanslı geçeceğini bilseydi, topladığı bavulların fermuarını tekrar açmazdı. Hele ki direkt veya sonradan bir şekilde Real Madrid'e gidebilseydi, Ronaldo gibi elit bir mertebeye ulaşabilirdi. Nitekim Santiago Bernabeu'da o dönemin teknik adamları Mourinho ve Ancelotti, Rooney'yi takımlarında gayet görmek isteyecek tarza sahipti. United'ta olduğu gibi ekibini peşinden sürüklemek yerine Ronaldo, Benzema, Di Maria ve Xabi Alonso gibi isimlerle aynı seviyede var olup motivasyonunu da yukarı taşıyabilecekti. 

Kısacası hayat herkesin önüne ciddi kırılma anları servis edebiliyor. Rooney o gün 

Real Madrid'e veya kendini zirvede hissedebileceği bir kulübe gitseydi bambaşka bir kariyer edinebilirdi. Veya Ferguson birkaç yıl daha işinin başında kalsaydı belki de Rooney'nin Ballack veya Gerrard'a benzeyişine şahit olacaktık. O yine Everton'ın yolunu tutacaktı ama bugün 31 yaşındayken değil, birkaç sezon sonra. Hangi takımda oynarsa oynasın, mavi pijamalarını da mutlaka yanında götürecekti Rooney. Bugün Goodison Park'a giderken artık en azından gündüz ve gece giydiği kıyafetlerin rengi farklı olmayacak. 
Ayrıca takıma fazlasıyla yatırım yapan bir Everton izliyoruz ve Koeman yönetimindeki Rooney'nin hâlâ değişmek ve şartlara ayak uydurmak için bir şansı var. Kalbindeki ve sırtındaki renklerin artık aynı oluşu, belki de buna beklenmedik kadar yardımcı olacak. 
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TEMAS VE MESAFE 


SPOR 


MEDYASINI 


ANLAMA 


KILAVUZU 


BİR MUHABİR HABER ALMAK İÇİN HABERİN ÖZNESİ İLE NE KADAR YAKINLIK KURABİLİR? EĞER BU YAKINLIĞIN DERECESİ ARTARSA BİR VAKİT ELİNE GELEN VE SPORCU İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM YARATACAK HABERİ YAZABİLİR Mİ? BU ELBETTE HİKÂYENİN ÖZNESİ OLAN SPORCULARLA TEMAS KURMAMAK ANLAMINA GELMEZ. 
LE MONDE'UN KURUCUSU HUBERT BEUVE-MERY "GAZETECİLİK TEMAS VE MESAFE MESLEĞİDİR” DERKEN TAM DA BU HİKÂYEYİ TARİF EDER. 


CEM KERPİÇÇİLER 


epimizin kurduğu ilişki ve tercihlerimiz — hayatın neresinde yer aldığımızı 

belirliyor. İlişki tarzlarımız, temas ve mesafemiz, durduğumuz yerin belirginliği açısından önemli faktörler. Spor yayıncılığında haberleri okurken, haberi yazanın, elden geçirenin özne ile yani sporcularla arasındaki mesafeyi düşündünüz mü hiç? Acaba bu “yakınlığın” derecesinin belirlenmesinde kendileri kadar çalıştıkları kurumların hayata bakışının da rolü yok mu? Satıştan ve daha fazla satıştan başka bir dert edinmeyen, dert edinmeyi aklından bile geçirmeyen kurumları sorguladınız mı hiç? 
Bir muhabir haber almak için haberin öznesi ile ne kadar yakınlık kurabilir? Eğer bu yakınlığın derecesi artarsa bir gün eline gelen ve sporcu için olumsuz durum yaratacak haberi yazabilir mi? Bu elbette hikâyenin öznesi olan sporcularla temas kurmamak anlamına gelmez. Le Monde'un kurucusu Hubert Beuve-Mery "Gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir" derken tam da bu hikâyeyi tarif eder. Gerektiğinden fazla temas ederseniz aslında haberle aranız açılır. Zamanı geldiğinde yazamayacak bir duruma gelirsiniz. Hiç temas etmediğiniz vakit ise habere ulaşamazsınız. 
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"Baba-oğul ilişkisi gibi bizim aramızdaki " kalıbından nefret ederim ve hayatta hiçbir gerçekliği yoktur. Siz iş yaparken birileri ile baba-oğul, ağabey-kardeş, dede-torun tarzı ilişkiler içine girerseniz günün birinde mutlaka canınız yanar. Sizin işiniz haber yapmaktır, haberin öznesi ile hayatta 

pek karşılığı olmayan bu tür yakınlıklar kurarsanız çoğu zaman büyük kavgalarla sonlandırırsınız. Sizi bu ilişkilere girmeye 


Yaz döneminde, asılsız transfer haberleri hükümranlığına karşı başka bir ses duymak istiyorsanız, başka cümleler kuranları okuyun, izleyin, dinleyin derim ben. Evet belki sayıları az ama aradığınız vakit buluyorsunuz. Destek verdiğinizde ise daha fazla “ses”lerinin çıkması ihtimali var. Size başka bir mümkünü sunmaya çalışırken aslında büyük bir bedel ödüyorlar. 


“kurumunuz” zorlayabilir, daha çok haber almak adına. Ya da siz bu kanal ile daha 

çok habere ulaştığınızı düşünürsünüz ama yaptığınız iş o sporcu, yönetici ya da her kimsenin tanıtımından öteye geçmez. Ayrıca saygınlığınızı da kaybedersiniz ki bu aslında her şeyinizi yitirdiğiniz anlamına gelir. 
Haklısınız; televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda bu tür ilişkiler kuran ve portfolyo sahibi kimlikler tercih ediliyor fakat ortaya konan işlerin ne kadar muteber olduğu da tartışılır. Zaten bütün hikâyesini satmak üzerine kurgulayan ve bunun için her şeyi yapmaya hazır olan kurumların satış rakamları da ortada. 

Yaz döneminde, asılsız transfer haberleri hükümranlığına karşı başka bir ses duymak istiyorsanız, başka cümleler kuranları okuyun, izleyin, dinleyin derim ben. Evet belki sayıları az ama aradığınız vakit buluyorsunuz. Destek verdiğinizde ise daha fazla “ses”lerinin çıkması ihtimali var. Size başka bir mümkünü sunmaya çalışırken aslında büyük bir bedel ödüyorlar. 
Eğer siz vıcık vıcık gazeteci/sporcu ilişkisinden rahatsız iseniz, abartılı gerçeğe uzak transfer haberlerinden hoşlanmıyorsanız, daha çok saha içine dair teknik/taktikle ilgili haber okumak istiyorsanız önce kendinizi, sonra sevdiğiniz sporcuları sonra takip ettiğiniz “medya”yı sorgulayın... 
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MORENO 


TANGODAN DAHA 


GÜZEL BİR ANTRENMAN 
DÜŞÜNEBİLİYOR 
MUSUNUZ? 


TOPU AYAĞINA ALDI. RAKİPLERİNİ BİRER BİRER GEÇTİ VE TOPU O AN İÇİN TAKIM ARKADAŞI OLAN FUTBOLCUSUNA AKTARDI. 
CEZA SAHASINA YÖNELDİ VE GELEN TOPA TANGO YAPARKEN BELİNE DOKUNDUĞU KADINLAR GİBİ ZARİF DAVRANDI. KALECİ 


EŞİTLEMİŞ VE AYAKLARINI RİTME KAPTIRMIŞTI BİR KERE. 
ARTIK ONU DURDURMAK DAHA ZORDU. 


MERT EREZ 


tam tepede, Kolombiya'nın Medellin ile 

Arjantin'in Boca Juniors takımlarının maç yaptığı sahanın üzerinde dikilmiş, oraların patronu olduğunu tüm futbolcular ve futbolseverlere hatırlatıyordu. 
Meksika filmlerinden fırlamış aktörleri andıran bir adam çizginin kenarında durmuş, sinirinin ve güneşin etkisiyle kıpkırmızı kesilmiş suratıyla futbolcularına kızgınlığını belirten cümleler yağdırıyordu. 
Çünkü takımı 1-0 gerideydi ve ilk yarı bitmek üzereydi. 
Saha kenarındaki bu adam Medellin teknik direktörüydü ve adı Jose Manuel 
Moreno idi. Arjantin futbol tarihinin o güne kadar gördüğü en büyük futbolculardan biriydi. Ayaklarıyla attığı çalımları kimse durduramaz, kafasıyla attığı gollere direkler bile engel olamazdı. 21 yıl boyunca sürdürdüğü futbol kariyerinde Arjantin, Uruguay, Kolombiya, Şili gibi birçok ülkeyi dolaşmış ve 200'ün üzerinde gol atmıştı. Moreno sahada ne kadar durdurulamaz ise saha dışında da bir o kadar uçarıydı. Efsaneleştiği River Plate takımı kaybettiğinde onu eleştiren taraftarlarla kavga ediyor, Buenos Aires gecelerinin aranılan simalarından biri oluyordu. Çoğu zaman antrenmanlara uğramayıp kendini bir kadının kollarında dans ederken ya da şehrin bir köşesinde yine bir kadınla sabahlamış 


S ıcak bir Güney Amerika öğleniydi. Güneş 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Bir hafta boyunca erken yattı, tango yapmadı, içmedi ve kadınlardan uzak durdu. Fakat tüm bunların ardından oynadığı 
2 maçta da döküldü. Kaleye 
şut çekmekte bile zorlandı. Her oyuncu gibi Moreno'nun da bir maçta kötü oynama hakkı vardı. 
Lakin bu sayı ikiye çıkınca ve River iki maçı da kaybedince takımdan uzaklaştırıldı. 
e m a 


olarak buluyordu. Tango dansına ve kadınlara olan düşkünlüğü o dönem herkesi kızdırsa da o hiç çalışmadan çıktığı maçlarda takımına galibiyeti getiriyor ve bu yüzden herkesin sevgisini kazanıyordu. 

Tango ve kadınlar onun için futboldan öncelikliydi. Hatta antrenmanlara gitmeyip 

sık sık tango yapmasını kendi sözleriyle şöyle anlatıyordu. “Tango en iyi antrenmandır. 

Ritim var, bedeni kullanmak var. İnsanın 

beli ve bacakları çalışıyor. Daha güzel bir antrenman şekli düşünemiyorum. Ayrıca sahada olduğu gibi bir sürü adamla değil, güzel kalçalı kadınlarla çalışıyorum.” 
Moreno'nun tek sıkıntısı bu değildi. 
Beslenmesine de hiç dikkat etmiyordu. 
Maçlardan önce 

bir koca tabak 

tavuk yiyip yanında tüketebildiği kadar alkol alırdı. River takımı yöneticileri için bu durum sinir bozucu olmaya başlamıştı. Sorunu onu karşılarına alıp konuşarak çözmeyi düşündüler. Moreno şaşırtıcı bir şekilde onları doğruladı. Özel hayatına dikkat etmeliydi. 

Bir hafta boyunca erken yattı, tango yapmadı, içmedi ve kadınlardan uzak durdu. Fakat 

tüm bunların ardından oynadığı 2 maçta da döküldü. Kaleye şut çekmekte bile zorlandı. 
Her oyuncu gibi Moreno'nun da bir maçta kötü oynama hakkı vardı. Lakin bu sayı ikiye çıkınca ve River iki maçı da kaybedince takımdan uzaklaştırıldı. 

River Plate kariyerinin ardından gittiği tüm ülkelerde yine kadınlara ve gece hayatına 


düşkünlüğünü sürdürdü. Ama tüm bunlar onu satan River Plate yöneticilerinin 

pişman olmasına yeterliydi. Çünkü Moreno bu yaşam şekli sonrası var olabiliyor ve gollerini atmaya devam ediyordu. Tüm bu performansın üzerine eski takımı Moreno'yu olduğu gibi kabullenmeye karar verdi. River Plate taraftarları onu özlemişti. Ülkesine geri dönmek için fırsat kollayan Moreno da şüphe yok ki oraları özlemişti. Tabii sadece futbolunu değil, kadınlarını ve danslarını. 

Taraftarlar Meksika'dan döndüğünde onu tekrar görebilmek için stadı doldurdular. Tel örgüleri yıkarak sahayı işgal ettiler çünkü Moreno döndüğü maçta üç gol atmış ve ona duyulan özlemi hak ettiğini göstermişti. 
Güneş sahayı ısıtmaya devam ediyordu. Takımı sahada yenik durumdayken Moreno'nun aklından tüm kariyeri bir çırpıda geçivermişti. 
Zaten bu sıcakta bu kadar kötü bir maça konsantre olmak zordu. Meksika'dan döndüğü maçta attığı üç golü düşünürken hakemin düdük sesiyle futbol kariyerini noktaladığını hatırladı. Artık teknik direktördü ve sahada gidişatı değiştirmek için gol atması değil, 

gol attıracak taktiği bulması gerekiyordu. Bir teknik direktör sahaya çıkıp gol atacak değildi ya. Yoksa atabilir miydi? 

Moreno'nun 45 yaşında ve havanın 30 
derecenin üzerinde oluşunun üzerine senelerdir futbol oynamadığını hesaba katmazsanız sahaya çıkıp 45 dakika içerisinde maçı takımına kazandıracak 2 golü atmasına bir engel yoktu. O da şüphesiz böyle düşündü. 
Bir sinirle soyunma odasına daldı. 
Futbolcularının yüzüne baktı ve onların 

birer işe yaramaz olduğunu düşündü. Forvet oyuncusu gözlerini ondan kaçırıyordu. 
Moreno onun karşısına geçti, “Şortunu ve formanı bana ver” dedi. “Yüzüme bakmayı kes ve üzerindekileri bana ver” diye bir kere daha bağırdı. 45 yaşındaki bu adamın sahaya girişi kendine bir futbolcu olarak ne kadar 


güvendiğini, bir antrenör olarak ise kendini ne kadar yetersiz bulduğunu gösteriyordu belki de ama Moreno o an için bunları değil maçı kazanmayı düşünüyordu. 

İki takım da sahadaki yerini aldığında rakip futbolcular gözlerine inanamadı. Jose 

Manuel Moreno'nun hikâyeleriyle büyüyen 

bu gençler şimdi ona karşı oynayacaktı. 21 
yıllık kariyerinde onu durdurmayı başarmak pek mümkün olmamıştı ancak 45 yaşındaki Moreno biraz daha kolay lokma olabilirdi. 
İkinci yarı başlar başlamaz Moreno dizlerinde bir yorgunluk hissetti. Uzun süredir topa dokunmamıştı. Lakin futbol da tango gibiydi. 
Kendini ritme kaptırırsan gerisi pek de zor değildi. Moreno içinse bu iki şey zaten hiçbir 


zaman zor olmamıştı. Topu ayağına aldı. 
Rakiplerini birer birer geçti ve topu o an için takım arkadaşı olan futbolcusuna aktardı. 
Ceza sahasına yöneldi ve gelen topa tango yaparken beline dokunduğu kadınlar gibi zarif 
davrandı. Kaleci gözlerine inanamadığında 45 
yaşındaki Moreno skoru eşitlemiş ve ayaklarını ritme kaptırmıştı bir kere. Artık onu durdurmak daha zordu. Takımının maçı kazanması için Igol gerekiyordu ve topu ayağına aldığı bir sonraki anda dakikalar maçın bitmeye yakın olduğunu gösterecekti. Hikâyeyi güzel yapan şey Moreno'nun takımına sadece beraberlik getirmesi olamazdı. Futbolu güzel yapan şey ise sürprizlerle dolu olmasıydı. Bu yüzden Moreno futbolu ve hikâyeyi güzelleştirecek 


MORENO 


golü attı. Takımının 45 dakika boyunca yapamadığı şeyi 45 yaşında yapmayı başarmış ve maçı Medellin'e kazandırmıştı. 
Maç bittiğinde sahadaki herkes ona hayranlıkla bakarken Moreno güneşin batmakta 

olduğunu fark etti. Uzun süredir bu kadar terlememişti. Herkes böyle inanılmaz bir 

şeyin nasıl gerçekleştiğini birbirine sormaya başladığında o soyunma odasına doğru yönelmişti. Onun için sıradan olan bir şeyin bu kadar abartılmaması gerektiğini söyleyerek üzerindeki formayı çıkardı. Çünkü bir an evvel oradan çıkmalı, kendini hayatın ritmine bırakmalıydı. Çünkü maç bittiğinde başka bir hayat başlardı. 


Meksika'dan döndüğü maçta attığı Üç golü 


düşünürken hakemin 


düdük sesiyle futbol kariyerini noktaladığını 


hatırladı. Artık teknik direktördü ve sahada gidişatı değiştirmek için gol atması değil, gol attıracak taktiği bulması gerekiyordu. 
Bir teknik direktör 


sahaya çıkıp gol atacak değildi ya. 
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ÇATIDAKİ SAHA 
Sah Giuseppe Koleji, 31 Ocak 2017, Torino - İtalya 


mana .—. | — Sİ 
ANTRENMANLARDA MARADONA'YI İZLEYEREK GENÇLİK YILLARINI GEÇİRDİĞİ SERE A'DA PRENS 


MUAMELESİ GÖRDÜ ZOLA, HATTA ONA “MARAZOLA” DEDİ İTALYAN BASINI. ANCAK BU KÜÇÜK DEV ADAM KRALLIĞINI İNGİLTERE'DE İLAN ETTİ... 


NS 


- 


“Bu hayata ne için geldiğimi sorarsanız, size söyleyeceğim sudur: İz bırakarak yaşamak.” 


Emile Zola 


“Bir şeyler yapın. Herhangi bir sey. Yaşıyorsunuz ve sadece 10 yıllarca sürecek, sonra bitti! Toprağın altında solucan yemi olacaksınız. Bir şeyler yapmaya çalışın ve korkunun sizi tüketmesine izin vermeyin.” 


KAAN KAVUŞAN 


1989'da, on yıllar sonra adı skandallara karışacak olan Luciano Moggi, izlediği 

3. Lig maçında gözlerini bir gencin üzerinden alamamıştı. Bu oyuncu öyle çabuk, 

öyle çalımbaz ve öyle kurnazdı ki hiçbir defans oyuncusu üzerine gelmeye cesaret edemiyordu. 1,68 m boyundaki bu büyücü, savunmanın usta İtalyan stoperleri üstüne geldiği anda onlarla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu. Açamayacağı kilit yokmuş gibiydi. Bugüne kadar fiziksel dezavantajları sebebiyle kimse ona yatırım yapmayı düşünmemişti ama o günlerde Napoli için 
çalışan Moggi bir karar verdi: Zola için 2 
milyon liret ödenecekti. 

Napoli'nin Zola için planları vardı tabii 

ki. Moggi hemen, o günlerde tartışmasız 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dünyanın en büyük futbolcusu olan Maradona'nın yanına götürdü. 


Moggi hemen, o günlerde tartışmasız dünyanın en büyük futbolcusu olan Maradona'nın yanına götürdü. Maradona ilk 

antrenmanda “sonunda benden kısa birini getirmişler” diyerek gülse de o gün Zola'nın omzuna aslında Tanrı'nın Eli değmişti. 
A il 


Maradona ilk antrenmanda “sonunda benden kısa birini getirmişler” diyerek gülse de o gün Zola'nın omzuna aslında Tanrı'nın Eli 


Gianfranco Zola 


değmişti. İkili saatlerce beraber çalıştılar. 
Maradona, nasıl çalım atması gerektiğini, topa nasıl falso verileceğini, nasıl frikik kullanılacağını öğretmeye çalıştı. “Bildiğim her şeyi bana Diego öğretti” diyen Zola yavaş yavaş “Marazola” olarak anılmaya başlarken, Maradona da gitmeden önce Napoli taraftarlarına seslenerek şöyle dedi: “Napoli'nin yerime birisini aramasına gerek yok, Zola var.” 

Zola'nın tek öğretmeni Maradona da değildi üstelik. Brezilya Milli Takımı'nın santrforu 
Careca da Napoli'de oynuyordu ve Zola bir 10 
numaradan ziyade “ikinci santrfor” olduğunu düşünüyordu. Careca'yla birlikte vuruş tekniklerini çalıştılar. 


MARAZOLA'DAN HAİNLİĞE 
Zola 23 yaşındayken ilk Serie A maçına çıkmış, geç bir başlangıç yapmıştı ancak etkisi çabuk 


Zola İngiltere'de öyle bir iz bıraktı ki Chelsea giydiği 25 numaralı formayı emekliye ayırdı, taraftarlar onu gelmiş geçmiş en iyi futbolcu seçti, İngiliz hükümeti ona şeref madalyasını takdim etti, 2003 yılında kendisini kısa boylu diye geri çeviren çocukluk hayali Cagliari'yi Serie A'ya çıkarmak için İtalya'ya dönmeden hemen önce 16 gol 


kaydetmişti bile. 


yükseldi. 1989 yılında geldiği Napoli'de bir şampiyonluk yaşadı ve iki sezon içerisinde Sacchi tarafından A Milli Takım'a çağırıldı. 
Ancak Napoli Maradona'nın uyuşturucu testi pozitif çıktığı için büyük bir darbe almıştı ve iki başarısız sezonun ardından kendini büyük bir kriz içinde buldu. 13 milyon lirete “hain” tezahüratlarıyla Parma'nın yolunu tuttu 

Zola da. Aslında gitmeyi hiç istemediğini, zorla satıldığını ancak yıllarca tekrar ederek hatırlatabildi. Her ne kadar gitmek istemese de kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı Parma'da. Takımın başında bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran, maçlardan sonra oyunculara “ter atma koşusu” yaptırışı hâlâ aklımızda olan Nevio Scala vardı. Zola bu yıllar boyunca çevikliğini daha da arttırdı ve özellikle Kolombiyalı santrfor Asprilla ile kurduğu hücum ortaklığı sayesinde takımına bir UEFA Kupası, bir de Süper Kupa kazandırdı. Zafer sevincine çok yakın yerde durduğu bir Serie A şampiyonluğu ve bir de Kupa Galipleri Kupası kaybetti final düzlüğünde... 


CHELSEA'NİN DEĞİŞİM SEMBOLÜ 
Zola hep İtalya'da kalsaydı da büyük bir futbolcu olarak anılacaktı şüphesiz ancak Chelsea'ye gelişi onu bir dünya efsanesi haline getirdi. Londra temsilcisi 70'li yıllardan beri süregelen fetret devrini artık sona erdirmek istiyordu ve takımın başına Gullit getirilmişti. 
30 yaşındaki Zola dışında iki İtalyan daha, 
“Büyük Vialli” ve atom karınca Di Matteo takıma katılmıştı. Lebouef ve Petrescu 

da diğer hamlelerdi. Önce Gullit sonra da Vialli'nin komutaya geçmesine rağmen, Chelsea'deki değişimin sembolü hep Zola oldu. 2000'lerdeki antipatik Chelsea nasıl Chelski diye anıldıysa, o dönemki sempatik Chelsea de Chelsio olarak anılıyordu. 


Zola geldiğinde yaşına şüpheyle bakanlar olmuştu tabii ki İngiltere'de de. Ancak 6. 
maçında West Ham ağlarına defans oyuncusu Dicks'i sağa sola savurarak öyle bir gol bıraktı Ki taraftarlar The Kinks'in ünlü Lola şarkısını Zola'ya uyarladılar. Tekniğin ve kurnazlığın işe yaramayacağı, sadece sertliğin ve çalışkanlığın geçerli olduğunun düşünüldüğü bir ligde bambaşka bir perspektif sunuyordu küçük İtalyan. Hem de kendisi olmaktan bir gram ödün vermeden. Bu dünyada bir iz bırakmak istiyordu, bunu bir başkası olarak yapamazdı. Dünyanın en iyi santrforlarından biri olan oyuncu/menajer Vialli, “Niye kendinize az zaman tanıyorsunuz?” 
sorusuna “Zola kadar iyi değilim” diye cevap veriyordu. Ranieri onun işin şöyle demişti bir maçtan sonra: “Zola her şeyi deniyor, çünkü o bir büyücü. Bir büyücü denemek zorundadır.” 
Altı sezonluk Chelsea kariyerinde oyun görüşü sayesinde hep el üstünde tutuldu. O elin üstündeyse Süper Kupa ve Kupa Galipleri Kupası duruyordu. Spor Yazarları Birliği tarafından “yılın futbolcusu” seçildiği sezon Manchester United'ın kalecisi Schmeichel 

Zola için “O karşısına çıkılamaz biri. Oyunu 

bir başkasının okuyamayacağı kadar iyi okuyor” diyordu. Chelsea ilk Şampiyonlar Ligi maçlarına çıktığında takımın en büyük yıldızı yine Zola'ydı. Galatasaray'ın maalesef 5-0 yenildiği maçta, kaleci Mehmet Bölükbaşı'nı çalımlayarak bir gol atmayı başarmıştı. 
Bundan sebep midir bilinmez, Zola'nın adı bir sezon sonra Fenerbahçe'yle anılmaya başladı. Ha geldi ha gelecek derken, 3 ay geçti ve bir kez daha üzüldü Türkler... 


EMEKLİYE AYRILAN FORMA: 
25 NUMARA 
Zola İngiltere'de öyle bir iz bıraktı ki Chelsea 


giydiği 25 numaralı formayı emekliye ayırdı, taraftarlar onu gelmiş geçmiş en iyi futbolcu seçti, İngiliz hükümeti ona şeref madalyasını takdim etti. 2003 yılında kendisini kısa boylu diye geri çeviren çocukluk hayali Cagliari'yi Serie A'ya çıkarmak için İtalya'ya dönmeden hemen önce 16 gol kaydetmişti bile. Doğduğu Sardinya'nın takımı Cagliari'ye imza attıktan bir hafta sonraysa Chelsea Rus oligark Roman Abramoviç tarafından satın alınarak bambaşka bir devire geçiş yaptı. Belki çok daha başarılı olmayı başardılar ama Chelsio'nun yarısı kadar stil sahibi olamadılar. 

Zola'nın devri başka bir devirdi. Belki Serie A'da kalsa, Juventus, Milan veya Inter gibi takımlarda oynasa İtalyanlar için farklı bir anlam ifade edebilirdi Sihirbaz. Oysaki ülkesinde hiç şanssızlık yakasını bırakmadı. 
94 Dünya Kupası'nda sadece 12 dakika 

forma giydikten sonra yediği haksız kırmızı kart sonrası takıma giremedi. 96 Avrupa Şampiyonası'nda üç maça da ilk 11'de başlarken takım kupadan ilk turda elendi. 
1998 Dünya Kupası maçlarındaysa Cesare 
Maldini onun yerine Roberto Baggio veya Del Piero'yu kullanabileceğini belirterek Zola'yı kadroya almadı. 

Tüm bunlar Zola'yı bir İtalyan efsanesi olmaktan alıkoydu koymasına ama tam da bu sayede enternasyonal bir efsane yaptı. Bugün dünyanın pek çok yerinde Zola'nın minik ama hızlı adımlarla attığı çalımlar, yayından fırlamış bir ok gibi attığı deparlar, tilki gibi kurnaz zekâsı, karşısına aldığı bir defans oyuncusunu birden çok kez geçişi, garip bir falsoyla vurduğu frikikler anımsanıyorsa Zola'ya efsane demenin hiçbir sakıncası yok herhâlde. 
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ELJIF 


ÜSKÜP'TEN İSTANBUL'A: 
İŞLENMEMİŞ BİR 
“ELMAS”... 


TOPA HÂKİMİYET KONUSUNDA OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEĞE SAHİP OLAN ÜSKÜPLÜ SAHAYA ÇIKTIĞINDA DÖNÜŞLERDEKİ RAHATLIĞIYLA INIESTA'DAN ESİNTİLER SUNUYORDU. TEKNİĞİ VE DRİPLİNGLERİ KADAR STİLİYLE DE ZIDANE”I AKILLARA GETİREN ELJİF, MAKEDONYA FUTBOL FEDERASYONU TARAFINDAN 
2016 YILINDA “EN İYİ GENÇ OYUNCU” SEÇİLDİ. 


ÜSK 


KORAY DURKAL 


Makedonların üstüne titrediği bir oyuncu. 
Öyle ki başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke onu milli takımına kazandırmak isterken Makedonya, EJjif'i kaptırmamak için İspanya karşısında düşünmeden A Milli formayı ona emanet etti. 
Daha 6 yaşında futbola başladı genç Makedon. 
Üsküp'ün sokaklarında başladığı futbol hayatı onu yavaş yavaş yeşil sahalara doğru itti. 
Hiçbir zaman sokağın havasından kopmasa da hayalleri için kaldırımları değil tribünleri dolduran kalabalıklara oynamak istiyordu. 
Ve ilginçtir futbola ilk olarak Fenerbahçe Tefeyyuz takımında başladı genç Eljif. Sanki bugünlerin habercisiymiş gibi Fenerbahçe ismiyle ilk kez o günlerde tanışmıştı. Burada Setko ve Saljko hocalarıyla çalışırken kısa 
sürede potansiyelini fark etmeye başladı. 5 
yılın ardından yeteneklerini futsalda gösteren Eljif bu kez Football School Forza'ya geçti, Jovce Dzipunov önderliğinde iki yıl geçiren genç yıldız daha büyük bir meydan okuma için artık hazırdı. 
Bunu başarabileceği yer Üsküp'ün en önemli takımı Rabotnicki'den başkası değildi. Hiç düşünmeden “evet” diyen Eljif, tüm yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A Takım'ın yolunu tuttu. Burada Igor Angelovski ile geçirdiği ilk günlerde umduğunu bulamamıştı, kendisine forma verilmediği anlarda yaşadığı öfkenin zamanla boşuna olduğunu anladı. Çünkü Angelovski aile havası yaratmaya çalıştığı takımda Eljif'i daha büyük hedefler için saklıyordu. 
Ve zamanı geldiğinde hem takımın en önemli yeteneği oldu hem de Hollanda devi Heerenveen'in radarına girdi. 
Bu kısa süreli kariyer Eljifi bambaşka noktalara taşıdı. Topa hâkimiyet konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan Üsküplü 


(— or yeni transferi Eljif Elmas, 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sahaya çıktığında dönüşlerdeki rahatlığıyla Iniesta'dan 

esintiler sunuyordu. Tekniği 

ve driplingleri kadar stiliyle de Zidane" akıllara getiren Eljif, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından 2016 yılında “En İyi Genç Oyuncu” seçildi. 

Aldığı bu anlamlı ödülü önce ailesine ardından kulübü Rabotnicki'ye ithaf eden 
Eljif”in bu potansiyelin fark eden sadece Heerenveen değildi. Manchester City, 
Borussia Dortmund, Benfica, 
Club Brugge ve onlarca kulüp scout ekiplerini genç yıldızı izlettirmek için gönderiyorlardı. 
Polonya'da düzenlenen U21 turnuvasında tüm dikkatleri üzerine çekerken, İspanya'ya karşı da ilk kez A Milli Takım formasını giymekle kalmadı performansıyla herkesi büyüledi. 

Ve herkes onun futbol kariyerine İngiltere ya da Almanya'da devam edeceğini düşündüğü sırada devreye bir başka Üsküplü Pero Antic girdi. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın en 

önemli figürlerinden biri olan Antic, kendisi gibi kariyerine Rabotnicki'de başlayan ElJjif'i ikna ederek Fenerbahçe'ye getirdi. 

Herkesin “emeklilik projesi” 
olarak gördüğü Türkiye'ye uzun yıllar sonra bir yıldız adayı geldi. 
Hem de en büyük hayali günün birinde Altın Top Ödülü'nü kazanmak olan bir yıldız adayı. 


Ve herkes onun futbol kariyerine İngiltere ya da Almanya'da devam edeceğini düşündüğü sırada devreye bir başka Üsküplü Pero 
Antic girdi. Fenerbahçe 
Basketbol Takımı'nın en önemli figürlerinden biri olan AntIc, 

kendisi gibi kariyerine Rabotnicki'de başlayan genç yıldızı ikna ederek Fenerbahçe'ye getirdi. 


Futbol mu daha güzel kızlar mı diye sorsalar hiç düşünmeden futbol derim ama biraz düşünürsem eğer kızlar derim. 
| 
MARIO BALOTELLİ 


Kalemizde bir bilgisayar var ve bu fark yaratıyor. Neuer'in kolları ve vücudu yok; maç anında devreye giren klavyesi var. 


Ma 
ANCELOTTI 


Fiy çmirafeş 


Milan taraftarının sahaya sahte dolar atması beni çok etkilemedi çünkü sadece avroya odaklanıyorum. 
İm eyer 


DONNARUMMA 


Ömer Güvenç: Yusuf Yazıcı büyük takımlarda oynayabilir mi? 
Olcay Şahan: Yusuf Yazıcı zaten büyük bir takımda oynuyor. 
RR 


OLCAY ŞAHAN 


VURDU GOL OLDU 


Muhabir: Neden bir Premier Lig takımına transfer olmadın? 
John Terry: Chelsea'ye karşı oynamanın mental zorluğunu kaldıramazdım. 
EE m a, 


JOHN TERRY 


“Guardiola ve Manchester City'yi incittiysem özür dilerim ancak PSG'ye şampiyon olmak için geldim.” 


mem 
DANI ALVES 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 
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TRABZONSPOR 


AA 


Vİ 


m baza ar 


GE MERA. Şa iy e” 


TRABZONSPOR'UN ÖYKÜSÜ, POPÜLER FUTBOL DÜNYASINA BİRAZ YABANCI BELKİ DE ONLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SIRADAN GELEBİLİR. DOĞRUDUR. ÇÜNKÜ ÖZÜNDE ENTRİKA, HIZLI TÜKETİP KOLAYCA VAZGEÇME LÜKSÜ BARINDIRMAZ. KARMAŞIK VE YALNIZDIR. YETERLİ SAYIDA KRAMPONU OLMADIĞINDAN AYNI AYAK NUMARASINA SAHİP FUTBOLCULARDAN SADECE BİR TANESİNİ OYNATABİLMESİNE RAĞMEN MAÇI KAZANABİLEN BİR EKİBİN FEDAKÂRLIK ÖYKÜSÜDÜR BU. 


SEMA TUĞÇE DİKİCİ 


aradeniz misali hırçın, bazense şiddetli Kii yağmurun ardından gelen yeşilin huzur veren kokusunun sessizlikle eşsiz dansı gibidir Trabzon'u; Trabzonspor'u sevmek. İkisi çoğu zaman bir bütündür. 
Bir futbol takımının bir şehirle ne denli özdeşleşebileceğinin 


Türkiye'yi etkisi altına alacağını birçoğu tahmin edememişti. 

Yarım asırdan fazla süre boyunca lig şampiyonluğunu kendi tekelinde tutan İstanbul takımlarına, futbolu sadece İstanbul'dan ibaretmiş gibi gösteren ulusal basına, hep güçlüden yana olanlara karşı Anadolu'nun bir nevi başkaldırışı olacaktı bordo mavili renkler. 


ŞEHRİN DAR 


de izdüşümüdür. 

İşte bu yüzden Türk futbol tarihinin dönüm noktalarından biridir 
2 Ağustos 1967. 
Bundan 50 yıl önce, yine bir çarşamba günü kurulduğunda, mütevazi bütçeli 

ve amatör ruhlu bir 
Anadolu kulübünün, 
İstanbul takımlarının şampiyonluk hegemonyasına son vermesi kimsenin öngördüğü bir sonuç değildi. 

Oysa 1973-1974 futbol sezonunda 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp, 1. Lig'e yükselen Trabzonlu gençlerin, inanç ve azimle imzaladıkları başarılarının “Efsane Kadro” olarak anılacağını, Karadeniz kıyılarından hızla esen “Fırtına”nın bütün 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1919te şehrin ilk futbol kulübü olan İdmanyurdu'nun faaliyetleri ile başlayan süreç 1920'lerde İdmanocağı ve İdman Grubu ile devam ederken hızla yeni kulüpler kurulmaya başlar. Ve memleketin en büyük 3. ligi 
olan Trabzon Ligi'nde 1923 
yılından 1959'a kadar heyecanı ve tansiyonu eksik olmayan sayısız müsabaka kayda geçer. 


VE ENGEBELİ 
SOKAKLARINDAN 
BUGÜNE... 

İzmir ve İstanbul'dan sonra futbolun 

ilk oynandığı yer 
Trabzon'dur. Çoğu kişi bilmez bu 

detayı. 1900'lü yılların başında önce 
Ortahisar, Kemerkaya ve Yeni Mahalle'deki gayrimüslimlerle ardından da Türk gençlerinin Kavak 
Meydanı'ndaki oyunlarıyla başlar 
Trabzon'un futbol tarihi. 

1913'te şehrin ilk futbol kulübü olan İdmanyurdu'nun faaliyetleri ile başlayan süreç 1920'lerde İdmanocağı ve İdman Grubu ile devam ederken hızla yeni kulüpler kurulmaya 


başlar. Ve memleketin en büyük 3. ligi olan Trabzon Ligi'nde 1923 yılından 1959'a kadar heyecanı ve tansiyonu eksik olmayan sayısız müsabaka kayda geçer. Bu mücadeleleri ve bölge insanının futbola yüklediği anlamı, o dönem Trabzon'da yaşayanlar dışında pek bilen olmaz. Çünkü ulusal yayın organları ve İstanbul merkezli spor basını Anadolu'daki futbol maçlarına, futbol takımlarına ve taraftarlarına pek fazla önem vermez; haber değeri olarak görmez. Tıpkı İlmanocağı'nın kurucularından olan milli soorcularımızdan Süleyman Rıza Bey'in 1922'de derlediği ve ülke futbolunun ilk yazılı kaynağı olan Asoseyşın Futbol Kitabı'nın Trabzon'da basıldığını, hatta Anadolu'daki spor kulüplerine yol gösteren bir kaynak olsun diye Kazım Karabekir tarafından 
100 adet satın alınıp dağıtıldığını birçoğunun 
bilmediği gibi... Mustafa Kemal Atatürk'ün İdman Grubu'nun fahri başkanı olduğunu bilen kaç kişi vardır mesela? Ya da o yıllarda kurulan spor kulüplerinin birçoğunda sanat ve tiyatro kollarında da çalışmalar yapıldığını kaçımız bilir? 


İLK ŞAM PİYONLUK UNUTULMAZ Trabzonspor'un kuruluşundan ilk şampiyonluğuna kadar geçen süre amatör ruhlu bir şahlanış, imkânsızlıklarla adeta alay ediştir desek pek de yanılmış sayılmayız. 
1974-1975 sezonunda o zamanki ismiyle Türkiye 1. Lig'ine hızlı bir giriş yapan bordo 


Süleyman Rıza Bey'in 1922'de derlediği ve ülke futbolunun ilk yazılı kaynağı olan Asoseyşın Futbol Kitabı'nın Trabzon'da basıldığını, hatta Anadolu'dakı spor kulüplerine yol gösteren bir kaynak olsun 

diye Kazım Karabekir tarafından 
100 adet satın alınıp dağıtıldığını 
birçoğunun bilmediği gibi; Mustafa Kemal Atatürk'ün İdman Grubu'nun fahri başkanı olduğunu bilen kaç kişi vardır mesela? 


Trabzonspor zorlu Göztepe deplasmanındadır. 
90 dakikanın sonunda hakem Ertuğrul Dilek'in 
çaldığı düdük sadece 0-0 skorlu bu maçı değil Türk futbolunun da bir devrini bitirmiştir. 
Artık, yeni bir çağ başlamıştır. Ligin şampiyonluk kupasının ilk kez adresi değişmiş, istikamet İstanbul'dan 
1100 km uzaklıktaki 
Trabzon olmuştur. 
Trabzonspor'un 

bu başarısı, Türk futbolunun Anadolu devrimidir. İmkânsız denileni gerçeğe dönüştüren bordo mavili ekibin zaferi, 

bu yüzden futbol tarihimizin bir miladıdır. 
Sunay Akın'ın o güzel teşbihindeki gibi 
Trabzonspor, umudun yenilmez şövalyesidir. 


mavili ekip, 30 puanla sezonu 9. sırada tamamlayarak “biz de varız” mesajını vermiştir. Turgay, Şenol, Necmi, Mustafa, İhsan, Osman, Ünsal, Ali Kemal ve diğerleri... 
Ligin diğer takımları gibi büyük rakamlarla transfer olmamış, 
Trabzon'un kendi yetiştirdiği evlatları, 
1975-1976 sezonunda iç saha maçlarında sadece 1 mağlubiyet alarak şampiyonluğa kilitlendiğinde, gözler 
Karadeniz'e çevrilmiş; 
İstanbul'un tekelinde olan kupanın Trabzon'a gitme olasılığı yavaş yavaş konuşulmaya başlanmıştır. 

Ligin sondan bir önceki haftasında, takvimler 23 Mayıs 
1976'yı gösterdiğinde 


Ligin sondan bir önceki 
haftasında, takvimler 23 
Mayıs 1976'yı gösterdiğinde Trabzonspor zorlu Göztepe deplasmanındadır. 90 dakikanın sonunda hakem Ertuğrul Dilek'in çaldığı düdük sadece 0-0 skorlu bu maçı değil Türk futbolunun da bir devrini bitirmiştir. Artık, yeni bir çağ başlamıştır. Ligin şampiyonluk kupasının ilk kez adresi değişmiş, istikamet İstanbul'dan 1100 km uzaklıktaki 


Trabzon olmuştur. 


TRABZONSPOR 


PANZEHİRİ YİNE KENDİSİ OLAN 

BİR SEVDALUK 

Trabzonspor'un öyküsü, popüler futbol dünyasına biraz yabancı belki de onların bakış açısıyla sıradan gelebilir. 

Doğrudur. 

Çünkü özünde entrika, hızlı tüketip kolayca vazgeçme lüksü barındırmaz. 

Karmaşık ve yalnızdır. Yeterli sayıda kramponu olmadığından aynı ayak numarasına 

sahip futbolculardan sadece bir tanesini oynatabilmesine rağmen maçı kazanabilen bir ekibin fedakârlık öyküsüdür bu. 

Bir şehrin iki renge etle tırnak misali bağlanışıdır. Üstadın kemençeye vurması, horonun dik oynanmasıdır. Yoroz'dan Faroz'a doğru esen bir rüzgardır kimi 

zaman. Kaybolmaya yüz tutan değerlere 

sıkı sıkıya sarılmadır. “Bize her yer Trabzon” söylemindeki memleket hasretidir. 

Hiçbir bağları olmadığı halde herkesin Trabzonsporlu olduğu Diyarbakır Çınar'daki Bağacık, Makedonya'daki Yukarı Batista Köyü'dür. Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi isyandır, fırtınadır. Ve bilinir ki fırtınalar, gemiyi yıpratsa da güvertede hiçbir pislik bırakmaz. 
Bazense yağmurdan sonra etrafı saran yeşilin huzur veren kokusudur. 

Uzaktan bilinmez, kolay anlaşılmaz. Basit gibi görünen zor bir denklemdir. 

Ömer Hayyam tarih için kâinatın vicdanı demiş bir vakit. İşte Trabzonspor da, tam da bu yönleriyle, Türk futbolunun vicdanıdır. 

Nice 50 yıllara... 
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GAFLIK 


MUSTAFA REŞİT AKÇAY CICINHO 


Bizim için zorluk çıkaracak oyuncular var. 


Ben daha çok Sychev üzerinde duruyorum. Ligi dördüncü sırada bitirirsek (Sychev, Lokomotiv Moskova'ya Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz transfer olmuştu.) 


ROBERTO CARLOS MARADONA 


Putin bir kahraman. Odamda iki poster var. Biri Fidel Castro'nun, diğeri Putin'in. Trump ise çizgi film karakterine benziyor. 
e 


6 farklı kadından çocuğum var. Zor 
olan hangi çocuğumun, hangi kadından olduğunu bilmek. 


CLAUDIO BORGHI FATİH ALTAYLI 


Boca'nın teknik direktörlüğünü yapmak, pencereler açık sevişmeye benzer. 
Mahremiyetiniz yoktur. 


Özbek'in yönettiği kulüp ancak gece kulübü olur! 


LEVENT TÜZEMEN TURGAY DEMİR 
Faslı Belhanda 'nın Sneijder rolünü Mehmet Ekici Fenerbahçe forması giysin, oynayamayacağını İsveç'teki maçta gördük. ben de Fenerbahçe forması giyip altına (Belhanda ilk maçta kadroda yoktu.) İskoç eteği giyeceğim. 
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GAFLIK 


ERMAN TOROĞLU RIDVAN DİLMEN 


Mario Gomez'i de hemen Alman Milli Podolski, Japonya öncesi burada idman Takımı'nın santrforuna koydunuz. Kim oynuyor yapıyor. Zaten Alman Milli Takımı için diri orada? Lewandowski var abi. (Lewandowski kalmaya çalışıyor. (Podolski Alman Milli 

Polonya Milli Takımı'nda oynuyor.) Takımı'nı bıraktı.) 
m ll ke e e 4 a a ar ae ir 
GÖKMEN ÖZDENAK AYKUT KOCAMAN 
Yahu Sneijder 17 asist yaptı da Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü hepsi gol mü olmuş? mağlup olunca ne deneceğini unuttum. 


TURGAY DEMİR DURSUN ÖZBEK Galatasaray taraftarı hiç değilse bir Bilal Meşe: Galatasaray "dan emekli başka siyahiyi on saniyeliğine Gomis olacaksınız galiba başkan... 
zannetmiş, Fenerbahçeli dostlar Ekici'yi Dursun Özbek: Emeklilik yaşım geçti. 
aylardır Alex sanıyor. Feci bir durum... Bağkur emeklisiyim. 


Bülent Uygun: Tatlı yemeye... 


BÜLENT UYGUN EMRE BOL ş 

İ 

Kenan Erçetingöz: Antep'e futbol Beşiktaş, Pepe'yi alamayacak. Çokda | oynamaya mı gittiniz, tatlı yemeye mi? büyütmeyin. Sonuçta stoper. zi 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SOR NİYE YENİLDİK 


BİR TARAFTAR HASTALIĞI OLAN “MAĞLUBİYETE BAĞLI KALP KIRILMASI” HER İNSANI FARKLI ETKİLER. KİMİ MİDEYE YUMRUK YEMİŞ GİBİ İKİ BÜKLÜM KALIP SESSİZLEŞİR, KİMİ LİTERATÜRE YENİ KÜFÜRLER EKLEMEK İÇİN BİR ARAYIŞA GİRER. FAKAT İŞİN BİR BAŞKA BOYUTU DAHA VAR. HAYALLERİN YIKILMASINA VERİLEN REAKSİYON İNSANDAN İNSANA NASIL DEĞİŞİYORSA, HER YENİLGİ DE TARAFTARIN CANINI AYNI YAKMAZ. ÇÜNKÜ YENİLMENİN DE ÇEŞİTLERİ VARDIR. 


CEM FANTE 


BC'nin ünlü komedi şovu Saturday 
N Night Live'ın yaratıcısı Lorne Michaels, katıldığı bir programda, arkadaşının göçmen babasının Amerika'ya geliş öyküsünden bahseder. 
Aralarında; geçmişten, beklentilerden ve gerçeklerden konuşurken, konu yıllar önce geminin limana yanaştığı o ana gelmiştir. 
Adam, New York limanına ayak basmak üzereyken “caddeleri altın kaldırımlarla döşenmiş” bir şehre geldiğini hayal eder. 
“Peki, neyle karşılaştın?” diye sorar, Michaels. 
Adam cevap verir: 
1 Caddeler altın kaldırımlarla döşeli değildi. 
2) Caddeler kaldırım döşeli de değildi. 
3) Caddelere kaldırım döşeme işinde beni çalıştıracaklardı. 
Yeterince uzun yaşarsanız, hayallerinizle gerçekler bir yerde çarpışır. 
Hayallerinizi gerçekleştirebildiyseniz zaten tavsiyeye, benim gibi büyük büyük laflar eden sıradan adamların karalamalarında mana aramaya ihtiyacınız yoktur. Mutluluğunuzun uzun sürmesini dilerim. 
Genel çoğunluktansanız, yani gerçek hayat 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hayallerinizi yendiyse, bu durumla nasıl 

baş ettiğiniz; hem sizin hakkınızda çok şey söyler, hem de geri kalan hayatınızın nasıl geçeceğinin göstergesidir. 

Yaşam koçu/motivasyon kitapları yazarı gibi konuştuğumun farkındayım. Bir aralar, olmaya da özenmedim değil. Fakat bu, başka bir zamanda, mümkünse kadehlerde buzların şıkırdadığı bir masada anlatılacak bir hikâye. 
Futbol hayal kurdurur. Bulunan boş kâğıtlara 


Yeterince uzun yaşarsanız, hayallerinizle gerçekler bir yerde çarpışır. 
Hayallerinizi gerçekleştirebildiyseniz zaten tavsiyeye, benim gibi büyük büyük laflar eden sıradan adamların karalamalarında mana aramaya ihtiyacınız yoktur. 
Mutluluğunuzun uzun sürmesini dilerim. 
Genel çoğunluktansanız, yani gerçek hayat hayallerinizi yendiyse, bu durumla nasıl baş ettiğiniz; hem sizin hakkınızda çok şey söyler, hem de geri kalan hayatınızın nasıl geçeceğinin göstergesidir. 


kadrolar yazdırır. Kalın kış yorganlarının altında takımınızın zaferden zafere koştuğu namağlup sezonların düşlerini gördürür. 
Sonra bu hayaller taraftarlığın gerçeklik duvarına çarparlar. Hiçbir takım, her zaman kazanamaz. 

Zaten kazanan takımın taraftarıyla ilişkisi 

de pek sürpriz içermez. Ve belki yaşımın gereği; hayatta beni şaşırtmayan şeyler artık heyecanlandırmadığından, üzerlerine düşünmek çok da cazip gelmiyor. Oysa mesela; 
1981-1982 sezonuna kadar 
şampiyon olmadan geçen 14 
yılda, Beşiktaş'ın maçlarına giden taraftar sayısının giderek arttığını söylesem, eminim ilginizi çekerim. Hayal kırıklığına rağmen artan bağlılık, biraz tuttuğunuz takımdan ne beklediğinizle, sanırım biraz da takımınız yenildiğinde nasıl yenildiğiyle bağlantılıdır. 

Bütün yenilgiler can acıtır. 
Bir taraftar hastalığı olan “mağlubiyete bağlı kalp kırılması” her insanı farklı 


etkiler. Kimi mideye yumruk yemiş gibi iki büklüm kalıp sessizleşir, kimi literatüre yeni küfürler eklemek için bir arayışa girer. Fakat işin bir başka boyutu daha var. Hayallerin yıkılmasına verilen reaksiyon insandan insana nasıl değişiyorsa, her yenilgi de taraftarın canını aynı yakmaz. Çünkü yenilmenin de çeşitleri vardır. 


FAVORİYKEN YENİLMEK 

Ya ekranın karşısına ya da stadyumda koltuğunuza yerleşmişsinizdir. Kendinizi, 

güle oynaya kazanacağınıza emin olduğunuz bir görsel şölene hazırlarsınız. Maç başlar, dakikalar geçer. İçinize bir şeylerin ters gittiğine dair bir sıkıntı yerleşmeye başlar. 
Sebepsiz kalp çarpıntıları yaşarsınız. Rakip, sizi doğrular şekilde -biraz da talihin yardımıyla- bir gol bulur. Başınızı istemsizce ellerinizin arasına alırsınız. Sonra saçlar “yolunur mu acaba?” diye şöyle bir çekiştirilir. Kafanızı -onlar farklı bir şey görmüş olabilirler gibisağa sola çevirip yanınızdakilerden “yok, merak etme, sana öyle geldi” demelerini beklersiniz. Demezler. Onlar da aynı boş bakışlar, hayretle açılmış ağızlarla size bakmaktadır. 
Saatinize göz atıp hızlıca 

kaç dakika kaldığını kontrol edersiniz. Yeterli zaman vardır ama takım da sanki sizinle beraber buz kesmiştir. Maç başlamadan önceki neşeli ve akli melekeleri yerinde birey, yerini yavaş yavaş tırnak yiyen, durup durup “hadi oğlum!” 
diye bağıran, pozisyonlar harcandıkça üzerinde durduğu zeminde tepinen bir asabiyet yumağına bırakır. Çabalar sonucu değiştirmez. 

Maç biter. Koltuğunuza yığılırsınız. 

Zihniniz; “Acaba burada 

mı kalsam? Mahalleye dönmesem, işe gitmesem. 
Tanıdığım kimseyi görmeden yeni bir hayata başlarım. 
Telefonu da kırarım. Belki birkaç yıla kadar her şey unutulur” opsiyonunu 

hızlıca değerlendirir. Neden sonra yanınızdakinin “hadi, hadi” diye dürtmesiyle kendinize gelirsiniz. Dönüş yolunda başınızı otobüsün camına dayar, dalga 

geçecek arkadaşlarınıza söyleyeceklerinizi çalışmaya başlarsınız: “Bizim böyle bir yenilgiye ihtiyacımız vardı. Tamamen laubalilikten. Bakın size söylüyorum, biz bir daha yenilmeyiz.” 

En güzel anlatan cümle: Beyler bittik biz, bittik. 


Boynunuzdaki atkıyı gören çocuk “abi, maç kaç kaç?” diye sorar. “2-0 yenildik, ama...” dediğiniz anda kafasını çevirip arkadaşına “Ben dedim sana alt biter” 
diyerek yürümeye devam eder. “Sor bir, niye yenildik” 
dersiniz belli belirsiz. 
Aslında yenilmenizin çok mantıklı bir sebebi vardır. 


FAVORİYE YENİLMEK 
Umut düşmanınızdır. Çok sevdiğiniz takımınızın -olasılıklar ne kadar aleyhine olursa olsun- bir mucize yaratacak potansiyeli olduğu düşüncesi sizi asla terk etmez. 
Çevrenizdekilere -maç sonrası olası bir hezimette dalga geçmelerini önlemek için- 
“kesin yeniliriz, hiç şansımız yok” deseniz de, siz içten içe takımınızı sevmenize sebep olan o eşsiz ruhun, bir şanlı direnişe imza atabileceğine inanmak istersiniz. 
Maç başlar. İlk 8-10 dakikayı bir atlatsanız... 
Atlatamazsınız. Daha kadroları saymadan... 
Sonra goller arka arkaya gelir. Golünü atıp, “bir sonrakini sana attıracağım” diye arkadaşına işaret eden sarı kafalı çocuğa kırk yıllık kan davalınız gibi bilenirsiniz. 
Maçı seyrederken yavaş yavaş yaşam enerjiniz çekilir. Bir süre sonra, “ruhunuz yukarı yükselmiş de kendinizi önünüzde akıp giden oyunla beraber seyrediyormuşsunuz” gibi bir yabancılaşma hissi gelir. Düdükle beraber mutluluğunuzu ve ağız tadınızı koltuğunuza bırakıp sessizce çıkarsınız stadyumdan. 

En güzel anlatan cümle: Bitir 

hoca, bitir! 


HAKEM HATASIYLA YENİLMEK 
Takım iyi oynamaktadır. 
Kazanmanın eşiğinde olduğunuzu düşünürsünüz. 
Sonra -size uzak kalede- rakip oyuncu ceza alanınıza girer girmez yere düşer. Hakemin koşuşunu “hayır, hayır, hayılırrr” diye bağırarak durdurmayı denersiniz. 
Nedense hiçbir zaman işe yaramaz. O penaltı verilir 

ve o kırmızı kart çıkar. 
İtirazları, umut dolu gözlerle, tarihte ilk defa bir hakemin kararını değiştirmesini dileyerek izlersiniz. Nafile. 
Tam o anda maçı TWden seyreden arkadaşınızdan telefonunuza bir mesaj düşer: “Penaltıyla alakası yok.” 
Zaten başladığınız yuhalama senfonisi daha da yüksek 

bir perdeye çıkar. Takımın 

da morali bozulmuştur. 
Beklediğiniz reaksiyon gelmez. Yediğiniz ikinci golden sonra maçı bırakıp hakeme odaklanırsınız. Doksan dakika bitip dışarı çıktığınızda herkesin bu faciayı konuştuğunu, ülkede yaşamın durduğunu düşünürsünüz. Oysa hayat, sizin için neyin önemli olduğunu pek umursamadan, hızlı akışına devam etmektedir. 
Boynunuzdaki atkıyı gören çocuk “abi, maç kaç kaç?” diye sorar. “2-0 yenildik, ama...” 
dediğiniz anda kafasını çevirip arkadaşına 


SOR NİYE YENİLDİK 


“Ben dedim sana alt biter” diyerek yürümeye devam eder. “Sor bir, niye yenildik” dersiniz belli belirsiz. Aslında yenilmenizin çok mantıklı bir sebebi vardır. Ama nedense acınızı hafifletmemektedir. 


“Kaleci rahat alır” diye geçer aklınızdan. “Ama artık çıkması lazım. Çıksana...” Çıkmaz. 
Çok geç olana kadar bekler. 
Sonra öne doğru üç-dört adım atar. Geç kaldığını anlayınca, anlamsızca aynı adımları geriye atmaya başlar. Pır pır topu alır. 
Zaten aklı karışmış kalecinizin yanından topu köşeye bırakır. 
Başınıza ne geldiğini anlamaya çalışırsınız. 


KENDİ OYUNCUNUZUN YAPTIĞI DRAMATİK HATAYLA YENİLMEK 

Sabaha kadar oynansa gol olmayacak bir maçta, beraberliğin yettiği takım taraftarının rahatlığıyla çekirdek çitlemektesinizdir. Son dakikalara girilirken yanınızdakine “bir gol atsak da rahat rahat seyretsek” deyip kafanızı çevirdiğinizde, hayal meyal kalenize atılan bir geri pasın hafif kısa düştüğünü görürsünüz. 
Bütün maç sizi tedirgin eden tek oyuncu olan rakibin pır pır forveti fırlar. “Kaleci rahat alır” diye geçer aklınızdan. “Ama artık çıkması lazım. Çıksana...” Çıkmaz. Çok geç olana kadar bekler. Sonra öne doğru üç-dört adım atar. Geç kaldığını anlayınca, anlamsızca 

aynı adımları geriye atmaya başlar. Pır pır topu alır. Zaten aklı karışmış kalecinizin yanından topu köşeye bırakır. Başınıza ne geldiğini anlamaya çalışırsınız. Etrafınızdaki herkes “biz ne seyrettik” der gibi birbirini bakmaktadır. Kaleciniz topu kaleden alır. 
Pişkin pişkin, sanki sorun diğer oyuncuların gayretiymiş gibi, “haydi, haydi” diye el çırpar. Santra yapılır, bir iki dakika orta saha mücadelesinden sonra hakem düdüğünü çalar. İhanete uğramışlık hissine, dilinizde pas tadı ve hafif bir mide bulantısı eşlik eder. 
Motorda hırsını alamamış bir abi, “neden çıkmıyorsun kardeşim, yok abi bize bir kaleci şart” diye bağırır ortaya. Kafanızı onaylar gibi sallayıp, dönüp motorun çıkardığı dalgaları seyretmeye başlarsınız. 

En güzel anlatan cümle: Çınınmununnıkkkkkkkkk! 
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5” bio, 


EİN in 


GALLANANIA 


GAZZAMANIA BAŞLAMIŞTI. SÜREKLİ GÜNDEMDEYDİ. 
TELEVİZYON VE GAZETELER ONDAN BAHSEDİYOR, HAKKINDA SÜREKLİ HABER YAPILIYORDU. ADININ YER ALDIĞI BİR COMMODORE 64 OYUNU VE “LET'S HAVE A PARTY” ADINDA BİR ALBÜM BİLE YAYINLANMIŞTI. ANCAK ONU SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTAN VE ŞÖHRETİNİN GÜNDEN GÜNE ARTMASINI SAĞLAYAN İNGİLİZ BASINI İLERLEYEN YILLARDA EN BÜYÜK DÜŞMANI OLACAKTI. 


ONUR BİLGİÇ 


29 Mayıs 1985'de yaşanan Heysel faciasından 
sonra İngiliz kulüpleri Avrupa kupalarından 5 
yıl men cezası almıştı. 1985-1990 arası İngiliz futbolunu uluslararası turnuvalarda temsil 
eden tek takım İngiltere Milli Takımı'ydı. 1986 
Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Maradona'lı Arjantin'e veya başka bir ifadeyle Tanrı'nın Eli'ne elendiler. 1988 Avrupa Şampiyonası ise tam bir fiyaskoydu. Sovyetler Birliği, Hollanda ve İrlanda'nın bulunduğu grupta, İngiltere puan bile alamadı. 1990 Dünya Kupası başladığında ilginç bir tesadüf yaşanmış ve 
1988 Avrupa Şampiyonası'ndaki gruptan 
Hollanda ve İrlanda, İngiltere ile yine aynı grupta yer almıştı. Ancak İngiltere bu kez lider olarak 2. Tur'a çıkmayı başarmıştı. Farkı yaratan nedenlerden biri, o yıl İngiltere formasıyla ilk kez uluslararası bir turnuvada yer alan 
23 yaşındaki bir 
oyuncuydu. Paul 
Gascoigne. 

2. Tur'da Belçika maçının 119. 
dakikasında David 
Platt'in golü ve çeyrek finalde 
Kamerun karşısında 
Gary Lineker'in uzatmalarda attığı penaltı İngiltere'yi yarı finale çıkarmıştı. 
4 Temmuz 1990'da 
Torino Delle Alpi 
Stadı'nda İngiltere, 
1966 Dünya Kupası 
finalinden sonra tarihinin en önemli maçına çıkıyordu. 


Gascoigne, gerek Berthold'un abartılı davranışları gerekse 
Alman futbolcuların hakeme 

itirazları sonrası sarı kart gördü. 
Bu sarı kart Gascoigne'in cezalı duruma düştüğü ve turnuvayı kapattığı anlamına geliyordu. Artık turnuvadaki son dakikalarını oynadığının bilincindeydi. Kısa süre sonra Gascoigne gözyaşlarını tutamadı. Gazza'nın bu halini gören takım arkadaşı Gary 
Lineker saha kenarına işaret ederek “Keep an eye on him” 
(Ona dikkat edin) derken bu kare kameralardan kaçmamıştı. 


Rakip Almanya'ydı. 90 dakika Brehme ve Lineker'in golleriyle 1-1 sona ermiş ve maç uzatmaya gitmişti. Uzatmalarda yaşanacak bir olaysa Paul Gascoigne için unutulmaz olacaktı. 
Bir pozisyon sonrası Thomas Berthold'a faul yapan Gascoigne, gerek Berthold'un abartılı davranışları gerekse Alman futbolcuların hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü. 

Bu sarı kart Gascoigne'in cezalı duruma düştüğü ve turnuvayı kapattığı anlamına geliyordu. Artık turnuvadaki son dakikalarını oynadığının bilincindeydi. Kısa süre sonra Gascoigne gözyaşlarını tutamadı. Gazza'nın bu halini gören takım arkadaşı Gary Lineker saha kenarına işaret ederek “Keep an eye 

on him” (Ona dikkat edin) derken bu kare kameralardan kaçmamıştı. 

120 dakika sonrası 1-Tlik eşitlik bozulmamış 
ve maç penaltılara gitmişti. Teknik direktör Bobby Robson, Paul 
Gascoigne'in yanına giderek “Turnuvanın en iyi oyuncularından biriydin. Üzülme. 

Bu senin için sadece başlangıçtı. Devamı gelecektir” sözlerini söyledi. Evet, Bobby 
Robson, Gascoigne'in turnuvanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söylerken haklıydı. Ancak 1990, 
Gascoigne'in ilk ve son Dünya Kupası olacaktı. Devamı gelmeyecekti. 
Penaltılar sonrası 
Almanya İngiltere'yi elemiş, finale yükselmişti. İngiltere ve Gascoigne için 
Dünya Kupası rüyası sona ermişti. 


İngiliz futbolcular ülkelerine döndüğünde verdikleri onurlu mücadeleden ötürü birer kahraman gibi karşılandı. Bu kahramanların başında Paul Gascoigne vardı. Ülkede artık Gazzamania başlamıştı. Sürekli gündemdeydi. 
Televizyon ve gazeteler ondan bahsediyor, hakkında sürekli haber yapılıyordu. Adının yer aldığı bir Commodore 64 oyunu ve 

“Let's Have a Party” adında bir albüm bile yayınlanmıştı. Ancak onu sürekli gündemde tutan ve şöhretinin günden güne artmasını sağlayan İngiliz basını ilerleyen yıllarda en büyük düşmanı olacaktı. 

37 maçta 19 gol gibi bir istatistikle sona eren 
1990-1991 sezonundaki FA Kupası finalinde Gascoigne'in yaşadığı sakatlık kariyerinden bir yıl çaldı. 1991-1992 sezonunu oynamadan geçiren Gazza, buna rağmen 8,5 milyon sterlin karşılığı Lazio'ya transfer oldu. Beklentilerin altında kalan Lazio kariyerinde en özel anı Roma derbisinde attığı goldü. Üç sezon sonra Glasgow Rangers'a transfer olduğunda ödenen 4,3 milyon sterlin kulüp rekoruydu. 
1995-1996 sezonu Gazza için yeni bir başlangıçtı. Lazio'da üç sezonda sadece 6 gol atabilen Gascoigne, Glasgow Rangers ile ilk sezonunda 19 gol atarak yeniden döndüğünün sinyallerini veriyordu. Artan performansı sonrası İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Terry Venables ona yeniden kapıları açtı. 
Mükemmel geçen 1995-1996 sezonu sonunda ufukta yeni bir turnuva görünüyordu. 


Turnuva öncesi Hong 
Kong'da bir barda içki içerken görüntülenen Gascoigne, 
McManaman ve Sheringham'ın fotoğrafı The Sun Gazetesi'nde utanç ve aptal kelimelerini birleştirerek Disgracefool manşetiyle yayınlanmıştı. 
Gascoigne basının bu haberlerine attığı golün yanı sıra sevinciyle cevap vermişti. 
Basının Gascoigne'e cevabı ise özür dilemekti. 


Euro 96 İngiltere'de düzenlenecekti ve İngiltere Milli Takımı'nda 1990 Dünya Kupası'ndan Paul Gascoigne'in yanı sıra Stuart Pearce ve David Platt de bulunuyordu. 
Turnuvaya İsviçre beraberliği ile başlayan İngiltere, 2-0 galibiyet aldığı İskoçya maçında çıkışa geçti, ikinci gol Paul Gascoigne'den geliyordu. Hem de ne gol. 
Gazza attığı bu olağanüstü gol sonrası Steve McManaman ve Teddy Sheringham ile sevincini paylaşırken tabloid basına 

da bir mesajı vardı. Turnuva öncesi Hong Kong'da bir barda içki içerken görüntülenen Gascoigne, McManaman ve Sheringham'ın 


fotoğrafı The Sun Gazetesi'nde utanç ve aptal kelimelerini birleştirerek Disgracefool manşetiyle yayınlanmıştı. Gascoigne basının 


bu haberlerine attığı golün yanı cevap vermişti. Basının 
Gascoigne'e cevabı ise özür dilemekti. 

2. Tur'da İspanya'yı penaltılarla geçen İngiltere yarı finalde 1990'daki gibi 
Almanya ile karşılaştı. 
Wembley'de oynanan 

maça İngiltere hızlı başladı ve daha 3. dakikada 

Alan Shearer ile öne 

geçti. 16. dakika Stefan 
Kuntz'un golüyle Almanya 
1-Vlik eşitliği sağladı. 90 
dakikası bu skorla biten mücadelenin uzatmalarında hem İngiltere'nin hem 

Paul Gascoigne'in kaderini belirleyecek bir pozisyon yaşandı. Altın gol kuralının uygulandığı uzatma dakikalarında Alan 
Shearer'ın ceza sahasına gönderdiği pasa Gascoigne 


sıra sevinciyle 


Paul Gascoigne'in kariyerinde iki kırılma 
anı vardı. İlki 1988 
yılında Manchester 
United'ın teklifini kabul etmesine rağmen Tottenham 
Hotspur'a gitmeyi tercih etmesiydi. Gazza, Alex 
Ferguson'ın oyuncusu olsaydı Premier Lig şampiyonlukları yaşayacak ve belki de 
Manchester United tarihine geçecekti. 


GASCOIGNE 


yanı sıra Everton, Burnley, Gansu Tianma 

ve Boston United maceraları bu yüzden 

hep kısa sürdü. Futbolculuk hayatı her ne kadar başarılı bir dönemi barındırsa da saha 


dışında yaşadığı problemler kariyerinin önüne geçmişti. 
Bu problemlerin sürekli gündeme yansımasının nedeni de birkaç yıl öncesine kadar kendisini bir fenomen haline dönüştüren 
İngiliz basınıydı. 

Paul Gascoigne'in kariyerinde iki kırılma anı vardı. İlki 1988 yılında 
Manchester United'ın teklifini kabul etmesine rağmen Tottenham 
Hotspur'a gitmeyi tercih etmesiydi. Gazza, Alex 
Ferguson'ın oyuncusu olsaydı Premier Lig şampiyonlukları yaşayacak ve belki de Manchester 
United tarihine geçecekti. 
Bir diğer kırılma anı ise Euro 
96 yarı finaliydi. Almanya 
karşısında o golü atsa 


tüm gücüyle koşmuş ve hamle yapmıştı ama topa dokunamamıştı. O golü atsa İngiltere'yi finalist yapan oyuncu olarak tarihe geçecek, 


hem kendi kariyeri hem de İngiltere futbol tarihinin kaderini değiştirecekti. Almanya'nın 
penaltılarla finale yükseldiği 26 Haziran 1996 


kariyeri daha iyiye gidecek ve belki de Wembley'in önüne heykeli dikilecekti. 
Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Uzatmaların ardından penaltılara giden maçta Almanya 


finale yükselirken, Gascoigne içinse bu maç uluslararası turnuvalardaki son maçı 


oluyordu. Unutulmaz anlara sahne olan Euro 96, Gascoigne için sonun başlangıcı olacaktı. 

Glasgow Rangers'da işler kısa bir süre daha iyi gitmesine rağmen 1998'de attığı bir 

gol sonrası yaptığı flüt 

çalma hareketi, oyuncunun kulüpten kovulmasına sebep oldu. Bu flüt çalma hareketinin siyasi anlamı vardı ve Protestan organizasyon Orange Order ile bağdaşıyordu. Katolik Celtic taraftarlarınca bir nefret sembolü haline dönüşen ve 
IRA'dan ölüm tehditleri alan Gascoigne, İskoçya Futbol Federasyonu tarafından para cezasına çarptırılmasının yanında kulüpten 

gönderilerek Middlesbrough'a transfer oldu. 

1998'de yıllar sonra tekrar ülkesi İngiltere'ye dönen Paul Gascoigne'in yeni takımında 


işler ilk zamanlarda iyi gitmesine 


rağmen, alkol sorunu kariyerini 


bitirme noktasına getiriyordu. Artık önünde futboldan çok alkol ve uyuşturucu ile geçecek yıllar vardı. Middlesbrough'un 


un 


ÜL 


C. “ 


gecesi Gazzamania sona ermişti. Günümüze kadar devam eden alkol ve uyuşturucu sorunları ile geçecek yıllar Paul 

Gascoigne'i bekliyordu. 


DUALARIMIZ SENİN 


Aim : 


JOHAN CRUYFF'UN AYDA BİR ÖZEL OLARAK BARCELONA'DAN GELİP İZLEDİĞİ, OYNADIĞI HER MAÇI KAPALI GİŞE DURUMUNA GETİREN BİR OYUNCUYDU. ONU İZLERKEN BÜYÜLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ. O HAZİN OLAYIN ARDINDAN AMSTERDAM'A DÖNEN NOURI, ŞU AN AMSTERDAM AMC HASTANESİ'NDE TEDAVİ ALTINDA. DURUM İLE İLGİLİ EN VURUCU DEMEÇ, KULÜBÜN GENEL DİREKTÖRÜ OLAN EDWIN VAN DER SAR'DAN GELDİ: “BU HAZİN OLAY YAŞANMAMIŞ OLSA HANGİ NOKTAYA GELEBİLECEĞİNİ MAALESEF HİÇBİR ZAMAN 


ÖĞRENEMEYECEĞİZ.” 


OĞUZHAN OĞUZ 


ollanda futbolu son yıllarda yaşadığı - düşüşün ardından 1996 ve sonrasında 

dünyaya gelen oyuncularıyla yeni bir jenerasyon ve yeni başarılar kurgulama hedefindeydi. O grubun -belki de açık ara- en yetenekli futbolcusu da Ajax forması giyen Abdelhak “Appie” Nouri idi. Kalabalık bir ailenin (yedi çocuklu) evladı olan Abdelhak, 
futbol hayatına Hollanda'nın Eendracht 82 
takımında başlamıştı, kısa sürede de Faslı nüfusun ağırlıkla tercih ettiği, profesyonel kulüplerin de takip ettiği 
DCG kulübüne transfer oldu. 
Henüz 7 
yaşındayken de Ajax altyapısına dahil olup tüm alt yaş takımlarında oynadı, birçok uluslararası turnuvada da “en değerli oyuncu” seçilme şerefine nail oldu. 
Kısa boyu ve ince fiziğine bakan çok kişi, “bu fizikle topçu olmaz” demiştir mutlaka. 
Ama Nouri, bir kez bile fiziğinin handikabını 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yaşamadı. Çok çabuk düşünen ve çok 

çabuk uygulayan bir oyuncu olmasıyla öne çıkıyordu. Eşsiz bir pas yeteneği, üst düzey dripling özelliği ve olağanüstü saha görüşü ile oyun aklı, onu özel kılan şeylerdi. Çok zor görüneni o denli basit gösterirdi ki kimse anlamadan takımı bomboş bir şut fırsatı yakalar, oyunun da dominant tarafı olurdu 


Sezonun bir noktasından sonra (ayakta duranlar dahil olmak üzere) 4000 kişi kapasiteli 
Ajax altyapı tesislerinde (B Takım'ın maçlarını oynadığı tesis) maç günleri yer bulunamaz olmuştu. Tüm sezon ve öncesindeki sezonlarda maçlarında en az 60 kez yerini alabilmiş biri olarak kendimi bu bağlamda şanslı hissettiğimi söylemeliyim, zira çok özel bir oyuncuyu izleme şansı buldum. 
Gişedeki kuyruk kilometre kadar oluyordu ve bunun birinci sebebi, Nouri'nin ta kendisiydi. 


sıkça. Öyle ki, 18 yaşında oynamaya başladığı Ajax B Takımı ile Hollanda 2. Ligi'nde harikalar yaratmış, 2016-2017 sezonunda 

2. Lig düzeyinde “ligin en değerli oyuncusu” seçilmişti. Nouri önderliğinde sezonu 

2. bitiren Ajax B Takımı, bunu 90 üstü gol atarak başarmıştı. Sezonun bir noktasından sonra (ayakta duranlar dahil olmak üzere) 
4000 kişi kapasiteli Ajax altyapı tesislerinde 
(B Takım'ın maçlarını oynadığı tesis) maç günleri yer bulunamaz olmuştu. Tüm sezon ve öncesindeki sezonlarda maçlarında en az 
60 kez yerini alabilmiş biri olarak kendimi bu 


bağlamda şanslı hissettiğimi söylemeliyim, zira çok özel bir oyuncuyu izleme şansı buldum. 
Gişedeki kuyruk kilometre kadar oluyordu ve bunun birinci sebebi, Nouri'nin ta kendisiydi. 
Ajax'ın kulüp efsanesi (Mr. Ajax olarak anılan) Sjaak Swart, “Appie Ajax'tır, 


Ajax da Appie'dir” 
diyerek onun kulüp için önemini ortaya koyuyordu. A Takım ile de sıkça maça 

çıktı geçen sezon. İlk resmi maçında Willem karşısında sonradan oyuna girip frikik pozisyonu olduğunda topu istemesi ve 

gole çevirmesi, 

hem özgüveni hem yeteneğinden kesitti. 
Bu sezon, onun belki de Hakim Ziyech'in veliahdı olacağını kanıtlayacağı yıl olacaktı. Belki de formayı temelli alacağı yıl. Ta ki Zillertal'deki o sıcak cumartesi gününe dek... 

Sezona belli başlı küçük sakatlıklarla başlamıştı genç maestro. Ama hazırlık maçlarına yetişebilecek durumdaydı. Bu sezon onun sezonu olacaktı. 
Bremen karşılaşmasında ikinci yarının ortalarına gelindiğinde kendisini birden yere bırakınca ortalık panik havasına büründü. Gölge yaratmak amacıyla etrafını havlularla 


sararak kalp masajı uygulayan doktorlar, ilk müdahaleyi yapmış ve yaklaşık yarım saat sonra da ambulans gelmişti. Önce hayati tehlikesinin kalmadığı, akabinde de 


kalp ve beyin tomografilerinin temiz çıktığı anlaşılmıştı. Hava olumluydu, herkes artık Nouri'nin uyanmasını bekliyordu. Ancak uyanınca yapılan nörolojik testler, kelimenin tam anlamıyla trajedinin habercisiydi. 
Nouri'nin beyni ağır ve onarılamaz hasar almıştı, ağabeyinin deyimine göre, artık düşünemez haldeydi. 

Durum ile ilgili en vurucu demeç, kulübün genel direktörü olan Edwin van der Sar'dan geldi: “Bu hazin olay yaşanmamış olsa hangi noktaya gelebileceğini maalesef hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.” 

Johan Cruyff'un ayda bir özel olarak Barcelona'dan gelip izlediği, oynadığı 

her maçı kapalı gişe durumuna getiren 

bir oyuncuydu. Onu izlerken büyülenmemek mümkün değildi. Bu hazin olayın ardından 
Amsterdam'a dönen 
Nouri, şu an Amsterdam 
AMC Hastanesi'nde tedavi altında. 
Amsterdam'a dönüşünün ardından evinin önünde toplanan, Ajax A 
Takımı'nın da tam kadro dahil olduğu kalabalık inanılmaz boyuttaydı. Bu bile aslında arkasındaki kitlenin, onun nasıl bir futbolcu ve nasıl bir karakter olduğunun göstergesiydi. 

UT9 Avrupa 
Şampiyonası'nda 
Hırvatistan maçında, dönerken topuğuyla yaptığı asist ya da 
Spartak Moskova U19 maçında topa Vurur gibi yapıp rakibi bu 
“fake” ile düşürdükten sonra yerdeki rakibin yanından yürüyerek geçmesi... Hep 

bu tip jeneriklik olaylar ile akılda kalacak Abdelhak Nouri. 
Artık futbol yaşantısına devam etmesi mümkün görünmüyor. Amsterdam'ın kenar mahallelerinden biri olan Geuzenveld semtinde, kötü yola düşmüş birçok gencin arasından çıkıp profesyonel olmayı başarmıştı. Dahası, bu kötü yola | düşen ya da düşme potansiyeli olan | gençlere umut kapısı olmuş, onların 

da bir meslek edinip doğru bir hayat yaşamasına katkılarda bulunmuştu. 
Bunların hepsini daha 20. yaşını doldurmadan başarmıştı. Herkese karşı güleç, saygılı, örnek bir kaptan olarak futbol kariyerine girmişti. Bırakın futbolu, artık normal hayata dönmesi 


Gölge yaratmak amacıyla etrafını havlularla sararak 


kalp masajı uygulayan doktorlar, ilk müdahaleyi yapmış ve yaklaşık yarım saat sonra da ambulans gelmişti. 
Önce hayati tehlikesinin kalmadığı, akabinde de kalp ve beyin tomografilerinin temiz çıktığı anlaşılmıştı. 
Hava olumluydu, herkes artık Nouri'nin uyanmasını bekliyordu. Ancak uyanınca yapılan nörolojik testler, kelimenin tam anlamıyla trajedinin habercisiydi. 
Nouri'nin beyni ağır ve onarılamaz hasar almıştı, ağabeyinin deyimine göre, artık düşünemez haldeydi. 


NOUR!I 


dahi doktorlar tarafından imkânsız olarak görülmekte... 

Amsterdam'da “Nigel de Jong Meydanı” olarak geçen futbol sahasının halk ağzında 

adı artık “Abdelhak Nouri Sahası”, Geçtiğimiz sezonun sonunda Ajax medya biriminde yaptığı staj tamamlandığında kameralara güleç bir dil ile “futbolcu olarak devam edemezsem medyaya girerim” şeklinde espri yapmıştı. Abdelhak Nouri'nin ailesi “Doktorlara göre iyileşmesi imkânsız. Ancak biz inançlı bir aileyiz ve Allah'a dua ediyoruz, onun takdiri olduğunu biliyoruz. Pes etmeyeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bizim de dualarımız, genç maestro ile... 


Amsterdam'da “Nigel de 
Jong Meydanı” olarak geçen futbol sahasının halk ağzında 

adı artık “Abdelhak Nouri 
Sahası”. Geçtiğimiz sezonun 

sonunda Ajax medya biriminde yaptığı staj tamamlandığında kameralara güleç bir dil ile “futbolcu olarak devam edemezsem medyaya girerim” 
şeklinde espri yapmıştı. 
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CEM SULTAN 


Sultanım, 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erişanı 


CEM SULTAN DENİNCE AKLINIZA 
KİM GELİYOR? BENİM AKLIMA İKİ 
AYRI KİŞİ AMA ORTAK BİR HİKÂYE GELİYOR. YA DA BENİM AKLIM 
HER ŞEYİ FAZLASIYLA ZORLUYOR. 
İSTERSENİZ OKUYUN, BİR DE SİZ 
KARAR VERİN... 


SERKAN AKKOYUN 


o da biliyordu. Adına bastırdığı para, 

okuttuğu hutbe, ilan ettiği hükümdarlık, inancının gücünü kanıtlamaya çalışmaktan başka bir şey değildi aslında. Osmanlı tarihinin benzerini görmeyeceği bir “kardeş kavgası”nın tarafıydı. Hakkı olduğuna inandığı tahtı almak için çıktığı yoldaki ilk yenilgisini Yenişehir'de kardeşi Il. Bayezid'e karşı yaşadı. Aslında o da biliyordu kaybedeceğini... Ama her geri dönüşü olmayan yola çıkmış kişi gibi sadece cesaretine sığındı. Bir de sonuçlarını hiç hesap etmeden düşmana... 
Şehzade Cem yani Cem Sultan'dı o. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. İyi bir komutan olarak bilinirdi ama taht savaşını kardeşi Bayezid'e kaybetti. Çünkü Bayezid, “büyükler” tarafından destekleniyordu. Bayezid'i padişah yapmak istiyorlardı, Cem Sultan ise padişah olmak... Ama talibi olduğu makamın ağırlığına uygun stratejisi yoktu. Kardeşine karşı aldığı ilk yenilgiden sonra artık cesareti yerine başka devletlere sığınmak zorunda kaldı. Bu kararı yıllar sonra ve yıllar boyu müthiş acılar yaşattı. Her geri dönüşü olmayan yola çıkmış kişi gibi yeniden denemekten başka çaresi yoktu... 
İlk yenilgisinden bir yıl sonra yine Bayezid'in karşısına çıktı Cem Sultan ve yine kaybetti. Uzun taht mücadelesinin ilk iki yenilgisi ve Cem Sultan'ın hayatını kaybedene kadar yaşayacağı “sürgün” günleri de bu mağlubiyetin ardından başladı. 
Cem Sultan, Osmanlı'nın hüzünle hatırlanan şehzadelerinden bir tanesi... Rodos'a sığınması ile başlayan süreçte, Papalığın Osmanlı'ya karşı kendisini adeta koz olarak kullanmasını, Ortaçağı yaşadığı Avrupa'da acı ve Istırap içinde tecrübe etti. Tarihçilerin yalancısıyım; Şehzade Cem çok yetenekli bir komutan, zeki ve okuyup öğrenmeye meraklı bir gençmiş. İnsanın bazen aklına şu geliyor; Osmanlı'da kardeş kavgaları olmasaydı İmparatorluk nasıl yönetilirdi acaba? Cem Sultan padişah olsaydı mesela, nasıl ilerlerdi Osmanlı'nın gidişatı... Yüzyıllar sonra Florya'da ortaya çıkan aynı isimli futbolcunun hikâyesi o zaman da bu kadar ilginç gelir miydi yazara? 
Galatasaray kampında genç futbolcuların saçları geleneksel olarak düzenlenen bir törenle kesildikten sonra ortaya atılan zayıf temelli argümanları okuyup değerlendirirken aklıma geldi Cem Sultan. Ve ne zaman zihnime düşse, Şehzade Cem'i hatırlarım ben. İlber Ortaylı'nın deyimi ile “kıymetli şehzadenin başına gelen trajik olayları” düşünür, sonra Galatasaraylı Cem Sultan'ın yaşadıkları ile kıyaslarım. 
Gün bugünmüş, yazmak da nasip oldu. Zaman makinesi bulunmadı zannediyorlar, hâlbuki zaman 


2 ursa'ya doğru yola çıktığında kaybedeceğini 


CEM SULTAN 


Saha içinde yaptığı sert müdahaleler nedeniyle özür dilemek için gittiği Servet Çetin'den tekme ve yumruk yedi Cem! Takımın ağır 

“abısı”, küfürler eşliğinde 

“seni bitireceğim” türküsünü söylüyordu “adamlık” 
makamında. Ama ilk yenilgiden sonra yıkılmadı Cem Sultan. 


makinesi yazmaktır. Gelin zamanda yolculuk yapalım ve 1400'lerden 2000'lere uzanalım... 
Siirt'ten İstanbul'a göçüp gelen Sultan ailesinin ikinci oğlu Cem... Gol vuruşlarını matematiksel hesaplamalara göre yaptığını iddia ettiği dönemlerde, bu özelliğini babasının bilardo hocalığına bağlayacak kadar yaratıcı görüşlü. Gerçi sonra hesaplar şaştı, vuruşlar pek bilinmeyenli denklemlere dönüştü, sonuçlar tanımsızlaşmaya başladı ama olsun... Futbol topuyla tanıştığı Kadıköy sokaklarında her yol Fenerbahçe'ye çıkıyordu. 
Haliyle Cem Sultan da kendini sokakta izleyerek yeteneğini keşfeden babasının elinden tutarken buldu. Bahariye'den Samandıra'ya giden otobüslere doğru yürürken yüzü yere bakıyordu; çünkü o Galatasaraylıydı! İstemiyordu sarının yanında laciverti. Gönlü sinirden kızaran yanakları gibi kırmızıya kaymıştı. Bir mucize oldu ve Fenerbahçe altyapısına kayıt yaptıramadan ailecek şehrin diğer yakasına, Avrupa'ya, Bahçelievler'e taşındılar. Galatasaray'ın antrenmanlarını yaptığı Florya'ya birkaç dakikalık mesafeye... 

Sonrası benzerine defalarca rastladığımız 

bir futbol hikâyesi. Maç başına 2,5 gol ortalamasıyla oynayan Cem'in A Takım'ın dikkatini çekmesi zor olmadı. İlk idmanlarına, takım arkadaşlarının üzerinde Galatasaray eşofman takımları varken, annesinin aldığı tişört içinde üzüntü ile çıkan genç forvet, birkaç yıl sonra sırtında adının yazılı olduğu formayı giymişti. Bu, Cem Sultan'ın tahta 


doğru ilk yürüyüşüydü. Ve ilk yenilgiye de adım adım yaklaşması aynı zamanda... 
Turgenyev'in Babalar ve Oğulları'nın ikinci cildine konu olabilirdi Fatih'in oğlu Cem ve bilardo antrenörü babanın oğlu bir diğer Cem... Galatasaraylı olanın hayatını değiştiren de bir “baba”ydı aslında. Türkü Baba lakaplı Servet Çetin... A Takım'a yükseldiği dönemde çıktığı idmanda Servet Çetin'le sert bir şekilde mücadele edince, kendisi gibi doğudan göçüp gelen bu gencin hırsı karşısında şaşkına döndü 


Onun için hayatta bir tane “abi” vardı. Tüm hayallerini, tedavisini sağlayabilmek için futbola bağladığı, kendisinden 7 yaş büyük fiziksel engelli “öz abisi”... 
Galatasaray'ın büyükleri ona ikinci yenilgiyi yaşattılar. Cem Sultan için de acı ve ıstırap dolu “sürgün” hayatı Kayserispor'a attığı 5 yıllık imza ile başladı... 


Türkü Baba. Alışık değildi böyle şeylere, alışık değillerdi altyapıdan gelen bir çocuğun onların tahtını sallamasına... Bir an önce katledilmesi lazımdı. Öyle de oldu... 

Saha içinde yaptığı sert müdahaleler nedeniyle özür dilemek için gittiği Servet Çetin'den 


TÜRK 
TELEREOMN 


tekme ve yumruk yedi Cem! Takımın ağır “abisi”, küfürler eşliğinde “seni bitireceğim” türküsünü söylüyordu “adamlık” makamında. 
Ama ilk yenilgiden sonra yıkılmadı Cem Sultan. 
Uzun yıllar sürecek bir mücadeleye başladığını biliyordu, kaybedeceğini de. Önce Twitter'a sığındı. “Yeterince iyi vuramamışsın yüzüme, bak hâlâ konuşuyorum” diye seslendi Servet'e. 
Galatasaray'ın başındakiler “abisinden” 

özür diletmeye çalıştılar. Ama onun için hayatta bir tane “abi” vardı. Tüm hayallerini, tedavisini sağlayabilmek için futbola bağladığı, kendisinden 7 yaş büyük fiziksel engelli “öz abisi”... Galatasaray'ın büyükleri ona ikinci yenilgiyi yaşattılar. Cem Sultan için de acı ve ıstırap dolu “sürgün” hayatı Kayserispor'a attığı 5 yıllık imza ile başladı... 

Osmanlı'nın Cem Sultan'ından Galatasaray'ın Cem Sultan'ına... Belki futbol hayatı istediği, hayal ettiği gibi gitmedi. Belki Galatasaray yeterince sahip çıksaydı “abisi”nin tedavisi için daha iyi imkânlar sunacaktı. Her ne olursa olsun, İlber Ortaylı için Şehzade Cem nasıl kıymetliyse, Galatasaraylı Cem de bizim için öyle kıymetli. Maç başına 2,5 gol ortalaması ile başlayan kariyeri yüzünden değil, haksızlığa karşı susmak yerine bağırmayı seçtiği için. 

Galatasaray kampında saçları kesilen gençleri görünce aklıma geldi Cem Sultan. Bu yazıyı o günlerin hatırına yazıyorum. Her nerede isen şu an seni seven bir arkadaşın olduğunu bil istedim. 
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KELEBEK ETKİSİ 


KELEBEK 


SENDEN 
FUTBOLCU 
OLMAZ 


1.80 boyunda, 101 kg ağırlığında, 200 kg kuvvetle vurabiliyor, tip olarak ünlü Asterix çizgi filmlerinde Hopdedix karakterini andırıyor, hızı yeterin üzerinde 


ve santrfor... Rakip savunma oyuncusu olsak, bize doğru koşarak geldiğini görsek, “canını seven kaçsın” diye bağırarak koşuşan Roma askerleri gibi dağılırız. 
Adebayo Akinfenwa, namıdiğer “Canavar”, Watford altyapısında başladı ancak 
18 yaşına geldiğinde kendisi ile sözleşme imzalanmayacağı bildirilince takımdan 
ayrılmak zorunda kaldı, bu ebatlarda futbolcu olmaz sanmışlardı. Menajerinin kayınbiraderinin Litvanya'daki bir takımdaki antrenör arkadaşı sayesinde, yani tanıdıklar vasıtasıyla Litvanya'da Atlantas'ta profesyonelliğe adım attı. 2003'te İngiltere'ye döndü ve tam 14 yıldır alt liglerin “Canavar”! 
olarak nam salıyor. Biz onu ne zaman mı duyduk? 5 Ocak 2015'te FA Kupası'nda Wimbledon forması ile çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Liverpool'a attığı golle bir anda tüm dünyanın ilgisini çeken ve sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldiğinde... Steven Gerrard'ın forması ile çektirdiği fotoğraf ise defalarca kez paylaşılmıştı. 


MUSTAFA 
DİİYİPAN 


Mustafa Denizli'yi, 15 yaşındayken formasını giydiği Altay'da 4 ay bekletmişler ve sonra da “Mustafa iyi RO D R İ G O çocuksun, sen bundan sonra yalnız okuluna devam et” demişler. Bu sözler karşısında çok üzülen Denizli, “Açıkça bana 'senden futbolcu olmaz” demişlerdi” TI F- N LO diyerek hırslandığını ve herkes gezip eğlenirken kendisinin çalışarak Antalya'da yapılan Türkiye Genç Karma Şampiyonası'na seçliu.., Wi Rodrigo Tello, 1995 yılında futbola daha yeni ısınırken maçtan sonra da Genç Milli Takım'a kötü bir kaza geçirmiş ve futbol oynamak için gittiği çağrıldığını anlatır. 
Colo Colo ekibi, “Senden futbolcu olmaz” sözüyle evine yollamış. Bu tepkiye hırslanan Tello Colo Colo'nun rakibi Universidad de Chile'ye katıldı gibi profesyonel oldu ve ligde Colo 


Colo'ya gol atarak kendisine söylenen sözleri iade etti. 


Hazırlayan: Didem Dilmen, Elif Bekfelavi 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İngiltere müzik okulundan mezun olurken ödev olarak hazırladığı 3 şarkılık demosu elden ele dolaşmaya başladı ve sonunda internete yüklendi. İngiltere'nin en büyük müzik şirketlerinden biri, internet kayıtlarını izledi, bu güzel sesli kızı aramaya başladı. Plak şirketinden geldiği söylenen telefonun bir şaka olduğunu düşünmüştü. Oysa değildi. İlk aloümü “19” büyük başarı yakaladı. Ancak Adele'in fiziksel görünüşü eleştiri konusu oldu. Bu kilolarla süperstar olamazsın dediler, çok ağır eleştirilerle yüklendiler, sosyal medya hesaplarını kapatmasına neden olan bu yorumlar sonunda Adele, çıkıp şöyle dedi: “Müzik insanın kulağına hitap eder, göze değil.” Sonra ne mi oldu? Adele 2015'te Oscar kazandı... Yanıldılar! 


Miroslav Klose, SG Blaubach adlı takımda ilk defa antrenmana gittiğinde kendisini izleyen antrenör ona, “Oğlum, sen başka bir meslek öğren. Senden asla futbolcu olmaz” demiş. Futbol kariyerinde yüzüne karşı defalarca bu sözün söylendiğini belirten Klose, “Dış görünüşüme bakıp da bana inanmayan insanlara inat başarılı oldum. 
Belki de onlara kendimi ispatlamak için bu kadar hırslıyım. Böyle söyleyenler yanıldı” 
diyor. 


GEORGE 


BEST VE 
BECKHAM 


“Sol ayağı zayıf, kafa vuruşları sıfır, savunma yapamıyor, fazla da gol atmıyor. Onun dışında fena değil” George Best'ten David Beckham'a... 


KELEBEK ETKİSİ 
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OOlLÜ 


Türkiye futbolunun son yılda Avrupa'ya transfer olan futbolcularından ikisi, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, 

nasıl yetişiyorlar? Altınordu Futbol Kulübü tarafından 

kurulan Futbol Meslek Okulu'nda emek vermenin karşılığının alınabileceğini öğrenerek başlıyorlar futbol eğitimlerine... 
Bunun ders kitabı yok, uygulamalı eğitim var. Şöyle anlatalım... Altınordu kulübünün altyapı tesislerinde çiftçiliğe ayrılan 500 metrekarelik bir alan var. 14-19 yaş grubundaki genç futbolcular, pencerelerinin önündeki çiçekleri sulayarak güne başlıyor. Ardından ahıra gidiyorlar; keçi, tavuk, inek ve koyun gibi hayvanlarla ilgilenip süt sağıyorlar. Daha sonra da tarlada kendi ektikleri domates, biber, patlıcan ve kavunların hasadını yapıyor. Oyuncular, topladıkları ürünleri daha sonra traktör kasasına yükleyerek yemekhaneye götürüyorlar. 
Üstüne üstlük bir de Avrupa'daki futbol takımlarının radarında sıkıca takip edilip geleceğin kıta futbolunun yıldız adayları olarak gösteriliyorlar. Emek verdiğinizde karşılığını almayı öğrenirseniz, canla başla çalışırsınız... Ayın değil, hayatın golü de bu olsa gerek. 
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22 yaşındaki Yeray Alverez, 2016 yılında Athletic Bilbao'nun 
A Takımı'nda boy gösteriyordu. 17 maça çıkıp 2 asist yapmıştı. Bilpbao'nun gençleri arasında sıyrılan yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyordu. Geçtiğimiz sene aralık ayında kanser teşhisi konuldu ve Alvarez önce ameliyat oldu ardından tedavisine başlandı. İyileşme sürecine girmişti. 
Yakında sahalara geri döneceği haberleri de geliyordu. Ancak haziran ayında oyuncunun hastalığının nüksettiği ve 3 ay kemoterapi tedavisi göreceği açıklandı. 

İspanyol kulübü resmi sosyal paylaşım sitelerinden genç oyuncusuna mesaj gönderirken tüm dünyayı da arkasına aldı. 
Alvarez'i de aralarına alarak tüm takım saçları kazınmış halde kol kola çekilmiş bir fotoğrafı yayınladı, altına “seninleyiz” diye yazdı. 22 yaşındaki savunma oyuncusu Alvarez'in tedavi süreci için doktorlar olumlu konuşuyor ve eylül ayı itibariyle antrenmanlara başlayabileceğini söylüyorlar. Ayın asisti Alvarez'in takım arkadaşlarından gelse de bizler Athletic Bilbao formasıyla sahalara döndüğünde gerçek asistlerini izlemek için dualarımızla bekliyoruz. 


ayın. 


dSİSLİ 
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